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mesajı aldıklarını iddia edince FİDEF harekete geçip sözkonusu Federal Alman posta kişilere başvurarak açıklama yapmalarını istedi ve sahtekarlığı açığa çıkardı ve demiryollarında 


çalışan yabancı işçiler 


Türk Federasyonu'nun | ödenmeyen ayık 


paraları”nı alabilecekler 


Federal Almanya'da posta (Bundespost) ve demiryolu (Bundes- 


e mes S te arlığını ram Ta açlar vel re yabancı işçilerin almaları gereken “ayrılık paraları” bilindiği gibi 1975'de bu yana ödenmemekteydi. Her Iki işletmenin bu humahkeme- 


belgelerle açıklıyoruz ! 


Türk Federasyonu Başkanı Ali Batman, örgütün Wiesbaden'da toplanan kurultaaralarında bakanların da bulundur, 


Yazısı 16. Sayfada 


kuka aykırı tutumu geçtiğimiz günlerde bir sinin verdiği kararla yabancı işçilerin çıkarları doğrultusunda 


çözüme bağlandı. Yazısı 5. Sayfada 


Göçmen işçilerin kanayan yarası, yakıcı sorunu: 
çocuklarının anadil eğitimi 
Batı Avrupa'da 16 yaşından küçük yaklaşık 3,5 milyon paa işçi çocuğu var. Bunların çok önemli bir bölümü Türkiyeli, Bu arm eğitimi ve bununla bağlı olarak anadil öğretimi çerimiz gelişen tartışmalar yıllardır sürüp gidiyor. Ancak ö- 


ellikle anadil öğretimi konusunda kesin ve “derde deva” berhangi bir çözüme ulaşılmış değil, 


Yazısı 12. ve 13. Sayfalarda 


Lokman Kundakçı Serdar Çelebi Ali Batman TUK Federasyonu nün MEN ST Kündükği Türki e'de Geren Way: rte, Batman örgütün Başında 


Devlet kuruluşlarını İMF ajanları 


ki gmat aii n "i 


yla ve MHP'li faşistlerle doldu 


lili pe 


rmakta bir adim daha... 


Binlerce kamu görevlisi tasfiye edildi 


Bir günde yayınlanarak yürürlüğe giren ve 242 sayfa tutan 33 yasa gücündeki karamame İle devletin yapısında, kamu kuruluşlarının örgütlenişinde, kırsal alan devlet ilişkilerinde temelden değişiklikler getiren yeni düzenlemeler yapıldı ve Turgut Özal'ın deyimiyle Cumhuriyettarihinin en büyük operasyonu gerçekleştirildi. Resmi Gazete'nin 18 Haziran tarihli mükerrer sayısında yayınlanan yasa gücündeki karamamelerle bakanlıklarda, Kamu Iktisadi Teşekkülleri'nde (KIT) ve tarımsal amaçlı kooperatiflerde büyük bir temizliğe girişildi, bu kuruluşlarda görev yapan binlerce üst bürokrat ve seçimle işbaşına gel- 


miş kooperatif yöneticileri görevlerinden alındı. Turgut Özal getirdiği bu yeni düzenlemelerle, devlet aygıtından ve KIT'lerden demokrat, liberal veya Evren-Özal ikilisi gibi düşünmeyen üst bürokratları temizleyerek, bunların yerine IMF'ye bağlı, Amerikancı, rejimin destekçisi holdinglerin adamlarını, MHP'nin faşist kadrolarını atamak istiyor. Yeni düzenlemeye göre, bakanlıklar bünyesinde yer alan çok sayıda müsteşarlık, genel müdürlük ve daire başkanlıkları, yeniden örgütlenme gerekçesiyle ortadan kaldırıldı ve böylece, birkaç bin Ast bürokrat görevinden uzaklaştırılmış oldu. Bunların yerine, 18 Ağustos 


1984 tarihine kadar yeni elemanlar atanacak. Öte yandan, 
yayınlanarak yürürlüğe giren yasa gücündeki kararnamelerle, 180 KIT kuruluşunun genel kurul, yönetim kurulu ve genel müdürlük gibi bütün yönetim organları ortadan kaldırıldı ve böylece, bu kuruluşlarda çalışan binlerce üst bürokratın görevlerine son verilmiş oldu. 
Yeni yasal düzenlemeye göre, 18 Ağustos 1984 tarihine kadar bu kuruluşlar yeniden örgütlenecek ve bunların yönetim organlarına yeni atamalar yapılacak. Ayrıca, Resmi Gazete'nin 18 Haziran 1984 tarihli sayısında yayınlanan 
237 ve 238 sayılı yasa gücündeki kararnamelerle milyon- 


FIDEF, Anayasayı Koruma Örgütü'- nün “aşırı sağcı” olarak tanımladığı Türk Federasyonu'nun taraftarlarına moral vermek için son kurultayında başvurduğu “mesaj sahtekarlığı”nı açığa çıkardı. Bugün Türkiye'de “demokrasiye dönüş” yalanı ardında yapılanlara baktığımızda ve 1970'lerin başından Ağca'nın Papa'ya karşı düzenlediği sulkasta kadar MHP'nin ve onun yan kuruluşu Türk Federasyonu'nun Federal Almanya'daki faaliyetlerini hatırladığımızda, FİDEF'in sıradan bir sahtekarlıkla Uğraşmayıp önemli bir görev yaptığını görürüz. 

Sorunun önemini ve boyutlarını görebilmek için Türkiye Postası'nın 18 Mayis tarihli 31. sayısını bir daha okuyun. 
Bizim tesbit edebildiğimiz kadarıyla, bugün Türkiye'de içişleri Bakanlığı'nda, Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nda, Sağbk Bakanlığı'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü'nde, Anadolu Ajansı'nda, belli başlı kamu iktisadi teşebbüslerinde eski MHP'I kadrolar en kilit yerlere getirilmişlerdir. Ayrca son yapılan yerel seçimlerde en azından 13 ilin ve 8 ilçenin belediye başkanlıkları MHP'lilerin eline geçmiştir. 

Evren ve Özal yönetimi Türkiye'de devlet aygıtını böyle MHP'lileştirirken, MHP'nin yan kuruluşu, onun para kaynağı, faşist katillerin sığınağı ve Türkiye'deki faşist hareketin uluslararası bağlantı noktası Türk Federasyonu'na da işdüşmeyeceğini sanmak büyük saflık olmaz mi? 

Sorunun bir de uluslararası boyutu var. Türkiye'deki faşist rejimin "NATO 


Türk Federasyonu 
Ahmet KARDAM 


içindeki silah arkadaşı” Federal Aiman- ya'da iktidar CDU ve CSU partilerin- de...12 Eylül diktatörlüğünün uluslararası plandaki en büyük desteklerinden biri de bu CDU/CSU hükümeti ve Türk Federasyonu'nun merkezi ve ana gövdesi de bu iki partinin iktidarda olduğu Federal Almanya'da 

CDU ve CSU partileri faşist partiler değildir. Değildir ama, günümüzde faşist hareketlerin bu gibi gerici partiler içinde ve devletin çeşitli kademelerinde, orduda ve polis teşkilatında, gizli haber alma servislerinde örgütlenmeye özel önem verdiği bilinen bir gerçek. Faşist parti ve hareketlerin sırtlanni “devlet gücüne” dayarlarken ve uluslararası İlişkilerini kurarlarken bu “sizmalardan” yararlandıkları da bilinen bir başka gerçek 

Bilinen bu gerçeklerin bilinen somut örnekleri de var. Işte Dr. Horst Eckhard Kannapin...Birkaç yıl önce ölen bu adam CDU üyesi bir politikacı, Türk Federasyonu'nun ilk başkanı Kundakçinin ifadesine göre, Anayasayı Koruma Örgütü'nde görevli, Yaptığı iş, MHP'- nin uluslararası bağlantılarını kurmak ve bu partiye ve Türk Federasyonu'- na yurt dışında yasal dayanaklar sağlamak, 


Bir başka örnek: Bu Kannapin'in 4 
Mayıs 1976 günü Köln'de MHP'nin yurt dişi parti müfettişi Altayh'yı tanıştırdığı, Federal Alman istihbarat Örgütü Tür; kiye İşleri Sorumlusu da CDU üyesi ve eski bir nazi subayı. 

1 Mayıs 1978 günü Türkeş'le yaptıği görüşmede, “MHP'nin ve Türk Federasyonu'nun Federal Almanya'daki çalışmalarını kolaylaştıracağına” dair söz veren CSU'lu politikacı, bu partinin lideri bay Strauss'tan başkası değil 
1980 Kasımı'nda, yani 12 Eylül sonrasında, “MHP ve Türk Federasyonu Türkiye'nin ve Türk ulusunun çıkarlarını savunuyor” diyebilen Alman politikaci da Bayem Eyaleti'nin içişleri Bakanı ve CSU'lu Gerold Tandler'den başkası değil, 

Bir de Ruzi Nazar var. Adı Ipekçi cinayetine, Papa sulkastına ve Türk Federasyonu'yla ilişkilere karışmış bu kişi Alman politikacısı değil ama, yıllarca Ankara'da görev yapmış bir CIA ajanı” dır ve Bonn'da yaşar. 

Evet, FIDEF'in uğraştığı ve açığa çıkardığı basit bir sahtekarlık olayı değildir. FİDEF, Amerikan Haberalma Teşkilatı CİA'den Türkiye'deki MHP'lileştirme operasyonuna kadar uzanan çok uzun ve uluslararası bir zincirin önemll bir halkasının sahtekarlığını teşhir ederek, konuyu bir kez daha kamuoyunun gündemine getirmiştir. 

Türk Federasyonu'nun karanlık kanlı yüzünü her fırsatta teşhir etmek ve bu örgütün kapatılmasını istemek...Bu, Türkiye halkına karşı ulusal, bütün dünyanın anti-faşist güçlerine karşı da uluslararası görevimizdir. 


larca ortağı olan tarım kooperatillerinin yönetimlerine ve bunların sanayi sektöründeki mal varlıklarına el konarak kırsal alanda kooperatifçilik hareketine ağır bir darbe indirildi ve küçük üreticilerin, orta köylülüğün eray şe a amaçlı kooperatiflerde örgütlenmeleri olanaksız hale geldi. Bu yasa gücündeki kararmamelere göre, tarımsal amaçlı kooperatiflerin yöneticileri, müdürleri, genel müdür ve yardımcıları devlet tarafından atanacak ve yönetim kurullarında devlet görevlileri çoğunlukta olacak. 


© Yazısı 10, Sayfada 


Sınav sırası işçi temsilciliklerinde 
Yılmaz Karahasan 


Sayfa 7'de 


Komünistler yeni hükümete katılmıyor 
Feridun Aksın 
Sayfa 6'da 


Türkiye'nin telefon haberleşmesine 
ITT el koyuyor 
Sayfa 3'de 


Ölümünün 4. yıldönümünde 


Kemal Türkler'e saygı... 


22 Temmuz 1980. Türkiye İşçi sınıfının sendikal savaşımının en yiğit önderlerinden 
Kemal Türkler faşist katiller tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Türkler'in ölümünün 


onuncu yıldönümünde anısını saygıyla selamlıyoruz. 


Yazısı 4. Sayfada 


Kavurucu sıcakta kocaoğlan bunaldı 


Batı Avrupa henüz yazla tanışmadı ama ülkemiz sıcaktan kavruluyor. 
Istanbul'da sıcaklık 38 
derece, Izmir'de 42, 
Diyarbakır'da ise 44 
derece. Bu kavurucu sıcaklarda halk plajlara hücum etti, Sıcaktan bunalan salt insanlar da değil. Sultanahmet 
Meydanı'na “Hamamda kocakanların nasıl göbek attığı”nı gösteren turizm patlamasına katkıda bulunan kocaoğlan da bunaldı. 
Sahibinin itirazlarını dinlemedi ve Ahırkapı 


K y ita Me N önünde kendini denize saldı. Iyice bir 
19 Mayıs Stadı'nda soluk kesen bir final öze «İyem 
Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda 1) Temmuz Çarşamba günü Ya geri kalan yüzde 97,6's17.. Onlar da bir başka yanış için çıktı... Ama 


ölümüne bir final koşuldu. Soluk kesen finale tam, ama tam 
6 bin yarışmacı katıldı. Ama içlerinden sadece ve sadece 145i 
final ipini göğüsleyebilecekti. Yarış alışıldığı gibi stadyumun ortasında, koşu kulvarında değil, tribünlerde gerçekleştirildi. 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'nün alacağı 145 memur için tam 6 bin kişi başvurdu. Demek yarışmacılardan sadece ve sadece yüzde 24'ü hedefe ulaşabilecek ve işsizlikten memurluğa atlayacak. 


bekleyecekler... Yarınsız ve güvencesiz bekleyecekler... Onlar için her gün bir final... Hergün evden çıkarken “Acaba bugün bir iş, ne olursa olsun, hangisi olursa olsun bir iş bulabilecek miyim?” sorusunu sorarak başlayan bir final bu. Gazete ilanlar taranacak; varlıklı akrabalar, tanıdıklar karşısında ezilinip büzülünecek; işçi bulma kurumları önünde kuyruklarda beklenecek ve akşam eve, bir final maçını daha yitirmiş olarak dönülecek... 


kocaoğlanın denize girdiği yerde az sonra çoluk çocuk 
Istanbullular dalıp çıkacakmış, ne gam... 


Kimin malinı kime yediriyorsunuz? 


Gazeteler Maliye eski bakanı Adnan Başer Kafaoğlu ile Turgut Özal arasındaki ağız dalaşını birinci sayfadan indirmiyorlar, Anlaşıldığına göre Cunta döneminin kamı- na boğazlarına kadar batmış bu iki tekelci sermaye üst bürokratlarından Turgut Özal daha ağır basmış durumda ve eski rakibi Kafaoğlu'nu yemeye hazırlanıyor. Kafaoğlu da habire konuşuyor, konuştukça batıyor, yıpranıyor. 
Turgut Özal ise daha çok “adamlarını” öne sürerek saldırıyor. Özellikle Kafaoğlu'na da hizmet etmiş olan Ekrem Pakdemirli'yi kullanıyor Özal. Tartışılan da şu: Kafa-Oğlu şirket kurtarma operasyonu adı altında Başak Grubu 


denen bir tekstil tekeline milyarlık kredileri peşkeş çekerken kendi yakın akrabalarına avanta sağladı mı sağlamadı mı? Yani paraları kim yedi? Ama kimse henüz— ff- Ğ sormuş değil; Beyler kimin malım kime yediriyorsunuz?  *İ. e — 


141. madde MDP tüzüğü oldu 


Cunta'nın ölü doğmuş has partisi MDP’ nin geçtiğimiz günlerde -nedense- toplanan kurucular kurulu bir tüzük değişik-Jiği yaptı, Değişikliğe göre MDP'nin amacı, yeni tüzükte aynen şöyle belirlendi: “Sosyal bir sınıfın, diğer sosyal sınıflar üzerinde hakimiyet kurmasına mani ol- 


“Iyi insan” 
M. Ali Ağca! 


Papa Suikasu davasının Ünlü savcısı İlario Martella galiba ve nihayet iddianameyi bitirdi. Henüz kamuoyuna açıklanmayan iddianame nasılsa 


boyalı basına sızdırıldı. Bu kaynaklara göre Savcı Martella Ağca'dan iddiamak.” namesinde “Katil olmasının dışında 


iyi bir insan” diya, sök A 

Olabilir, zaten savkı da 
“Biraz CIA ve Italyan Gizli Servisleri tarafından yönlendirilmesi dışında” iyi bir savcıdır. 


Eh, amacı bu olduğuna göre Türkiye'- de işbirlikçi-tekelci sermayenin, öteki sınıflar üstündeki zora dayalı hakimiyeti ile savaşmak MDP'nin tüzüksel ödevi oluyor. Sonra... 

Sonra tabii Turgut Sunalp ve adamları 


O JOR SONE OOO 


Sonra tabii Turgut Sunalp ve adamları sıkiyönetim tarafından gözaltına alınacaklar, işkenceden geçirilecekler, suçlarını itiraf edecekler ve 15 yıla kadar a-Bır hapis cezasına çarptırılacaklar. Malum ya 141. maddeye karşı gelmenin cezasıdır bu. 


Tercüman gazetesinin 16 Temmuz günlü Batı Avrupa baskısında bir başlik var: IMF Özal'dan yana... 


Şimdi bu da haber mi? 
Ne olacak yani, halktan yana mi 


olacaktı? 
HABERİ 


Milletvekillerine 
272 bin 567 lira 


Son sekiz ayda Türkiye'de fiyatlar yüzde 58,2 artarken milletvekili maaşları tam yüzde 132 arttı. Böylece ülkemizi kasıp kavuran pahalılıkla millet“vekilleri”nin hiç ilgisi kalmadı, Meclis komisyonlarında tam beş dakikada geçen kanun teklifleri- nin genel kurulda lehinde, aleyhinde, hakkinda, altında, üstünde konuşan milletvekili çıkmayınca oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Şimdi sırada her milletvekiline bir adet Renault otomobil tahsisi var, 


Zengin malını dağdan aşırır 


Yabancı dilde eğitim yapan, eski deyimle kolej, yeni deyimle' Anadolu liseleri kazanamayan varlıklı aile çocukları “Ne yapalım kısmet değilmiş” deyip kenara çekilmiyorlar tabi. Her yolu deneyip eğitim merdiveninin üst basamaklarına trmanmaları gerekiyor. Yoksa baba mülklerini koruyup büyütecek bilgileri nasıl edinirler, Nitekim şimdilerde sınav kazanamayan varlıklı aileler, çocuklarını, sınavsız öğrenci kabul eden, ama öğrenci başına da 3 bin Dolar alan taa Malta adasındaki De la Salle Koleji'ne gönderiyorlar. Çocuklar burada Ingilizce ve Fransızca eğitim görüyor ve kuşkusuz İyi yetiştiriliyorlar, Boşuna mı demişler, zengin malını dağdan aşırır, fakir düz yolda yolunu şaşırır, diye.. 


Ruhr'un göbeğinde bir arka avlu 


Fotoğrafta görülen beyaz “şeyler” kar değil, yıkandıktan sonra kuruması için avluya 
serilmiş yünler... Ve bu fotoğraf Anadolu'nun bilmem ne köyünde çekilmedi. 1984 
yılının yazında, Batı Avrupa'nın göbeğinde, Ruhr havzasında, Herten kasabasının FreisenstraBe'deki bir evin arka avlusunda çekildi... 


Sineğin yağı gurbetçinin dövizi- 


Avrupa'daki göçmen emekçileri “döviz yumurtlayan tavuk” olarak gören ANAP iktidarının Ulaştırma Bakanı Sefa Giray E-5 karayolunun paralı olacağını bildirdi, Böylece göçmen işçilerin bir de yol parası ile yolanması hesaplanıyor. Türkiye'nin dışsatımı ile (yaklaşık 6 milyar dolar) dışalımı (yaklaşık 9 milyar dolar) arasındaki farkın önemli bir kısmını gurbetçilerin yolladıkları dövizlerle kapattıkları yetmiyormuş gibi, yok ayakbastı parasıydı, yok gümrükçü rüşvetiydi, yok pasaport harcıydı diye ha bire söğüşlemelerine, ANAP iktidarı şimdi de “yol geçti parası” ile katkıda bulunacak... 


ANAP iktidarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli, Türkiye göçmen işçilerinin kesin dönüşleriyle ilgili bir değerlendirme yaptı. Gerek 10 bin 
500 Mark'lık kesin dönüşü özendirme 
primini, gerekse birikmiş emekli primleri- nin işçi tarafından yatırılan bölümünü alarak kesin dönüş yapan göçmen işçilerin sayısını ANAP'lı bakan yeterli bulmamış olacak ki, “Almanlar kesin dönüşten umduklarını bulamadılar” buyurdu. Oysa m günlerde CDU sözcüsü geri dönüşü özendirme önlemlerinin hedefine ulaştı-Bm ve aileleriyle birlikte yaklaşık 200 bin Türkiyeli'nin Almanya'yı terketmesi yönündeki “hesaplarının tuttuğu"nu söyledi... 

Bu durumda acaba hesabı tutmayan kim? Umduğunu bulamayan kim? Yoksa gurbetçilerin dövizlerine gözdikmiş, aç gözlü ANAP iktidarı mi umduğunu bulamadı? Daha mı çok döviz bekliyorlardı 


dindan da ehliyet için yazılı sınava gir- 


, miş kaybetmiş. Ar- 


dından bir daha, Gene kaybetmiş. Üçüncüden sonra da pes etmiş. Fatma Baysak sıvanmış ehliyet sınavına; İlk girişte alıvermiş. Eskiden kocası ona “Ardımsıra yürü gız” diye geleneksel Anadolu erkeği gibi davranıyor muydu bilmiyoruz. Bildiğimiz, her 


ai ge ve ODANIN 


izin mevsimi geldiğinde Fatma Baysak'ın direksiyona kurulup, “Geç bakalım arka koltuğa herif” diye seslendiği, ardından da gaz pedalını topuklayıp memleket yoluna yöneldiği... Geriye dönüş primleriyle ya da işsiz kaldıkları için zorla Türkiye'ye dönme- ye zorlanan Türkiyeli ailelerde, bu dönme karanna aile içinde en çok karşı çıkanların kadınlar olmasının nedenini Fatma Baysak'ın durumu pek güzel açıklıyor. Türkiye'ye dönen ailede kadının yeri gene evin mutfağı ve dört duvarı arası. 


Umduğunu bulamayan kim? 


acaba? Yoksa bakan çaktırmadan durumdan duyduğu hoşnutluğu mu dile getirdi? Öyle ya, Federal Almanya'daki Türkiyeli göçmen işçilerin sayılarının eksilmesi Türkiye tekellerinin en önemli döviz kaynaklarının kuruması anlamına geliyor. 9 milyar dolarlık dışalıma karşılık sadece 6 milyar dolarlık dışsatım gerçekleştirebilen Türkiye kapitalizmi, ara- daki farkın hemen hemen tümünü (2,5 milyar dolar) göçmen işçilerin gönderdiķi dövizlerden karşılıyor. Şimdi elbette kesin dönüşlerin artması onları endişelendirir. Almanların umduğu kadar büyük dönüş olmaması da sevindirir. Bunu açık açık söyleyemiyorlarsa “Alman patronlarından” çekindikleri içindir... 

Eh bu kadar “çekinmeyi” de anlayışla karşılamak lazım. Batı Avrupa'da Evren-Özal rejimine en fazla arka çıkan CDU/ CSU hükümetine anlayışlı davranmayacak da kime davranacak şu ANAP ?. 


Anlamlı ölümlere söz yok 


Batı Avrupa'da yayınlanan 
Türkçe günlük gazetelerde aylardır bir ilan yayın- 


leri “Falkland savaşında ve Kıbrıs çıkartmasında başarıyla kullanıldı” diye reklam edilmişti. Şimdi ise daha etkilisini bulmuşlar: “Anlamsız ölüme son!” diyorlar. 


Türkiye Postası, 27 Temmuz 1984 


Türk-Iş ile Özal'ın “zirve” toplantısından sadece “zırva” ve “tehdit” çıktı İşçilerin ocağını söndürmeye 


Özal kararlı, Türk-İş razı 


© Türk-işoyalama taktiği güderken sigortalı işçilerin ortalama ücreti 1980'deki 240 dolarlık düzeyinden 1984'de 100 dolara indi. 


“Bazı düzelmeler olabilir” umudunu yaygınlaştırıp işçileri bir süre daha uyutabilmek için günlerden beri propagandası yapılan hükümet-Türk-Iş zirvesi “sıfıra sıfır elde var sıfır” sonucu ile bitti. 
Konfederasyon Başkanı Şevket Yılmaz yönetiminde, Genel Sekreter Sadık Şide ile 15 sendika başkanından oluşan Türk-Iş heyetine Özal'ın verdiği tek cevap “Ekonomik zorluklar var” oldu. 

Işçi sınıfı ile açıkça alay etmekten öte bir anlam taşımayan zirvede, Hükümet kanadı, işçileri ilgilendiren ekonomik ve sendikal konularda en küçük bir ödün vermeye niyeti olmadığını, daha baştan, Özal'ın, “Burası toplu pazarlık masası degil, biz de taraf değiliz. Onların ısrarlı talepleri karşısında Türk-Iş'in görüşlerini almak için biraraya geldik” demesiyle gösterdi. 

Türk-İş heyeti tarafından dile getirilen tüm konulara en küçük bir yanıtın verilmediği toplantıdan çıkan Şevket Yılmaz, hiç değilse kendi kitlesine karşı efelenmesi ve eleştirel konuşması gerekirken -dersini almış olacak- bu kez bunu dahi yapmadı. “Önerilerimize hayır cevabı almadık. Ekonomik zorluk cevabı aldık” dedi. “Ekonomik zorluklar hep var. Bu şimdi de hiç bir şey yapılmayacak demek mi?” 
sorusuna ise “Ben de Başbakan'a bu soruyu sordum, o da "iyi olacak” dedi” cevabını verdi. 

Işbirlikçi-uzlaşmacı Türk-Iş üst yönetiminin bilerek ezlikten geldiği gerçek ise Evren-Özal iktidarının IMF'ye, işçi ücretlerinin yükseltilmeyeceğine ve Türkiye'yi yerli sermaye için olduğu ka- 


dar yabancı tekeller içir de bir sömürü” 


cenneti haline getirmeye söz vermiş ve 


Son “zirve”, 12 Eylül'den bu yana, varlık nedeni, işçi ve emekçi kesimlerin uyanışını, ekonomik ve siyasal savaşımını, ulusal ekonomiden daha fazla pay almasını engellemek olan Evren- l rejiminden, bir şeyler umma ve umdurma ihanetini sürdüren Türk-İş üstyönetimi- nin birkaç ay öncesine oranla bile daha geri, daha uzlaşmacı konumlara kaydığını açıkça gösterdi. 


Sayıların dili 

Sabrı tükenmeye başlayan Türkiye işçi sınıfı zirvelerle oyalanmaya çalışılırken birkaçistatistik veri gerçeği bütün çıplaklığı ile ortaya koymaya yeterli: 

© 12 Eylül 1980 darbesinden bu yana 
ücretli kesimin satınalma gücü yüzde 50 
oranında, yani tam yarıyarıya geriledi. 

eÜcretlilerin, sık sık “pasta” benzetmesi yapılan milli gelirden aldıkları pay 1979-1983 arasında yüzde 34'den yüzde 22'ye düştü ve 1984'de yüzde 20'ye kadar 


BARIŞ 
ÖZGÜRLÜK 


indi. Yani işçinin pastadan aldığı pay, yediği dilim iyice küçüldü. 

© Dolar üzerinden hesaplanırsa ortalama sigortalı işçi aylığı, 1980 başında 
245 dolarken 1984 yazında 100 dolara indi. 

© Böylece Türkiye, “yabancı tekeller için ucuz işçi cenneti” diye bilinen ve 1983'de ortalama ücretin 300 dolar civarında olduğu Güney Kore'den çok daha kötü duruma geldi. Başka bir deyişle bugün Türkiyeli bir işçi, Güney Koreli işçiden bile üç kat daha fazla sömürülüyor. 

© Ve bu gerekçelere ek olarak 12 Eylül'den bu yana Türkiye işçi sınıfının 40 
yıllık kazanımları, ekonomik, sendikal ve siyasal savaşım olanakları neredeyse tilmüyle elinden alındı. 

© Durum büyken Türk-Iş yönetimi, görevleri işçi sınıfını bu hale düşürmek olanlardan medet umuyor ve ne derlerse boyun eğiyor. “İhanetin bir adı” da bu olsa gerek... 


Sayfa 3 


— wen Yorum 


Soğuk rakamlar, yakıcı gerçekler 


SON dört yılda, Türkiye'de ücretlilerin satınalma gücü tam yarıyarıya düştü. Son beş yılda, ulusal gelirden işçilerin aldığı pay, yüzde 37'den yüzde 20'ye indi. Dolar üzerinden hesaplanacak olursa 1979 sonunda 245 dolar olan sigortalı işçilerin ortalama aylığı 1984'de 100 doların altına düşmüş durumda. Başka bir hesapla, Türkiye'de- asgari değil- ortalama ücret alan bir işçinin aylık geliri, doların en yüksek olduğu döneme göre bile hesaplansa 275-280 Markı geçmiyor. Dört yılda resmi işsiz sayısı bir milyondan fazla artarak 2 milyon 400 bin- den 3,5 milyona yükseldi. 


KİMİLERİ istatistik verilerin istenilebildiği gibi yorumlanabileceği gerçeğinden hareketle istatistiğe “rakamlarla yalan söyleme sanatı" derler. Ama yukandaki bir kaç soğuk rakam öylesine çarpıcı, öylesine açık, öylesine acı ve öylesine yakıcı gerçeklerle yüklü ki, bunlarla “istatistik yalan” söyleyebilmek bile olanaksız. Bu yüzdendir ki Türkiye'de dış ticaret açığı, döviz rezervi artışi “mucizevi” kalkınma hizi artışı rakamları bol bol verilirken yukarıdaki bir kaç basit sayısal veri pek ağıza alınmıyor. 


EVREN-ÖZAL rejimi altında suskurllukla geçiştirilen, sahte tartışma ve muhalefet noktaları ortaya atılarak, gündemden kurnazca çıkarılmak istenen yukandaki bir kaç rakamın ardındaki yakıcı gerçekler iyice görülmeden, ve bu gerçeklerin mevcut rejimle dolaysız bağları sağlanmadan Türkiye'yi, rejimin niteliğini ve amaçlarını, tüm boyutlarıyla kavrayabilmek olanaklı değil, Oysa o alelade sayısal verilerin ardında yüzlerce idam sehpası, yüzlerce kişinin canına malolan devlet terörü, zindanları dolduran onbinlerce siyasal tutuklu, işkenceler, ölümler, artan açlık, artan fuhuş, toplumsal çözülme, gecekondularda, ıssız köylerde bir yaşına varmadan ölen bebekler, mühürlenmiş ağızlar, zincirlenmiş bilekler, baskı ve terörle suskunluğa, boyun eğmeye alıştırılmaya çalışılan yığınlar gizleniyor. 


BUGÜN bu sayısal verilerin ışığında bakıldığında 4 yıl önce askersel devirmenin neden yapıldığı, faşizmin nasıl ve hangi amaçla adım adım yerleştirildiği ve bugün savaşımın odak noktasının neresi olmâsı gerektiği çıkıyor ortaya. Faşizm, işçileri ayda 200-300 Marka çalıştırıp, Türkiye'yi yerli ve yabancı sermayeye bir sömürü cenneti halinde sunabilmek için, emekçi kesimlerin ulusal gelirden aldıkları payı neredeyse açlık sınırına kadar küçültmek için; ve tüm bunlar karşısında yığınları dilsiz, hareketsiz kılabilmek, silahsız bırakabilmek için; emperyalizmin ve işbirlikçi oligarşinin sömürü düzeni korunabilsin, yığınlar bu bozuk düzeni yıkıp geçemesinler diye; çatırdayan, sallanan sakat kapitalizmi yeni kârlar, yeni soluklar sağlayarak onarabilmek için getirildi, 


DEMEK ki, bugün yapılması gereken: Bu hesapları bozmak; şu birkaç dilsiz, soğuk rakamın ardındaki yakıcı ve yaşamsal gerçekleri halka gösterebilmek; ye Özal'ların, Evren'lerin herkesi Kendi minderlerine çekerek sürdürmeye çalıştıklin “altematifsizlik” tartışmasına minderidarmadağın ederek ve gerçek altermatif olan gücleri ortava cıkararak. 


cenneti haline getirmeye söz vermiş vē alabildikleri kredileri bu söz karşılığında alabilmiş olduklarıydı. 


BİfG'nin savaş gemisi üretimi için kredi vermesi 


eleştiriliyor 


© Sendikaların bankası olarak tamnan BİG'nin Kiel'deki tersane isletmesine açtığı krediyle Türkiye için savaş gemileri üretilecek olması sendika çevrelerinde tepkilere yolaçtı. 


Federal Almanya Kamu İşçileri Sendikası (ÖTV'nin geçtiğimiz günlerde yapılan Konresi'nde, Alman Sendikalar Birliği (DGB)'ye bağlı Bank für Gemeinwirtschaft (B(G)'- nin Türkiye'ye yapılması öngörülen savaş gemisi için kredi sağladığı doğrulandı. Sözkonusu kredi hakkında sendika çevrelerinde uzun süredir söylentiler dolaşıyor ancak BİG ve DGB sözcüleri sendika tabanına ke- 


sin bir yanıt vermekten kaçınıyorlardı, 

Federal Almanya'nın Türkiye'ye sağladığı askeri yardımın protesto e- 


dilmesi yolunda bir dizi kararın da alındığı ÖTV Kongresi'nde, bir delegenin Sendika Yönetim Kurulu'na yönelttiği bir soru Üzerine Başkan Wulf-Mathies söylentiyi doğruladı. 
BIG Yönetim Kurulu üyesi olduğu için kendisinin durumdan habördar olduğunu, kararı Yönetim Kurulu'nda eleştirdiğini belirttikten sonra tersanelerdeki işyeri kıyımına dikkati çekerek “sözkonusu kredi sonuçta İşyeri açılmasına yarayacak bir yatırımdır” dedi. BIG ise ilerici Alman kamuoyu ve sendikalarda sert tepkilere yol açan kredi hakkında ayrıntılı bijgi vermekten hala kaçınıyor. 
Türkiye için savaş gemisi yapımın- da kullanılacak kredinin, Hamburg ve Kiel tersaneleri olan Howaldtswerke-Deutseh Werft (HDW) adlı “devlet şirketine verileceği, BfG'nin 


Türk-1ş'in Istanbul'daki toplantısında işçiler en acil istemlerini açık seçik yansıttılar ama Türk-Iş üstyönetimi bir kez daha ihanet yoluna sapmaktan kaçınmıyor. 


mesi, ömeğin ITT anlaşmasının 


tir. 


aktif olarak sokabilmektir.. 


Urmeye Çalıştıkları aematisizik tarıışmasına 

"Tdllemnadağr orlerole ve gercek Nri oliği polar DANDA, son vermektir. Bu, işçi sınıfını, yani rejimin asıl hedef aldığı ve kurban seçtiği sınıfı ve onunla birlikte tüm emekçi kesimleri savaşa sürebilmekle olanaklıdır, Bunun yolü ise, yığınların günbegün artan hoşnutsuzluğunun sözde muhalefetler ve çarpıtılmış tartışmalarla uyululmasının önüne geçmek, yığınları, içine itildikleri durumun bir çeşit sembolleştiriimesi, somutlanması olan IMF ile anlaşmaların iptali, silahlanma harcamalarının ve emperyalist sermaye ile içli dışlılığın sona erdiril- 


yırtılması, ların yeniden kazanılması vs. doğrultusunda aktif savaşıma geçirmek- 


BURJUVA muhalefeti, kendisine sosyal demokrat diyenler dahil bunu yapmaya niyetli ve yetenekli değildir. Ancak yığınların baskısı onları da bulundukları noktadan daha ileri itebilir. Bu olanağı yok saymadan ve küçümsemeden, yurt içinde ve yurt dışında, görevimiz her ne biçimle ve her ne yolla olursa olsun, Türkiye'de başta işçiler olmak üzere emekçi kesimleri örgütlemek ve bugün küçük, yarın büyük kavgalara 


minde- 


sendikal, demokratik hak- 


CIA bağlantılı, eli kanlı tekelin ihaleyi kazanması için ANAP'ın MHP'lileri yoğun çaba gösterdiler 


Türkiye'nin telefon haberleşmesine ITT el koyuyor 


Son yılların en önemli devlet ihalelerinden biri sayılan PTT ihalesini, çokuluslu ABD-Belçika ağırlıklı ITT firmasının kazandığı geçtiğimiz hafta açıklandı ve karaünlü ITT firmasıyla sözleşme imzalandı. 


Bir süre önce, konu mecliste tartışılırken, Halkçı Parti milletvekillerinden Fikri Sağlar'ın sözleri, ardından Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un kabadayılık gösterisi halinde geçen basın toplantısı, PTT'nin dev santral ihalesinin ardında yatan karanlık gerçekler hakkında ipuçları veriyordu. HP milletvekili Sağlar, PTT santral ihalesinin gündeme geldiği Mayıs sonlarındaki meclis oturumunda şöyle diyordu: “Latin Amerika'da hükümetler deviren böyle bir firmaya çok önemli bir ihalenin verilmesi düşündürücüdür ve ulusal güvenliğimiz bakımından önemlidir. Artık haberleşme sistemimiz bu firmaya İhale edildiğine göre telefonlarımız rahatça dinlenebilecektir.” 


PTT'nin telefon santralleri ihalesi Türkiye'de gerek konusu, gerekse mali portresi bakımından son yılların en önemli ihalelerinden biriydi. PTT, her biri 20 bin hattan oluşan 10 santral satın alacak, ayrıca Türkiye'de, beş yıl içinde, yaklaşık 
300 milyon dolarlık santral üretilecek ve 
bu santrallerin üretimi için makine ve teçhizat satın alacaktı. Bu işler ihaleye 


çıkarılmış ve ihaleye Alman Siemens, Isveç Ericsson ve Japon Fujitsu firmalarıyla birlikte ünlü ITT firması da katılmıştı. İhale henüz sonuçlanmadan ve çeşitli tekliflerin henüz incelenme aşamasında olduğunun söylendiği bir sırada, Nisan 1984'de, Financial Times ve daha sonra Wall Street Journal gazeteleri Türkiye Ulaştırma Bakanlığı'nın, ITT'ye bir niyet mektubu verdiğini ve böylece büyük ihaleyi TTT'nin kazandığının anlaşıldığını açıkladılar. 


Özal hükümetinin kapalı kapılar ardında yaptığı gizli anlaşmalardan biri daha böylece ortaya çıkınca, PTT ihalesini mutlaka almak isteyen Isveç Ericsson fir- 


ması yeni ve ITT'den çok daha düşük ve kârlı bir teklif verdi. Ama boşuna... 


Thaleye katılan firmalar TTT'den daha elverişli şartlar önerdikleri halde neden ITT seçilmişti? Basının da konuyu ele almasıyla bu soru Mayıs ayında meclise geldi ve orada Özal'ın Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy, soruları cevaplandırmak yerine, ilgili ihale komisyonunun “çeşitli nedenlerle” ITT de karar kıldığını söyledi. Bu firmanın önerilerini, verdiği fiyatı, diğer şirketlere olan üstünlüklerini açıklamadı. Bakan, bir kaç gün sonra yaptığı basın toplantısında ise gazetecilerin soru ve hatırlatmalarını “Söylentileri çıkaranları yaşatmayız. İşlerimize karışır- 


Çokuluslu bir katil: ITT- 


Ağırlıklı olarak ABD-Belçika sermayeli, çokuluslu ve çok dallı telekomünikasyon tekeli ITT asıl ününe 1970"lerin başında Şili'deki faşist darbede oynadığı rolle kavuştu. 1970'de TTT'yi Halk Birliği Hükümeti'nin kurulmasını ve Allende'nin başkan seçilmesini engellemeye çahprken görüyoruz. Daha sonra Şili'de ekonomik kargaşa yaratarak, CIA İle sıkı İşbirliği halinde faşist darbeye ortam hazırlayan güçlerin başında gene ITT geliyor. Bu İlişkilere son vermek Üzere başkan Allende'nin ITT'yi devledleşiirme karar vermesinden bir kaç ay sonra da Şili'de faşist darbe gerçekleşiyordu. Eski CIA yöneticisi Me. Cone o sıralarda aynı zamanda ITT firması yöneticisidir. Allende'nin devrilmesi ve öldürülmesinden sonra, Amerikalı gazeteci Jack Anderson, TTT-CIA ilişkilerini ve faşist darbede ITT'nin rolünü belgeleriyle açıkladı. Dünya kamuoyunun ağır baskısı alında kalan ABD Senatosu, bu konuda soruşturma açmak zorunda kaldı. CIA yöneticisi Me Cone ITT yöneticisi olarak verdiği ifadede, Anderson Raporu'ndaki belge ve iddiaları doğruladı. ITT'nin CIA bağlantısı ve karşı-devmei darbedeki rolü, sadece Şili ile sınırlı değil. Öteki Latin Amerika Olkeleri ve Güney Kore'de de, geçmişte olduğu gibi bugün de, benzeri faaliyetler içinde olduğu biliniyor. Işte Türkiye telekomünikasyon şebekesinin emanet edildiği firma ITT'nin gerçek yüzü böyle... 


larsa çanlarına ot tıkarız” diye cevaplıyor» du. 

Bilindiği gibi Veysel Atasoy, 12 Eylül öncesinde Kuzeybatı Karadeniz'deki faşist örgütlenmede aktif görev yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda danışman olarak çalışırken bile bu bölgedeki MHP'lileri örgütlemekte ve yönlendirmekte etkindi. 

Ulaştırma Bakanı'nın işi kabadayılığa vurup gerçekleri gizleme çabalarına rağmen bakanlıktaki üst düzeyden bir yetkili baklayı çoktan ağzından çıkarmıştı. 
Ericsson'un Mayıs ayında verdiği teklif, TTT'ninkinden en az 8 milyon dolar daha ucuz ve çok daha elverişliydi. Ama ITT politik bir tercihti. Yetkililerin deyimi ile “işin içinde başka işler ve politik bağlantılar vardı. 


Böylece basit bir uçak alımı anlaşmasının çok ötesinde ABD'ye olan siyasal ve ekonomik bağımlılığın perçinlenmesi anlamını taşıyan F-16 anlaşmasının paralelindeki ITT anlaşmasıyla, hükümetler deviren ITT, Türkiye'ye adımımı atmış oluyordu. Geçtiğimiz hafta anlaşma resmen imzalanarak santral ihalesinin ITT- ye verilmesi kesinlik kazandı. Ve son günlerde “sevimli” gösterilmek için “Belçika firması” olarak tanıtılan ABD sermaye ağırlıklı, CIA denetimli ITT, Türkiye'nin tüm telefon ağını denetleme olanağına kavuştu. 


Sayfa 4 


Türkiye Postası, 27 Temmuz 1984 


Türkler'i öldüren faşist katiller 12 Eylül'den sonra yakalandılar ama delil yetersizliğinden (!) serbest birakıldılar 


Ölümünün 4.yılında Kemal Türkler'e 


22 Temmuz 1980. Bir kara haber sars Türkiye'yi: 
Kemal Türkler öldürüldü...Bilinçle, önceden planlanarak ürmandırılan faşist terör yine ölüm kusmuş, Türkiye işçi sınıfının en iyi evlatlarından birini çekip almıştı. Istanbul'un işçi mahallelerinden Çukurova'nın dokuma tezgahlarına, Doğu Anadolu'nun uzak dağ köylerinden Güneydoğu'nun Kürt kasabalarına, kentlerine kadar tüm Türkiye sarsıldı. Emekçi halk, işçi sınıfı tek bir göğüs oldu ve bu göğüsten öfkeli, kinli bir hıçkırık yükseldi. 
Adı ile Türkiye işçi sınıfının sendikal savaşımını neredeyse özdeşleştirmiş bir işçi önderi, Kemal Türkler'in öldürülmesi yanıtsız kalamazdı. Kalmadı da, Sağlığında kitleleri ayağa kaldıran ve onları 

1 Mayıs'larda, DGM direnişlerinde, MESS 


yöneten Kemal Türkler'in cenaze töreni ülkenin tanık olduğu en büyük ve örgütlü protesto eylemi oldu. 
Yüzlerce binlik işçi kolları Aksaray'dan Vatan Caddesi yönünde uçsuz bucaksız insan selleri olmuş akıyordu. Türkiye işçi sınıfının savaşım kararlılığı 

o gün elle tutulur, gözle görülür bir somutluğa ulaştı. Işbirlikçi tekelci sermayenin kodamanları, uşakları, itleri, köpekleri, bekçileri, cellatları da gördüler bunu. Kemal Türkler'in cenaze töreninde sıkılmış bir yumruk gibi akan işçi sellerinin ancak bir askeri darbe ile durdurulabileceğini onlar da gördüler, Bugün Türkler'in ölümünün üstünden dört yıl geçti, 12 Eylül'den sonra yakalanan katilleri, kısa sürede “delil yetersizliği”nden serbest bırakıldılar. 
Abdi Ipekçi, Bedrettin Cömert, Cavit Orhan 


generallere, CJA'ya kadar uzanan cinayetler zincirine Kemal Türkler'in katili de katıldı. Bu cinayeti unutmayan ve besbelli ki hiç unutmayacak olan sadece Türkiye işçi sınıfı, Türkiye demokratları, ilericileri, yurtseverleri,.. Nitekim Kemal Türkler, ölümünün dördüncü yılında yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de anılıyor. Ölüm yıldönümünde kanısı Sabahat Türkler, mezarına kırmızı karanfillerden bir demel bıraktı, Demetteki karanfillerden bazıları Sabahat Türkler'in deyimi ile “Yurt dışındaki savaş arkadaşlarının Türkler'e yolladığı” karanfillerdi. 
Kimileri ise karısından, çocuklarından. Ama kuşkusuz karanfil demetinin en “kan rengi” olanları Ereğli'den, Arçelik'ten, Isdemir'den, Haymak'tan, AEG'den, BMC'den, Uzel'den, metal emekçilerinin 


grevlerinde, 15-16 Haziran'larda savaş alanlarında 


Mehmet 

Karaca «a « 
Maden İş 
Genel 


Başkanı ila. 
1 Mayıs'ı ilk kez 
Taksim Alanı'nda kutlamak... 


Birçok kimse Türkiye'de 50 küsur yıl aradan sonra | Mayıs 1976'nın nasıl oldu da DISK tarafindan yığınsal olarak kutlama kararı alındığını merak eder, Tabii ki burada işçi sınıfının nicel ve nitel gelişmesi önemliydi. Ama bu tür kararlann alınmasında “ataklık” da gereklidir. 
Işte Kemal Türkler bunu yapardı. 15-16 Haziran 1970'de böyledir, 1 Mayıs 1976'- da böyledir, DGM'lere karşı tavırda böyledir, hatta 1961'de TIP'in kuruluşu ve 1967'de DISK'in kuruluşu da böyledir. 
Bu tarihi konularda Kemal Türkler'in ataklığının payı vardır. 


dahil hiç birimiz anlam veremedik. Biraz şaşkın, sonucu merakla beklerken ilave etti: “Evladım buradaki işçiler henüz daha köylülükten kopmamış, sendika nedir pek iyi bilmiyorlar, onları örgütlemek için onların dilinden anlamak lazım, onların yaşantılarıyla bağ kurmak lazım, oturup köy kahvesinde onlarla tavla oynamak lazım, tarlaya ekine gidiyorsa destesine omuz vermek lazım, köy düğününde onunla birlikte halay çekmek lazım, Konya'nın kaşık oyunlarını bilmek lazım”, Ben önerinin niçin benim üzerime yapıldığını anlamıştum... Türkler gene ince elemiş, sık dokumuş gene “öğretmenlik” yapmıştı... 


Selimiye Kışlası'nda 
Enternasyonal söyleniyordu... 


Metin Denizmen 
Bank-Sen Genel Başkanı 


Kemal Türkler arkadaşımla, herbiri pek değerli onlarca, yüzlerce müşterek anımız var. O yalnız çok değer verdiğim bir işçi lideri, bir sendika yöneticisi değil duygulu, duyarlı, özverili bir arkadaşımizdı, Onu her zaman acıyla, hasretle 


OT O e çi 


Tütengil, Ümit Doğanay cinayeti gibi kökü MIT'e, 


Türkiye işçi sınıfının yiğit evladı Kemal Türkler, savaş arkadaşlarının anılarında yaşı 


ne teslim etti, Nöbetçi amiri yüzbaşı ile beraber kalacağımız koğuşa giderken, yüzbaşı bize, “şimdi sizi koğuşunuza götüreceğim ve buraya getirilişinize neden olan marşla karşılanacaksınız” dedi, Şaşırmıştık, Kemal Türkler'in ise gözleri dolu dolu olmuştu. Demir parmaklıkları geçip koğuşa açılan koridora girdiğimizde iki sıra olmuş, sol yumruklar havada 30 kadar genç, Entemasyonal'i söylüyordu. Selimiye kışlasında bulunanların bunu duymamasına imkan yoktu. Sıkıyönetim kumandanı da duyuyordu. 

Kemal Türkler kolumu sımsıkı tutmuş, başı dik, gözlerinden pırıltılar saçarak, “Başkan” dedi. “Işçi sınıfına hizmet etmek onurların en büyüğüdür. Artık ölene kadar bu demir parmaklıkların ardında kalsam ne gam” sesi titriyordu. Belli ki koca kurt çok heyecanlanmıştı 

Orada 28 gün kaldık. Hergün Enternasyönal Marşı söylendi ve her gün tüm Selimiye kışlasındaki kumandanlar, hakimler, savcılar “Enternasyonal”i dinlediler. 
28. gün bir sıkıyönetim mahkemesi, “Enternasyonal söylenmemiştir” diye bizi serbest bıraktı. 


Kemal yy 
Daysal A 


yüreklerinden geliyor... 


3 gün daha artırıldı, Ve daha bir çok kalic: kazanımlar elde edildi. 

Bugün de aynı MESS ve TISK faşizm- den, işçi düşmanı Evren-Özal ikilisinden aldıkları güçle “Toplu sözleşme İlkeleri” adı altında ultümatomlar uyarlayarak işçi sınıfımızı ve sendikaları tehdit ediyorlar. 
Başlayacak toplu sözleşme görüşmelerin- de yasal düzenlemelerin asla üstüne çıkılmayacağını belirtiyorlar. 

Faşistler tarafından alçakça katledilen Kemal Türkler'i 4. ölüm yıldönümünde anarken patronların bu tehditlerini boşa çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyiz. : 

Türkler'in yolunda yürüyen sendika önderleri, dürüst sendika yöneticileri, Türk-Iş'li ve DISK'Ii işçiler ancak O zaman “Türkler boşuna ölmedi” diyebilirler, 


Bahtiyar # 3 


Erkul 


Maden Iş 
Genel 
Başkan 
Vekili 


r, Savaşıyo 


Türkler konuyu açtı ve enine boyuna anlatu, Rıza Kuas aynı karıda olduğunu söyledi. Ardından Celal Beyaz, yasa tasansı- nın olumsuzluğuna katıldığını, ancak bir direnişle bunun önüne geçilemeyeceğini, bunun DISK'li işçileri maceraya sürüklemek demek olacağını filan söyledi. “En iyisi CHP'li milletvekilleriyle bu işi çözmeliyiz” dedi. Öteki yönetici arkadaşlar da oldukçarikircimli idiler. Sadece Kuas, Türkler'i destekliyordu. Türkler yeniden söz aldı: 

“Arkadaşlar” dedi, “işin şakaya gelir yanı yok. DISK'i kapatmakta kararlı bunlar, Bizim için fazla seçenek yok. Tek seçenek direniştir. Benim işçi sınıfına güvenim var. Onlara konuyu İyi kavratabilirsek direniş başarıya ulaşır. Siz şimdi konuyu tabana İndirin. Tabana tartıştırın. 
Bakın göreceksiniz taban benimseyecektir ve direniş de başarıya ulaşacaktır...” 

Kimse itiraz edemedi. Nitekim olaylar Kemal Türkler'i tamamen haklı çıkardı... 
Gücünü işçi sınıfından alıyordu ve işçi sınıfına duyduğu güven onu hiç yanıltmiyordu... 


Murat 
Tokmak 


1976'nın 1 Mayıs'ı yaklaşıyordu. O yıl 
13 Şubat'ta, Istanbul'da Spor ve Sergi 
Sarayı'nda, DİSK'in 9. kuruluş yıldönümünü yığınsal olarak kutluyorduk. Kutlama coşkulu idi. Hepimiz memnunduk. 
O günkü DISK Yürütme Kurulu üyeleri olarak bir arada oturuyorduk. Kutlama töreninin bitimine yakın, Türkler bizlere dönerek “Gelin var mısınız bu yıl 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayalım?” dedi. Bir şaşkınlık ve duraksamadan sonra hepimiz “olur” yanıtını verdik. Bu sefer bana dönerek “Öyle ise Yürütme Kurulu'nun ilk toplantısında bunu gündeme al” diye ilave etti. 
Işte 1976 4 Mayısı'nı Taksim'de kutlama kararı böyle doğdu. Kutlamanın ayrıntısı daha sonra görüşüldü. 

Türkler'in “ataklığı” elbet çok önemliydi ama işçi sınıfi içinde çalışmanın gereklerini de en ince ayrıntısına kadar düşünürdü. Bir örnek vereyim: 


Kemal Türkler'le bir gün Eskişehir'den karayolu ile Istanbul'a geliyorduk. Bilecik-Adapazarı arasında arabamıza benzin almak için yol üzerinde bir benzincide durduk. Benzincinin yanında kahveler var. Kahvelerin önünde de bir köy dü- günü. Köylüler toplanmışlar davul, keman, klamet, cümbüş çalıyor, onlar da oynuyorlar. “Ne güzel oynuyorlar” dedi. 
Ben de ilave ettim, “Ben de oynarım” diye. Önce pek inanmadı ama teşvik de ettü. O yörenin havası bizim memleket havalarına yakın. Biraz da kulak ve ayak alışkanlığı var. Kaşıkları aldım ben de kauldım oyuna... Oyun üzerine konuşarak sohbet ederek Istanbul'a döndük. Herhal- de 1975 yılında idi. Aradan aylar geçti. 
Belki de bir yıl filan sonra, bir gün Maden Iş Yürütme Kurulu toplantısında, Seydişehir aluminyum tesislerindeki örgütlenme Üzerine görüşme yapıyoruz. Seydişehir üzerine etraflı raporlar hazırlanmıştı. 
İşçinin durumu, halkın yapısı, esnafi, köylüleri vs.Buradaki işçinin genellikle köyle bağı vardı. Işçi fabrikadan geri kalan zamanını, çevre köylerde oturduğu için, tarımda ve köy kahvelerinde geçiriyordu. 7 bin dolayında işçi çalışıyordu. 

#lenmeye karar verdiler, Sendikadan ekipler gönderilecekti. Ekibin başında da bir yürütme kurulu üyesi, birer ay süreyle dönerli olarak bulunacaktı, Sıra şimdi yürütme kurulundan önce kimin gideceğine gelmişti. Hepimiz doğal olarak Önce örgütlenme dairesi başkanının gitmesini bekliyorduk. Türkler önerisini yapt. “Karaca gidecek” dedi. Bu öneriye ben 


mızdı. Onu her zaman acıyla, hasretle anıyor, anımsıyoruz. 


12 Eylül öncesinde yurdun çeşitli yörelerinde olaylar, tahrikler kol geziyor, terör sistemli bir biçimde geliştiriliyordu. İşte böyle bir ortamda başlamıştı Maden Iş Genel Kurulu. Genel kurulun başladığı gün saat 10.00 siralarında kongre salonu- na gitmiştim. Işçi sınıfının yiğit önderi Kemal Türkler'le yerime oturmadan kısa bir sohbet yapmıştık. Bana “Çok dikkatli olmamız gerekiyor bir provokasyona gelebiliriz” demişti. Ben de, “Evet, başkan, haklısınız” demiştim. Bir süre sonra Genel Kurul Divan Başkanlığı için aday olmam: istendi. Kabul ettim. Oybirliği ile divan başkanlığına seçildim, Baysen Genel Başkanı da Divan Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Kongre süresince, tüm delegeler, günün koşullarında nasıl hareket, edilmesi gerekiyorsa öyle davrandılar. 
Kongre sonuçlandıktan sonra da delegeler, kendiliklerinden, ayakta “Entermasyonal Marşını” söylediler. Işte ne olduysa ondan sonra oldu. Gerici basın ve baha- ne arayan gerici hükümet aradığını bulmuştu. Beni ve Baysen Genel Başkanı Cevat Özhasırcı ile bir divan katibini savclığa götürdüler ve tutukladılar. Üç gün sonra da Kemal Türkler ve diğer yürütme kurulu üyelerini tutukladılar. O günleri hatırladığımda içime gurur, haz dolduran pek çok anılar buluyorum, fakat bir İğne var ki onu hiç unutmam. 


Kemal Türkler, Mehmet Karaca, Kemal Daysal, Bahtiyar Erkul, Cevat Özhasırcı ve ben Selimiye Kışlası'na teslim olmaya gitmeden önce Maden-İş bölge temsilciliğinde bir basin toplantısı yaptık. Kemal Türkler burada tüm kamuoyuna iletilmesi 


dileği ile gerçekleri içeren bir konuşma: 


yapmıştı. Sonra da polis ekiplerini atlatarak gidip Selimiye kışlasında, kendimiz" teslim olduk. Selimiye kışlasını bilenler hatırlarlar, kışla dikdörtgen şeklinde büyük bir alanda kurulmuştur. Ortası ise geniş bir meydandır. Burada askerler talim yaparlar. Tutukevi ve koğuşları, askerlerin koğuşları, sıkıyönetim mahkemeleri, savcılıklar ve sıkıyönetim kumandanlığı hep bu geniş meydanı çevreleyen binada bulunurlar, Iç meydana bakan tüm pencereler hemen hemen birbirlerini görürler ve o zamanlar hava çok soğuk değilse daima açık tutulurlardı. 


Bu avluda yüksek sesle söylenen bir türküyü tüm kışladakiler duyabilir. Beton duvarlar yankı yapar, sesi taşırlar. 

Teslim olduktan hemen sonra tutukevi kumandanı bir Albay bizi nöbetçi amiri- 


Daysal 
Maden İş 
Genel 


Başkan 
Vekili 


“Kemal Türkler boşuna ölmedi” 
diyebilmek... 


Kemal Türkler, sadece Türkiye sendikal hareketine damgasını vurmuş büyük bir sendika yöneticisi döğil, o aynı zamanda gerçek bir işçi lideriydi. Içinden çıkıp yetiştiği işçi sınıfını iyi tanır ve onlara büyük bir güven duyardı. Güçlü bir sınıf önsezisi vardı. İşçi sınıfının, yığınların nasil ne zaman ve ne için savaşima kalkacağıni saptamada, ona göre politikalar çizme- de usta bir yönetici idi. Yığınlara güven Veren bir kişiliği vardı. 

Bütün bu nitelikleri nedeniyledir ki, özellikle 1960'lardan sonra elde edilen tüm sendikal kazanımlarda Kemal Türkler'in belirleyici katkıları olmuştur. 

Kemal Türkler'le ortak davamız için aynı kurullarda çalışmak bizler için de büyük bir kıvanç kaynağıydı. Bundan sadece onur duymakla kalmazdık, ondan çok şeyler öğrenirdik. Yılların meydana getirdiği birikim ve deneylerle en karmaşık sendikal sorunlarımızın çözümünde bizeyol gösterirdi. Yardımcı olurdu. Bizim için gerçek Bir öğretmendi, 

Bizlere sürekli şöyle derdi: “Sadece bir işyeri için değil, tüm işkolumuzun ve tüm işçi sınıfımızın yararlanacağı kalıcı kazanımlar elde etmek için çalışmalıyız. 
Buna çaba göstermeliyiz.” 

1977 büyük MESS grevlerinin sürdüğü 
günlerdi. O her fırsatta, “Patronlar çok çahıştırıp az ücret vermek isterler, biz ise az çalışıp daha çok ücret almak için sendikal savaşım yürütüyoruz” derdi. Bu nedenle çalışma sürelerinin düşürülmesin- den asla vazgeçilmemesi için işçilerin sürekli aydınlatılmasını ve eğitilmesini isterdi. 

MESS ise o tarihlerde tehdit edici usluplarla açıklamalar yaparak, yasal düzenlemelerin hiç bir şekilde üstüne çıkılama" yacağıni belirtirdi. 

Metalurji işçilerinin kararlı direnişleri sonucu MESS'in tehditleri boşa çıkanldı. 
Ultimatomlari yırtıp suratlarına firlatıldı 
Tüm iş yerlerimizde çalışma süreleri 90 
dakika indirildi. Ve yılık ücretli izinler 


aşçı sımüna sonuna kadar güvenirdi... 


Kemal Türkler 1950 sonrası Türkiye işçi sınıfı sendikal hareketinin başöğretmenidir dersem bu hiç de abartma olmaz. 
Şu anım sanirim bunu kanıtlamaya yeter, 

15-16 Haziran direnişinin gerçekleştirildiği dönemde ben DISK ve Maden-Iş'in Ege Bölgesi yöneticisiydim. Genel Yönetim Kurulu'nda da üyeydim. 15-16 Haziran'dan iki ay kadar önce Kemal Türkler, Türkiye Maden-Iş Sendikası Genel Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çagırdı ve değiştirilmek istenen 274-275 sayılı yasalarla işçi sınıfının sendikal hareketini ne gibi tehlikelerin beklediğini pek açık anlattı ve “Arkadaşlar, bu yasanın çıkartılmaması için direnmekten başka yol kalmadi. Ancak şunu da iyi bilelim ki direnişten sonra karşımıza üç seçenek çıkacaktır. Birincisi savaşı kazanırız, gerici yasa tasarısını çöpe allırırız. İkincisi direniş kararına imza atan bizleri tutuklayıp zindana atarlar. Üçüncüsü, belki de bir çoğumuzun bu olaylar içinde ve sırasında öldürülmesidir. Şimdi sizlerden ricam konu üzerinde tartışma yapmadan ama üç seçeneği de dikkate alarak direniş konusunu oylamanızdır” diye sözlerini bağladı. 

Oybirliği ile direniş karan aldık. O zamanlar sendika merkezi, Cağaloğlu'nda, Nuruosmaniye caddesindeydi. Direniş karan alınan toplantıdan bir gün sonra Türkler'in odasında, yönetici arkadaşlar- dan Şinasi Kaya, Hilmi Güner ve ben oturup direnişin detaylarını konuşuyorduk. Türkler şöyle dedi: “Arkadaşlar şimdi sıra en zor işte, DİSK'e bağlı sendika yöneticisi arkadaşları bunu inandırmak gerek. Onlar da bu kavgaya inançla girmeliler. Yoksa başarıya ulaşamayız. En iyisi, DISK'te resmi toplantı yapmadan önce kimi sendika yöneticisi arkadaşlanmızı sohbet filan gibi bir araya getirelim. Onların direnişe ve kavgaya yatkınlıklarını tartmak istiyorum”. 

Biz uygun bulunca hemen Lastik-Iş Sendikası'na telefon etti, Lastik-Iş'in başkani Riza Kuas'tı. Şimdi artık aramızda bulunmayan Kuas, aynı zamanda TIP mil-İetvekiliydi. Kuas sohbet toplantısı düzenilemeyi kabul etti. 

Öğleden sonra Merter sitesinde, Rıza Kuas'ın odasında toplandık. Gıda-Iş'ten Kemal Nebioğlu, Basın-Iş'ten Ehlilman Tuncer, Emsis'ten Celal Beyaz, Lastik-Işten Kuas'ın yanısıra Genel Sekreter Yaşar de toplantıya katılmışlardı. 


i Maden iş 
Genel 
Başkan 


Vekili N 


Sınıf savaşında ilk günkü kadar heyecanlıydı... 


Kemal Türkler okullarda, kitaplar arasında, kitaplar ezberleyerek değil, yaşamın, savaşımın bağrından doğmuş, gelişmiş ve yetişmiş gerçek bir işçi-sendika önderiydi. Onun böylesi bir liderliğe ulaşmasına neden olan birçok özellikleri yardı. O, herşeyden önce kendi yaşamı ileişçi sınıfının, halkın savaşımını özdeşleştirmişti. Işçi sınıfının gücüne, savaşımına ve başaracağına inancı tamdı, 

Kemal Türkler'in ayrı ve bence önemli bir özelliği daha vardı: O, sınıf savaşımı- na başladığı günkü heyecanıyla devam ediyordu. Aradan 30 küsür yıl geçmesi- ne rağmen, onda genç bir militana özgü davranış ve heyacanı görmek hiç de zor değildi. Bir keresinde, sendikamızın © zaman eğitim ve tatil sitesi olan, bugün de askeri karargah olarak kullanılan Gönen'deidik. Üyelerimiz deaileleri iledinleniyorlardı. Bir akşam Bulgar yapımı Devlet Güvenlik Mahkemesi adlı bir film oynatıldı. Film 1924'lerden 1945'lere kadariktidarda ölan Bulgar faşizminin, halka, işçi sınıfına ve onun partisine karşi zulmünü, halkın, işçi sınıfının partisinin de faşizme karşı savaşımını konu edinmişti. Filmin bir bölümünde faşizmin gaddarlığı gösteriliyordu, işçi-köylümemur, kadın çocuk ayrımı yapılmadan insanlar katlediliyordu. Tam bu sıra, hemen yanımda oturan Türkler'den gür bir sesle “faşizme geçit yok!” diye bir slogan yükseliverdi ve onu öteki işçiler izledi. 
Bu sırada Türkler kulağıma eğilerek “Oğlum, gördüğün gibi, faşizmin insatı ve ülkesi yoktur. Dün onlarda, fırsat bulduğu an bizde ve başka ülkelerde. Bunun için elimizi çabuk tutmalıyız.” dedi. 

Çok geçmedi aradan. Bu yiğit önderi alçakça katletti faşist katiller. Şimdi erkte bulunuyorlar. Türkler'in söylediği çınliyor kulaklarımda, Evet bizde de firsati bulmuşlardı erke oturmak için, Ve dün Bulgar faşist cellatlarının Bulgar halkına, İşçi sınıfına yaptıklarını, bugün Evren'- ler, Özal'lar işçi sınıfımıza, halkımıza yapıyorlar. 


Türkiye Postası, 27 Temmuz 1984 


Sayfa 5 


Bundespost'ta çalışan yabancı işçiler 1975'den beri ödenmeyen “ayrılık parası”nı almaya başladılar... 


Alman posta ve demiryollarında çalışan yabancı emekçiler “ayrılık paraları”nı alabilecekler 


Federal Almanya demiryollarında (Bundesbahn) çalışan çok sayıdaki yabancı işçi 1975 yılından sonra kesilmiş olan “aile aynılık parasını (Familientrennungsgeld), Federal Çalışma Yüksek Mahkemesi'nin 7 Eylül 1982 tarihli kararına dayanarak geri alabilecekler. 


, Hatırlanacağı gibi, Federal Almanya'da yabancı işçilere ihtiyaç duyulduğu dönemlerde, onları bu ülkeye çekebilmek için verilmiş olan hakların bir çogu 1975 yılından itibaren geri alınmaya başlamıştı. Geri alınan bu haklardan birisi de, Ortak Pazar dışı ülkelerden gelip Federal Almanya'da posta ve demiryollarında çalışan ve ailelerini ülkelerinde bırakmış olan evli yabancı işçilere verilmekte olan “aile ayrılık parası” olmuştu. Yıllarca bü parayı almış olan posta işçileri, 1975 yılında paranın keyfi bir katarla kesilmesi üzerine Posta Sendikası'- nın önderliğinde mahkemeye başvurmuştu. Yıllarca süren bu dava nihayet 
7 Eylül 1982 günü, Federal Çalışma Yüksek Mahkemesi 3 AZR 5/80 4Sa 748/79 sayılı kararıyla sonuçlandı ve “aile ayrılık parası”'nın posta işçilerine ödenmesi gerektiğine karar verdi. Bu karara rağ- 


Federal posta hizmetlerinde çalışan yabancı işçiler, ailelerinden uzakta yaşadıkları için kendilerine ödenirken 1975 yılında kesilmiş olan “ayrılık paralan”m Federal Çalışma Mahkemesi'nin kararıyla geri almaya başladılar. 


menödemenin gecikmesi yüzünden olay kamuoyunda ve yabancı işçiler arasında duyulmamıştı. Ödemenin geçtiğimiz aylarda başlaması üzerine, olay demiryollarında çalışan yabancı işçiler arasında da duyuldu. 

Mannheim muhabirimizin bildirdi-Zine göre, bu kentte ve çevresinde oturan ve demiryollarında çalışan işçiler Federal Çalışma Yüksek Mahkemesi'nin posta işçileri hakkında vermiş olduğu karara dayanarak, kaybetmiş oldukları hak- 


larını geri almak için harekete geçmiş bulunuyorlar. Işçiler bir yandan Karisruhe'deki Demiryolları Genel Müdürlüğü'- ne yazılı olarak başvururlarken, bir yandan da bağlı oldukları Demiryolları Sendikası'nı harekete geçirmek üzere aralannda imza toplamaya başladılar, 

Öte yandan görüşüne başvurduğumuz Mannheim'lı hukukçular da, kararı inceledikten sonra, demiryollarında çalışan yabancı işçilerin de tıpkı posta işçileri gibi kendilerinden kesilmiş olan bu parayı almaya hakları olduğunu bildirdiler. 

Mannheim ve çevresinde demiryollarında çalışan yabancı işçiler kesilmiş olan öteki haklarını da almak için harekete geçtiler. Federal Alman Demiryolları'nda çalışan yabancı işçilere tanınmış olan “6 günlük yol izni” ve işçilerin Bulgaristan'- dan geçerken ödemek zorunda oldukları tren ücreti karşılığı olarak verilen “yol paraları” da bundan bir süre önce gene keyfi bir kararla kaldırılmıştı. Demiryollarında çalışan işçiler yıllarca uygulanan ve yasalara göre “doğal hak” haline gelmiş olan bu haklarını da geri almak için Mannheim'daki sendikalarına başvurdular. 


Türkiyeli aydınlarla dayanışmaya DGB Başkanı Breit da katıldı 


Alman Sendiklar Birliği (DGB) Genel zono Enpi pumbu bestam Ké ren'e o mektubu göndererek, #DGB'nin Türkiye'deki politik 


rin, aydınların dayanışması demektir. Bu 


tutuklularla dayanışma oluşturur.” 
Öte yandan. Federal Almanya'nın Bre- 


BİRİKMİŞ HAKLARINIZ İÇİN 
HEMEN BAŞVURUN ! 


Demiryollarında çalışan işçilerimiz kesilmiş olan “aile ayrılık parası” haklarını 


geri alabilmek için şunları yapmalıdırlar: 


© Hiç zaman geçirmeden Karisruhe'deki Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne (Bundesbahndirektion) yazılı olarak başvurun. 


© Bu yazılı başvurunuzda Federal Iş Mahkemesi'nin (Bundesarbeitsgericht) posta işçileri için almış olduğu kararın tarihini ve dosya numarasını vermeyi unutmayın. Kararın tarihi 7 Eylül 1982 ve dosya numarası da 3 AZR 5/80 


4Sa 748/79'dur. 


© Aynca, toplu olarak bağlı olduğunuz Demiryolu İşçileri Sendikası'na giderek yardım isteyin. Gerekirse komiteler kurup imza kampanyasi açın. 


© Bu konuda fazla bilgi almak istiyorsanız, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 16 ile 18 arasında DGB'nin Mannheim şubesine telefon ederek Yabancılar Danışmanı Resul Kalfa'ya başvurun. Telefon: 0621/25912 


e irh EE 


Orada... Fabrikalarda... 


Fabrikalar kalemizdir! 


— Şimdi durup dururken bu besbelli ki pek değerli, özlü sloganı yazının başına oturtmanın alemi ne?.. diyecek olursanız: 

Bir kere böylesi sloganların Sık sık kullanılmasında, (yinelenmesinde, kulaklara küpe edilmesinde saymakla tükenmeyecek kadar yarar var. 

Ancaaak, biz gene de yazının başına bu sloganı durup dururken oturtmuş değiliz. Batı Avrupa'da, özellikle Federal Almanya'da sınıf savaşının özellikle sendikal plandaki yansımaları “Fabrikalar kalemizdir” sloganına her zamankinden daha çok sarılmamız, daha ağırlıklı olarak bu sloganda özlü anlatımını 


İĞ bulan ödevlere yönelmemiz getek- 


savaşım, önümüzdeki günlerde işletmeler ölçeğinde yoğunlaşacaktır. Sözünü ettiğimiz işyeri özel sözleşmelerinden tutun da, otomasyon ve rasyonalizasyonun işsiz bırakacağı binlerce işçiye, 38,5 saatlik haftanın günlük dağılımından, sendika temsilcileri seçimine ve işyeri işçi temsilciliklerinin (daha üç yıl işbaşındalar) işçilerin ekonomik-demokratik çıkarları doğrultusunda tutum almaya zorlanmalarına kadar... 


Bu zorlu sendikal çatışma sırasında güçler, ağırlıklı olarak, işletmeler ölçeğinde karşı karşıya gelecek. 
Orada, fabrikalarda örgütlü olan kazanacak, Sermaye kendi mülkünde (fabrikada) alabildiğine örgütlenme, eksiğini gediğini tamamlama olanaklarına sahip. Oysa sendikal örgütlenme, kimi işletmelerde, sendi- 


polii gelişmeleri en izlediğini” belirtti ve “Aydınlar dilekçesini imzaladıkları 1- 


Sir 56 aydın hakkında açılan kovuşturmanın durdurulmasını istedi. DGB Genel Başkanı Breit, Kenan Evren'e gönderdiği mektupla, Türkiye'de sendikal hakların ve insan haklarının ayaklar altina alınmasının Alman işçi sınıf ve kamuoyu tarafından kaygıyla izlendiğini belirtti ve “Blkelerinde demokrasi istemekten başka suçları olmayan 56 aydın hakkında kovuşturma açılması insan haklarının çiğnenmesinin yeni bir örneğidir” dedi. 

DGB Başkanı Ernst Breit, Evren'e gönderdiği mektupta, Federal Almanya sendikalarında örgütlü emekçiler adına konuştuğunu belirterek, Türkiye'de sendikal hakların geri verilmesini istedi ve “hertürlü hukuk kuralına, insanlık ölçülerine ters düşen DISK davası bir an önce durdurulmalı ve sendikacılar salıverilme- 


lidir” dedi. Ernst Breit bu isteklerinin Türkiye'nin içişlerine karışma sayılamayacağını ve bu girişimlerinin uluslararası dayanışmanın bir gereği olduğunu belirterek, şunları söyledi: 

“Bu girişimin, hiçbir şekilde Türkiye'- nin içişlerine karışmak anlamına gelmedi-Bini belirtiriz. Bu girişimimiz, uluslararası dayanışmanın bir gereğidir. Uluslararası dayanışma demek, tüm ülkelerdeki işçile- 


Rİ es Federal Almanya'nın Brefiversite'sinde 5 Temmuz tarihinde Almân profesörlerin hazırladığı “Türkiyeli .aydınlarla dayanışma gecesi”ne 150'yi aşkın Alman ve Türkiyeli katıldı. 
Ayrıca, Bremen'de Türkiyeli aydınlarla dayanışmak amacıyla başlatılan imza kampanyasını 70 profesör ve 5 Bremen senatörü imzalamış bulunuyor. 

Bu arada, DGB'ye bağlı sendikalara üye işçiler, Türkiyeli aydınlarla dayanış» mak için faaliyete başladılar. Örneğin, DGB'ye bağlı IG Metali Sendikası'nın Federal Almanya'nın Bad Orb kentinde yaptığı eğilim seminerinde, eğitime katılan işçiler imzaladıkları 19 Temmuz 
1984 tarihli bir mektupla Federal Almanya Başbakanı Kohl'a başvurarak, Türkiye'de aydınlar hakkında açılan kovuşturmayı protesto ettiklerini belirttiler ve Türkiye'de demokrasiye geçilinceye kadar bu ülkeye verilen yardımların dondurulmasını istediler. 


Özal hükümetinden gurbetçi işçilere bir kazık daha... 


Özal'a inanan gurbetçilerin eski arabaları ellerinde kaldı 


Yurt dışındaki göçmen işçilerin dövizlerini Türkiye'ye çekebilmek için bundan altı ay önce yürürlüğe konan “bedelsiz ithalat uygulaması” na tekellerin karşı çıkması üzerine Özal hükümeti bedelsiz ithalata büyük sınırlamalar getirerek bu hakkı geri aldı. Yeni uygulamaya göre, bazı araç ve gereçlerin bedelsiz ithalat yoluyla Türkiye'ye sokulması yasaklanırken, yurda sokulabilecek kullanılmış mesleki araç ve gereçlerle binek otomobillerinden gümrük vergisinin yanısıra, yaş başına fazladan para ödeme esası getirildi, 

Geçtiğimiz günlerde açıklanan bedelsiz ithalat uygulamasına göre, bu yolla Türkiye'ye sokulabilecek mesleki araç ve 
gereçlerin bir bölümü için yaş başına 3 


bin Mark veya toptan 7 bin Mark ödemek * 


gerekecek. Türkiye'ye sokulacak kullanılmış otomobil, hadde makinesi, biçer döver, matbaa dizgi makinesi, matbaa ‘presleri, perdahlama tezgahı, fermuar İmaline yarayan makineler ve zirai ilaçlama uçakları için, gümrük vergisinin 


© Türkiyeli göçmen işçilerin dövizlerini çekebilmek için altı ay önce değiştirilen bedelsiz ithalat karamamesi, Türkiye'deki otomobil tekelleri karşı çıkınca bir kez daha değiştirildi 


yanısıra fazladan yaş başına 3 bin Mark ödenecek, 

Bedelsiz ithalat yoluyla yurda sokulacak kullanılmış otobüs, kamyon, vinç ve yükleyici, boldozer, greyder, ekskavtör, loder, traskavatör, sınai traktör için, yaşlarına bakmaksızın gümrük vergisinin yanısıra 7 bin Mark ödemek gerekecek. 
Ayrıca yeni uygulamaya göre, bu listede yer almayan mesleki araç ve gereçlerin bedelsiz ithalatı yasaklandı. 

Bedelsiz ithalat hakkından yararlanabilmek için, otomobilde 15 bin Mark ve öteki araç ve gereçler için de Türkiye'deki bankalarda 50 bin Marklık hesap açtır- 


mak ve açılan bu hesabın, bir yılını doldurmuş olması gerekiyor. Bunun yanısıra, bedelsiz ithalat hakkından yararlananlar, ithal ettikleri araç ve gereçlerin gümrük vergisini de döviz olarak ödeyecekler, Ayrıca yeni uygulamayla bir sınırlama daha getirilerek, bu hakkın beş yıl içinde bir defa kullanılabileceği esası ge” tirildi. 

Özal hükümetinin getirdiği bu sınırlamalar ve gümrük vergisinin yanısıra fazladan ödeme getirmesi, kullanılmış araç ve gereçlerle otomobilin bedelsiz ithalat yoluyla yurda sokulmasını olanaksız hale getirirken, ayrıca Binlerce işçiyi büyük zarara soktu. Çok sayıda işçinin, izin mevsimi olması nedeniyle, eski uygulamaya göre bedelsiz ithalat hakkından yararlanarak yurda götürmek üzere satın aldığı mesleki araç, gereç ve otomobiller elinde kalmış bulunuyor. Öte yandan, yeni uygulamayla yolcu beraberinde getirilebilecek eşya miktarında da sınırlama yapılarak, bu miktar 10 bin Marktan 
3 bin Marka indirildi. 


bulan ödevlere yönelmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. 

Federal Almanya'da sendikal savaşım yıllar sonra ilk kez “ücretlere zam - fiyatlara zam - ücretlere zam - fiyatlara zam” kısır döngüsünü aşan bir hedefe yöneldi. Ilk ağız- da elde edilen kazanım önemlidir: 
40 saat duvarı yıkıldı. 

Işte tam bu noktada kimi saptamalar yapalım: 
© Metal, basım ve kağıt işçileri için bağıtlanmış olan toplu sözleşmelerin teknik çözümlemesi önem taşıyor. Şimdi küçücük atelyeler- den, Opel gibi, Mercedes gibi, Volkswagen gibi dev otomobil tekellerinin işletmelerine kadar yüzlerce fabrikada 38.5 saatlik haftanın uygulanışına İlişkin “özel anlaşmalar” yapılacak. Işyeri işçi temsilciliği ie patronlar bir tür “işyeri sözleşmeleri" hazırlayacaklar. Oysa bugün işçi temsilciliklerinde öncü işçilerin, sınıf bilinci gelişmiş, sendikal savaş- ta ve örgütlenmede sorumluluk yüklenmiş işçilerin ağırlıkta olduğunu söylemek hiç de gerçekçi dəğildir, Yedi haftalık grevler sırasında ortaya çıkan çürük elmalar arasında işyeri işçi temsilciliğine üye seçilmiş olanlar da vardı ve pek de az değildi. 
© Yedi haftalık grev savaşımı sırasında hiçbir işletmede işçiler çözülmedi, grev yenik düşmedi, grev kırıcılar hedeflerine ulaşamadılar. 
Bunlara alkış tutalım ve öğünelim. 
Ama zor günler geçirmiş, kimi fireler vermiş, biçak sırtından dönmüş irili ufaklı işletmeleri de gözardı etmeyelim. 
© Metal patronları son toplu sözleşmeyi değerlendirirken, “Başarıya ulaştık” diyorlar, sonra da sürdürüyorlar, “Biz” diyorlar, “baştan beri flexible (esnek) çalışma süresini savunduk ve bunu elde ettik. Üstelik çalışma saatlerinin düzenlenmesi konusunda sendika yönetimini devre dışı bırakmayı da başardık. Şimdi İş, bizimle işçi temsilciliği arasında bağlanacak..." 


... 


Yukardaki (o saptamalarımızdan 


özellikle sonuncusuna dikkat çekmek istiyoruz. Besbelli ki sendikal 


gütlenme, kimi iş işletmelerde, se sendika aidatı ödemek ve sendikadan zam beklemekten ibaret gevşek bir bağ biçiminde ortaya çıkabiliyor. 
Özellikle Türkiyeli göçmen işçiler arasında (sendikalaşma oranı pek yüksek olmasına rağmen) sendikal örgütlülüğü bu gevşeklikte kavrayanlar hiç de az değil. 

Federal Almanya'da sendikaların üst yönetimini büyük ölçüde elinde tutan sosyal demokrat siyasal çizgi,- galiba doğası gereği- örgütlenmesinin ağırlığını işletme birimlerin- de yaygınlaştırma yoluna gitmedi, gitmiyor. Savaşımın üst düzeyde yönetilmesini, yürütülmesini, karara bağlanmasını yeğliyor. Oysa yeni dönemin sendikal savaşım alanı iyi- den iyiye işletmelere kaydı. O yüzden işçi sınıfının öncüleri açısından fabrikaları “kale” yapmak,’ bugün çok daha yakıcı bir görev oldu. 


... 


Grevlerin hemen ardından konuştuğumuz bir Opel işçisi şöyle diyordu: 

— Ağabey eğer Opel'de grev sapasağlam yürüdüyse, yağmurun- da, güneşinde grev nöbetleri tıkır tıkır işlediyse, vallaha da billaha da bunu Opel'deki komünistlere borçluyuz. Adamları Işçi temsilciliği seçimlerinde, sendika temsilciliği seçimlerinde safdışı birakmak için onca dümen dolap çevirenlerin, grev sırasındaki hallerini göreydin ana avrat düz giderdin. 
Komünistler zor günlerin adamları olduklarını bir ispat ettiler ki ağabey... 

Görülüyor işte. Fabrikaların “kale*leştirilebildiği işletmelerde, işçileri patronların saldırılarından, sınıf uzlaşmacısı siyasal çizgilerin ideolo-Jik saldırılarından korumak daha kolay ve mümkün oluyor, Bu başarılmadığında ise “kalemize” epey gol giriyor. 

O yüzden bu yazının başına koyduğumuz sloganı bir kere daha, sonra bir kere, bir kere ve bin kere daha hatırlamalı ve hatırlatmalıyız. 
Eğer kalemize gol girmesin istiyorsak...eğer kendi kalemize kendimiz gol atmaktan kaçınmak istiyorsak... 


Sayfa 6 
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İçişleri Senatörü Lummer, sığınma başvurularını kabul eden İdari Mahkemeleri suçluyor 


Sığınmacılar tutukevindeki yangının sorumluları bulundu: Şilteler!.. 


Geçtiğimiz Haziran ayında Batı Berlin'de sığınma başvurusu yapanların sayısının 1981'den bu yana en yüksek düzeye ulaşması üzerine, CDU Senatosu sığınmacılara karşı yeni önlemler almaya yöneldi. İçişleri Senatörü Lummer yaptıği açıklamalarla, “çok sayıda başvuruyu kabul ediyor” diye Idari Mahkemeleri suçlarken Sosyal Işler Senatörü Fink de, başvuru yapanların yüzde 90'ının “sığınma hakkı için geçerli gerekçelerinin olmadığını” söyledi. Diğer yandan 6 sığınmacının ölümüyle sonuçlanan sınırdışı tutukevi yangını davası da bir skandalla sonuçlandı. 


Suçlu şilteler 


Geçtiğimiz yılın 31 Aralık günü Batı Berlin'deki Augustplatz Sınırdışı Tutukevi'nde 6 sığınmacının ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili dava sona erdi. Kasıtlı davrandıkları için haklarında soruşturma açılmış olan 4 polis memurunun da suçsuz olduklarına karar verildi. Bilindiği gibi polis memurları, yangın çıkan hücreleri kilitleyerek, içerdeki sığınmacıların dumandan boğulmalarına neden oldukları gerekçesiyle yargılanıyorlardı. 
Savcılık, sığınmacıların ateşe verdikleri şiltelerin içindeki bir maddenin, çıkardıgı aşın ısıyla 45 saniyede ölüme yol açacağı, o nedenle hücrelerin kapısı açık kalsaydı bile ölümden kurtuluşun olanaksız olacağını belirterek Sınırdışı Tutukevi'ndeki yangının suçlusunu “şilte” olarak saptayıverdi. 

Mahkemenin sonunda, yangından hemen sonra -olay sırasında neden tek memurun görevli olarak bulunması, neden diğer memurların ve itfaiyenin oldukça geç geldikleri, yangına rağmen hücre kapılarının niye kilitlendiği gibi- ortaya atılan soruların tümü yanıtsız kalırken, st-Zınmacıları büyük bir olasılıkla intihara iten tutukevi koşulları, bunun sorumlu ları, İçişleri Senatörü'nün insanlık dışı sığınmacılar politikası hiç sözkonusu edilmedi. Ayrıca savcılık, ancak diğer hüc- 


Batı Berlin “in CDU tu Sosyal İşler Senatörü Fink'in, “fiş”lealışveriş yapmak zorunda kalan 


Ancak Senato'nun “geçiş dönemi” dediği dönemin, başvuruda bulunmuş kişilerin çoğunluğu için 5-6 yıllık süreler olduğu ve Batı Berlin'de 6-16 yaş arasında 2bin çocuğun bu nedenle okul yüzü görmeyip evde oturduğu bildiriliyor, Sözkonusu çocukların velilerinin başvurusu üzerine okula gitme hakları olmasına karşın, konuyla ilgili olarak ne bir danışma yeri, ne de bilgilendirici bir broşür bulunmadığı için sığınmacı çocuklarının bu en doğal haklarından yararlanmaları engelleniyor. Bugün Batı Berlin'de bu durumda olan çocuklardan yalnız 600'ü okula devam edebiliyor. 

Senato, son “geri dönüşe hazırlık” stnıflarıyla da velilerin dikkatlerini tamamen bu sınıflara yönelterek, sığınmacı çocukların normal sınıflara gitmelerinin de yollarını tıkamayı palnlıyor. Okuma» yazmanın bile öğretilemeyeceği “geriye dönüş hazırlık” sınıflarında, çocuklara yalnız “metro bileti alabilmeleri ve alışveriş yapabilmeleri için” gerekli olan Almanca öğretilecek. 

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Insan Hakları Komisyonu, Senato'nun bu kararını protesto ederek sığınmacı çocukları için okula gitme zorunluluğunun getirilmesini istedi. 


Yahudi yıldızı mı? 


Bu arada sığınma başvurusunda bulunmuş kişilere sosyal yardımın nakit para yerine “fiş”lerle ödenmesine karşı süren protesto hareketi genişliyor. 

Bilindiği gibi Batı Berlin Sosyal Işler Senatörü Fink, geçtiğimiz ay aldığı bir kararla, dükkanlardaki kasiyerlerden fişle alışverişe gelenlerden kimlik sormalarıni istemişti. Uygulamayla amaçlanan alışveriş esnasında aşağılanmamaları için sığınmacılara nakit para veren demokratik güçlerin bu insancıl hareketini önlemekti, Karar, demokratik Alman kamüoyunda sert tepkiye yol açtı, “Fiş” ùygulamasının zaten başlıbaşına insanlık 


Komünistler yeni hükümete katılmıyor 


Feridun AKSIN 


Fransa'da Mauroy'un istifasıyla hükümet değişirken Fransız Komünist Partisi (FKP) de Fablus'un kurduğu yeni hükümete katılmama karan aldı. Bu hükümet deöişikliği ve komünistlerin hükümetten ayrılması beklenmedik olaylar değildi ama, bu denli çabuk gerçekleşeceği de düşünülmüyordu. Otaylar, Cumhurbaşkanı Mitterand'ın, Anayasa'nın kendisine tanıdığı referanduma başvurma alanlarının genişletilmesi konusunda sonbaharda bir referandum düzenleyeceğini ve ardından da ikinci bir referandumla “okullar yasası tasarısı” için halk oyuna başvuracağını açıklamasıyla beklenmedik bir hız kazandı. 


Mauroy hükümetinin bir yıl önce hazırladığı “okullar yasa tasarısı” yoğun tartışmaların konusuydu. Bu tartışmalar giderek okullar düzeyini aşmış ve iktidarla muhalefetin karşılıklı gövde gösterisi niteliğini kazanmişti. Bu ortamda ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinin hemen ardından özel okul yanlılarının tüm Fransa düzeyinde 24 Haziran'da düzenlediği ve bir milyondan fazla kişinin katıldığı yürüyüşler, sağ partiler tarafından hükümete karşı yöneltilen bir politik gösteri haline getirildi. Bu gösterilerin başarısına dayanan sağ partiler şunu söylüyorlardı: “Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oyların ancak yüzde 32'sini alan solun halkın güvenini yitirdiği bu gösteri ile bir kez daha kanıtlanmıştır. 
Cumhurbaşkanı meclisi dağıtmak, yeni seçimlere gidilmelidir.” 


Mitterand'ın bu ortamda sağın saldırıları karşısında gerileyerek ve duruma bizzat müdahale ederek, “o-Kullar yasası tasarısı"nı halk oyuna sunacağını açıklaması, Mauroy hü- 


Ma ama m di yerme ye aa m 


ç 

dilmedi. Aya ri ancak diğer hücrelerde yangının çıkması üzerine, içinde 6siğınmacının öldüğü hücrede şiltelerin ateşe verilmiş, memurların da “telaştan” onun kapısının kapalı olduğunu farketmemiş olacaklarını en güçlü olasılık olarak göstererek, önceki tanık ifadelerine de tamamen ters düştü. Tutukevindeki diğer si cılar ise olaydan hemen sonra verdikleri ifadelerde, 6 kişinin öldüğü hücrenin kapısının memurlar tarafından, yangın çıktıktan sonra kilitlendičini söylemişlerdi. Ancak bu yönde ifade veren tanıklar daha mahkemenin başında Batı Berlin'den sınırdışı edilerek izleri yokedilmişti. 

Bu arada, Augustplatz yangını ve tu- 


“Ayrımcılık Araştırma 


Batı Berlin'in CDU'lu Sosyal İşler Senatörü Fink'in, “fiş”le alişveriş yapmak zorunda kalan 

sığınmacıların, dükkanlarda kimlik kontrolünden geçmesi kararı, Alman ilerici kamuoyunda 

seri tepkilere yol açtı. Karara karşı protesto eylemleri, sığınmacılardan alınan “fiş'lerle 

toplu halde dükkanlara gitmek şeklinde sürüyor. Üsteki fotoğrafta Batı Berlin'de sığınmacılara fiş verilen Sosyal Yardım Dairesi, alttaki fotoğrafta ise böyle bir elem öncesi Jişlerin ilericiler tarafindan toplanması görülüyor 


tukevindeki koşulları incelemek üzere Senato'nun oluşturduğu komisyonun çalışmaları sürüyor. 


Sığınmacıların çocukları için 

“geri dönüşe hazırlık” sınıfları 

Diğer yandan Batı Berlin Eğitim Senatörlüğü geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamayla sığınma başvurusunda bulunmuş kişilerin çocukları için önümüzdeki 


Komisyonu” ırkçı ör 


okul döneminde “geriye dönüşe hazırlık” sınıfları kurulacağını bildirdi. Bilindiği gibi CDU Senatosu'nun, başvuruda bulunanların büyük bir kısmının sığınma işteminin reddedileceği niyet ve istemini açığa vuran bir kararıyla, sığınma başvurusunda bulunan kişilerin çocukları için okula gitme zorunluluğu öngörülmüyordu, Karara gerekçe olarak da, sözkonusu kişilerin bir “geçiş dönemi”nde oldukları gösteriliyordu. 


muoyu! yol açtı. y gulamasının zaten başhbaşına insanlık dışı bir uygulama olduğuna dikkati çeken demokratik güçler fişlerin faşizm döneminde Yahudilere takılan yıldızları anımsattığını söylüyorlar. 

Fink'in son kararı üzerine harekete geçen demokratlar, dükkanlara 50-100 kişilik gruplar halinde girerek, ödemeyi sığınmacılardan aldıkları fişlerle yapmayı dayatıyor, alışveriş sırasında ve dükkanların önünde yaptıkları gösterilerle de kamuoyunun dikkatini CDU Senatosu'- nun sığınmacılar politikasına çekiyorlar. 
Eylemlerin yoğunlaşması üzerine bir dizi dükkan sahibinin, Senato'yla yaptığı “kimlik sorma” anlaşmasını feshettiği bildiriliyor. 


ütlerin faaliyetlerinin durdurulmasını gündeme getirdi 


İsveç'te yabancılardan yana yeni yasalar 


Isveç'teki yabancı düşmanlığının nedenlerini araştırmak ve bu konuda hükümete ve meclise tavsiyelerde bulunmak amacıyla 1978 yılında kurulan *Ayrımcilık Araştırma Komisyonu” çalışmalarını anahatlarıyla tamamladı. Başkanlığını Devlet Göçmen Dairesi eski Genel Müdürü Kjell Öberg'in yaptığı komisyon geçtiğimiz günlerde hükümete yeni yasa önerileri sundu; Isveç'te yaşayan 400 bin dolayındaki göçmen işçiyi ilgilendiren çalışmalarının sonucunu ise yıl sonunda hükümete bir rapor halinde iletecek, 

Komisyonun sunduğu yasa önerileri veya değişiklikler şunlar: 

Yabancılara karşı kışkırtmayı cezalandıran yasa maddelerinin daha açık seçik ve kapsamlı hale getirilmesi, 

Irkçı örgütlerin faaliyetlerinin yasaklanması, 

Bazı iş alanlarını yabancılara kapa- li tutan yasa maddelerinin kaldırılması; avukatlık, yeminli muhasiplik gibi bazı mesleklerde yabancıların da çalışabilme olanağının sağlanması, 

Resmi kurumlarda yerli-yabancı her yurttaşın eşit muameleye tabi tutulması» nin sağlanması ve bunun gözetim ve denetiminin Devlet Göçmen Dairesi'ne verilmesi; özellikle mahkemelerin ve savcilanın ceza yasasını nasıl uyguladıkları- nın incelenmesi, 

Yaklaşık $ yıl önce, Göteborg kentin- deki bazi lokantaların siyah derili göçmenleri işe almamakta direnmesi ve po- 


İsveç'in başkenti Stockholm'da Türklerin yoğun olarak oturduğu Rinkeby mahallesinde faşistlerin duvarlara yazdığı “Türklere ve çingenelere ölüm” yazısı 


lisin de yapılan şikayetleri dikkate almaması Üzerine, bu olay parlamentoya yansımış ve Göçmenler Bakanlığı'nın sözkonusu komisyonu kurmasına yölaçmişti. 

Komisyon çalışmalarına, değişik uluslardan bin yabancı arasında yaptığı bir anketle başladı. Bu anket sonucu yabancı 


düşmanlığına ilişkin yaptığı saptamalar ve önerileri hükümete iletti, basın toplantılanıyla da kamuoyunu aydınlattı 
1981 yılında ise Isveç toplumunun değişik kesimlerinde yabancılara karşı genel tavrı saptamak amacıyla daha geniş bir inceleme yapan komisyon, geçtiğimiz Haziran ayında düzenlediği basin top- 


lantısındaki açıklamalarında şu saptamaları yaptı; 

“1981 yılında yaptığımız incelemenin sonuçları bizi sevindirmiştir. Gelişme olumlu yöndedir. 1969'da yapılan bir araştırma, İsveçlilerin yabancılara karşı daha olumsuz bir tavır içinde olduğunu gösteriyordu. Geçen 12 yıllık sürede ekonomik durumun önemli oranda bozulmuş, işsizliğin artmış olmasına karşın, yabancılara karşı önyargılar büyük oranda kırılmıştır. 
Ancak yine de ırkçı propagandalardan etkilenenler vardır.” 

Diğer yandan “Isveç Isveçlilerindir”, “Kuzey Devleti Partisi” gibi trkçı örgütlerin eylemleri de son yıllarda küçümsenemeyecek boyutlara vardı. Bu örgütler, yabancı düşmanlığını körükleyen duvar yazıları ve pullamaların dışında fiziki sal. 
dınlara da yöneliyorlar. Özellikle 1982 
yılında azgınlaşan faşistler, yabancıların evlerine saldırmışlar, işyerlerini tahrip 


.etmişlerdi. 


Bu örgütlere karşı etkin önlemler alınmaması, onların eyemlerini arttırarak sürdürmelerine yol açarken, tehlikenin büyüdüğü de açık seçik görülüyor. Birkaç hafta önce radyoda ırkçı propaganda yapan bir programcı görevden alınarak cezalandırıldı. “Faşist örgütler kapatılırsa illegaliteye geçip daha tehlikeli olurlar” diyen yetkili çevrelerin de artık bu örgütlerin kapatılması ve yasaklanması yönünde görüş birliğine vardıkları gözleniyor. 


rak yeni hükümete katılmayacaklarım bildiriyor ve özetle şunları belirtiyordu: 


yandan bildiri, FKP'nin solun birlidinden ayrılmadığını ve hükümetin her türlü olumlu adımını dışardan destekleyeceğini ve sağın bir daha geri dönmemesi ve solun birliğinin güçlenmesi için savaşı sürdüreceğini açıklıyor ve solu yenilgiden kurtarmak ancak emekçilerin, Fransız halkının girişimi, eylemi ve birliği ile 


sağlanacaktır, diyordu. Böylece, Sosyalist-Komünist hükümet ortaklı" ği üç yılı aşan bir süreden sonra sona ermiş bulunuyordu. 


Yeni Başbakan Fabius, bundan önceki hükümetin sanayi bakanıdır ve çelik sanayii işçilerinin yoğun eylemlerine neden olan ve çelik sanaylinde geniş işsizliğe yolaçan “çelik sanayii projesini” öneren kişidir. 
Böylece bu atama, Mitterand'n emekçilere karşı kemerleri sıkma politikasını sürdürmekte kararlı olduğunu gösteriyor. 


Önümüzdeki yaz aylarının görece- 
W durgunluğundan sonra Fransa'yı umulduğundan hareketli günler bék- 


lemektedir. 
ni 
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Tekelci dayatmalara karşı yeni bir sendikal kazanım 


Demir-çelik sanayiinde haftalık çalışma süresi 
38 saate indirildi 


@ 1 Nisan 1985'den itibaren geçerli 38,5 saatlık hafta kazanımının hemen ardindan bu kez 1 Ekim 1984'den itibaren geçerli ve 38 saatlık haftayı öngören yeni sözleşme, Federal Alman işçi sınıfının önüne koyduğu 35 saatlık hafta hedefine ulaşmasının sanıldığı kadar geç olmadığının bir kanıtı olarak değerlendiriliyor. 


Metal işkolunda 270 bin kadar demir-çelik işçisini ilgilendiren yeni bir toplu sözleşmeyle çok değerli sendikal kazanımlar elde edildi. Kuzey Ren Westfalya eyaletindeki demir-çelik işçileri için bağıtlanan sözleşmede haftalık çalışma süresi 38 saat olarak saptandı. Üstelik uygulama bu yılın Ekim ayından itibaren başlayacak, Haftalık çalışma süresinin 38 saate indirilmesinin yanısıra demir-çelik işçilerine 1 Ocak 1985'den itibaren yüzde 3,3 oranında zam yapılacak. | Temmuz 1986'da ise bunu yüzde 2'lik bir ek zam izleyecek. Sözleşme 
1987 sonuna kadar geçerli. 

Kısaca NRW olarak anılan Kuzey Ren Westfalya eyaletindeki tüm demir- çelik işletmelerinin yanısıra Bremen Klöckner Werke, Osnabrück Georgmarien Werke, Hütte, ünlü Krupp'un Dillenburg ve Niederschellen işletmelerinde çalışan 180 bin işçiyi kapsayan yeni sözleşmenin önümüzdeki günlerde Salzgitter, Peine ve Saar yöresindeki demir-çelik işletmeleri için de tekrarlanması bekleniyor. Böylece toplam 270 bin demir-çelik işçisi haftada 38 saat çalışma olanağı elde edecek, 

NRW demir-çelik sözleşmesinde ayrıca, geçtiğimiz haftalarda IG-Metall tarafından imzalanan Hessen ve Kuzey Baden-Kuzey Württemberg sözleşmesinde yer alan haklar da yer alıyor. Buna göre fazla mesailerin ücretli izin günü olarak kullanılması olanaklı hale geliyor. Fazla mesailer de dahil haftalık çalışma süresi 50 saati aşamayacak. Fazla mesainin ücretli izin günü olarak kullanılması durumunda mesai zamları işçilere ayrıca ödenecek. Demir-çelik sözleşmesi, 38 saatlik haftanın işgünlerine dağılımı konusunda işverenle, işyeri işçi temsilcilikleri arasında tamamlayıcı işyeri sözleşmeleri imzalanmasını da öngörüyor. 

40 saatlik haftadan bir dakika azaltma yoluna gidildiği takdirde Alman ekonomisinin çökeceğini aylardır tekrarlayan büyük metal tekellerinin önce 38,5 saata, ardından demir-çelik işçileri için 38 saata inmek zorunda kalışları, tekelci dayatmalara karşı Alman işçi sınıfının önemli ve anlamlı bir kazanımı olarak değerlendiriliyör. 


Sayfa 7 


Dayanışma grevlerinden destek alan,madenciler grevi 5. ayını doldurdu 


İngiliz madencileri Thatcher'in gerici iktidarını sarsıyorlar 


İngiltere'deki maden işçilerinin, hükümetin bu yıl içinde 25 ocağı kapatarak 20 bin işyerini yok etme planına karşı sürdürdükleri grev, beşinci ayını doldurdu. Maden işçileri Sendikası (NUM), böylelikle 1926'daki ünlü genel grevden bu yana İngiltere'nin en uzun süreli grevini gerçekleştirmekte. 120 bin maden işçisi, Devlet Kömür Işletmeleri'ne ait ocakların yüzde 80'inde kömür çıkarımınıdurdururken, burjuva basını, Thatcher hükümetinin iktidarda olduğu son beş yılın enderin krizinden söz etmek zorunda kalıyor 

Geçtiğimiz haftalarda ise liman işçileri savaşımın “ikinci cephe”sini açarak ma- 


den işçileriyle dayanışma amacını da taşıyan 11 günlük bir grev yaptılar, Ingiltere'nin en büyük sendikası olan Ulaşım Işçileri Sendikası (TGWU), 10 Temmuz günü, limanlarda çalışan 35 bin üyesini maden işçilerinin çelik sanayiine karşı uyguladığı hammadde blokajını destek- 


lemeye çağırdı. Grev, aynı zamanda söz- . 


konusu blokaja karşı Devlet Çelik İşletmeleri'nin, limanlarda sendikalı olmayan işçileri çalıştırmaya yönelmesini protesto amacını taşıyordu. Devlet Çelikişletmeleri bu girişimiyle, “sendikasız İşçi 
çalıştırmama” yönünde sendikayla 1947 
yılında yaptığı anlaşmayı ihlal etmiş oluyordu. 


Hükümet her gün 5 grevdi ile üzerine sürüyor Büyük otomobil işletmeleri Mya ek sözleşmelerini karambola getirmek için baskı yapıyorlar 1G-Metall uyarıyor: İşyeri sözleşmeleri için acele etmeyin! 
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TGWU Başkanı Conolly bir yandan limanlardaki grevin ülke ekonomisi için yaratacağı güçlükler konusunda uyan yaparak, Thatcher'i maden işçilerinin istemlerini yerine getirmeye çağırırken, diğer yandan da öteki liman emekçilerini greve katılmaya çağırdı. Başta Londra, Liverpool ve Bristol olmak üzere, ülkenin toplam ithalat ve ihracatının yüzde 70'inin yapıldığı 80 limanda işçiler, yükleme ve boşaltma işini tamamen durdurdular. Çetik Işletmeleri'yle yapılan ilk görüşme sonuçsuz kalınca grev, Ingiltere" nin Avrupa'nın diğer ülkeleriyle olan ticaretinin yarısının gerçekleştirildiği Dover limanını da kapsamına aldı. Yük dolu TIR'lar uzun kuyruklar oluştururken, yiyecek ulaşımının durması yüzünden, toptancılar derhal fiyatları yükselterek yeni durumdan “yararlanmaya” çalıştılar. Thatcher önce işçileri olağanüstü hal ilanıyla, limanlarda grev kırıcı olarak askerleri çalıştırmakla tehdit etti. Ama, işçilerin kararlılığı karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. 20 Temmuz günü sendika ile Çelik İşletmeleri arasında anlaşma sağlanması Üzerine liman işçileri» nin grevi sona erdi. Çelik İşletmeleri, sendikasız işçi çalıştırmama yolundaki 
1947 anlaşmasına uymayı kabul etti, 


Öte yandan NUM (Maden Işçileri Sendikası) ve Devlet Kömür İşletmeleri arasında yapılan yedinci görüşme de sonuçsuz kaldı. İşletmenin bu yıl içinde 20, uzun vadede de 70 maden ocağını kapatma planını geri çekmeyeceğini bildirmesi üzerine NUM, 18 Şubat günü grevi sürdürme kararı aldı. Hükümetten sonbahardan önce grevin kırılması için elinden geleni yapma talimatını alan işletme ise, işçilere tatil parası vaatleri, çalışmak isteyenleri ocağa götürmek için yüzlerce otobüs tutmak gibi yöntemlere başvurmaya başladı. Hemen her gün, polisi, grevci işçilerin üzerine süren hükümet, sendikaları karşı yeni yasalar da çıkarma» yı planlıyor. Thatcher hükümeti geçtiği- 


lanması öneriliyor 


Metal işkolunda yaklaşık yedi hafta kadar süren grevlerden sonra imzalanan toplu sözleşmenin uygulanması sırasında özellikle büyük otomobil tekellerinin işyeri işçi temsilciliklerine baskı yaparak işyeri anlaşmalarının hemen imzalanmasini istedikleri belirtildi. Bu konuda IG Metall Sendikası merkezi tüm işçi temsilciliklerine ve sendika temsilcilerine uyarıda bulundu ve patronlardan gelecek dayatmalara karşı çıkılmasını ve işyeri sözleşmelerinin 1985 yılının Ocak-Mart ayları arasında imzalanmasında yarar olduğunu belirtti. 

Bilindiği gibi Kuzey Baden-Kuzey Württemberg ve Hessen toplu sözleşme bölgesindeki işçileri kapsayan yepi metal sözleşmesinde haflalık çalışma süresinin, I Nisan 1985'den itibaren 38.5 saat olarak düzenlenmesi gerekiyor. Ancak bu süre iki ayın ortalaması olarak önem taşımakla. Buna karşılık her işyeri için ayn ayri yapılacak ek sözleşmelerle 38,5 saatlık haftanın işgünlerine nasıl dağılacağı saptanacak. İşyeri ek sözleşmeleri işyeri işçi temsilciliği ile işveren arasında düzenlenecek. 

Işçiler açısından çalışma süresi 38,5 saate indi, Ancak bunun uygulanması strasında da işverenlerin uzun süredir dayattıkları flexibel (esnek) çalışma süresi bir anlamda geçerlik kazandı, İşverenler şimdi iki ayın ortalaması olarak haftada 38,5 saatı tutturmak koşuluyla günlük çalışma sürelerini kendi çıkarları doğrultusunda düzenlemeye çalışıyorlar. Örmegin, mevsim gereklerine, hafta içi dalgalanmalara uygun olarak kimi günler 8 
hatta 9 saatlik işgünleri uygulamak, üretimin yavaşlatılmasında çıkarları olan halta günleri yada ay bölümlerinde ise çalışma saatlerini azaltmak istiyorlar. Bu düzenleme sırasında işçilerin günlük yaşamın dengesiz çalışma düzeninden dolayı sakatlanması, kimi günler aşırı Üretim baskısına uğramaları gibi olumsuz sonuçlar işverenlerce dikkate alınmıyor. 

Nitekim yeni sözleşmenin teknik çözümlemesinin henüz işyerlerinde yeterince kavranamamış oluşunu gözönüne alan ve sendikayı bir an önce “devre dışı” 


Me 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bırakmayı amaçlayan işverenler, şimdi- den işçi temsilciliklerini toplantıya çağırip işyeri özel sözleşmesini imzalamak istiyorlar. Özellikle Opel, Volkswagen, Mercedes gibi büyük otomobil tekellerinin binlerce işçi çalışan işletmelerinde bu yönelim açık dayatmalar biçiminde ortaya çıkıyor. ` 
Bukonuda IG Metall Sendikası ise çok farklı bir yöntem izleme kararında. IG-Metall, önce sendika temsilcilerini ve sendika üyesi işçi temsilciliği üyelerini kapsayan bir dizi eğitim programları düzenleyecek. Bu eğitim çalışmalarında sendika ve işçi temsilcilerine işyeri özel sözleşmesinde dikkat etmeleri gereken noktalar öğretilecek ve hemen tüm işyerlerinde lek tip sözleşmeler imzalanabilmesi için uygulanacak sendikal taktik ve stratejiler tartışılacak, Sendika merkezi 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Aralık'ına kadar süreceğini bildiriyor. Bu çalışmalardan sonra da işyeri özel sözleşmelerinin 15 Ocak'la 15 Mart 1985 tarihleri arasındaki iki aylık sürede imzalanması öngörülüyor. Bu yüzden de pattonların dayatmalarına karşı çıkılması ve işyeri sözleşmeleri için asla acele edilmemesi öğütleniyor. Buna rağmen işyeri sözleşmesi için işverenlerden baskı gelmesi durumunda ise konunun mutlaka IG Metali merkez ya da bölge yönetimleri ile görüşülmesi öngörülüyor. 

Bunun yanısıra IG Metall Sendikası önümüzdeki günlerde işçi temsilciler kurulunda sendika üyesi olmayan işçilerin çoğunlukta olduğu işletmelerde izlenecek tutum konusunda da bir çalışma programını uygulamaya koyma eğiliminde. Halen seçilmiş olan işçi temsilcilerinin daha iki yıl işbaşında kalacaklarına dikkati çeken IG Metall yöneticileri, 


bur durumda sendika temsilciler kurununun ağırlık ve önem kazandığını belirtiyorlar. Patronlara karşı yeterince direngen olamayacak bir işçi temsilciliğine karşı işçilerin tek güvencesinin sendika temsilciler kurulu olduğu hatırlatılıyor. 
Bir IG Metali yetkilisi bu konuda şöyle dedi: “Tutumu en olumsuz bir işçi temsilciliği bile, işçilerin istemediği ve karşı çikacağı anlaşmalara imza koyamaz. Bu yözden sendika temsilcilerinin işyerindeki işçilerin tümünü harekete geçirebilecek bir örgütsel etkinliğe ulaşmaları zorunludur” deniyor. Bu amaçla sendika temsilcilerinin eğitimlerine yönelik seminerterde alışılmışın ötesinde bir yoğunlaşma bekleniyor. Sendika çevreleri bu $eminerlerin sendika temsilcileri için “zorunlu” tutulacağını ve buna uymayan temsilcilerin üyelerinin devam edemeyeceğini vurguluyorlar. 


ek eğ Tİ GA yı planlıyor. Thatcher hükümeti geçtiğimiz yıllarda da sendika düşmanı bir yasa çıkarmış, grev yapan sendikalara 250 bin Sierlin'e kadar “tazminat” ödetebilme “hak”kını elde etmişti. 

Thatcher tarafından “iç düşman” diye nitelenen madenciler ve aileleri olağanüstü denebilecek bir kararlılıkla direnişlerini sürdürüyorlar. Aylardır, aldıklan çok düşük miktardaki sosyal yardımla geçinmek zorunda kalan madenci aileleriyle dayanışma kampanyası da gittikçe güçleniyor. r 

Diğer yandan Ingiltere'de sendikal üst örgüt TUC, geçtiğimiz günlerde yayınladığı yıllık ekonomik raporunda, sosyal hizmetlerin kesilmesinden en çok etkilenen kesimin işsizler olduğunu belirtti ve hükümetten işsizliğin önünü almasını istedi. Resmi işsiz sayısının 3,02 milyon olduğu Ingiltere'de, TUC'a göre işsizlerin sayısı gerçekte 4,4 milyonu buluyor. 


seminerlerin bu yılın 1 Ekim'inden 15 


SENDİKACI GÖZÜYLE 


Sınav sırası işçi temsilciliklerinde 


Türkiye Postası'nın geçen sayısındaki yazımızda “Tabii ki yapılan anlaşmanın, birçok emekçi arkada: haklı olarak eleştirdiği olumsuz yanları da yok değil, var” diyor ve verdiğimiz örnekler- den birinde de şunu vurguluyorduk: “Kısaltılmış haftalık çalışma süresinin uygulanmasında, işyeri düzeyindeki ayrıntıların işyeri anlaşmalarıyla belirlenebileceği ve ortalamanın 38,5 saat olması kaydıyla çalışma süresinin işyerinin belirli bölümleri, kişisel olarak emekçiler veya emekçi grupları için 37 ile 40 saat arasında farklı düzenlemelerin yapılabilmesine olanak verilmiştir.” 

Yeni toplu iş sözleşmesinde böyle bir olanağın yeralmasi, sözünü ettiğimiz yazımızda da açıkladığı - mız gibi, sendikal çalışma ve çatışmaların ağırlık noktasını daha da işyerlerine kaydırmış ve giderek özellikle işçi temsilciliklerine daha büyük görev ve sorumluluklar yüklemiştir. 

Bu tutumuyla sendikal örgüt toplu sözleşme özerkliğinin bir bölümünü, ömeğin sözleşmenin uygulanmasında ayrıntıların saptanmasını işçi temsilciliklerine aktarıyor. Toplu sözleşme politikasında aynı zamanda kalitatif bir değişim anlamına gelen böyle bir aktarım rizikolar içerdiği gibi küçümsenmeyecek şans ve olanaklar da tanıyor: işyeri düzeyinde üyelerin, sendika temsilciliklerinin ve sendikal organ olan sendika temsilciler kurullarının daha ge- 


niş bir sorumluluk içerisinde sendikal savaşıma daha aktif ve daha yoğun bir biçimde katılmaları; tabanın söz ve karar haklarının ötesinde pratik uygulama hak ve yükümlülüklerinin daha da genişletlimiş olması... 2 

Işçi temsilciliklerinin bu yeni toplu iş sözleşmesi lle artan görev ve sorumluluklarını, sendikal politik çizgi ve amaç doğrultusunda işyerindeki emekçilerin tam çıkarlarını yerine getirebilmeleri de, uyanik davranmalarına, patronların oyunlarına gelmemelerine, sendika temsilciler kurulu ile birlikte çalışmalarını daha sağlam temellere oturtmalarına ve giderek bilgili ve bilinçli hareket edebilmelerine bağlıdır. 


Amaç, metal işkolunda çeşitli işyerlerinde çeşitli uygulamaların değil, her yerde ve her emekçi için 38,5 satlik haftayı gerçekleştirici işyeri anlaşmalarının yapılmasıdır. Hem istihdam politikası, hem zorlanma ve yıpranmanın azaltılması, çalışma koşulları- nın İnsancıllaştırılması ve hem de sosyal, kültürel Ve siyasal yaşama daha etkin katılınması için en etkin uygulama biçimi kuşkusuz budur. Ancak patronlar işyerlerinin çeşitli bölümlerindeki iş hacmını ön plana alarak ayrıntılı ve farklı düzenlemeler yapmak isteyecek; bunda da direnecekleraır. 

1 Nisan 1985'den itibaren geçerli olacak yeni 
haftalık çalışma süresi düzenlemesinin tüm işkolu düzeyinde aynı ya da yaklaşık uygulanmasını ger- 


çekleştirebilmek için ortak bir sendikal stratejinin saptanması zorunludur. Şu anda önemli olan, İşçi temsilciliklerinin örgüt düzeyinde ortak stratejinin saptanmasını, özel eğitim programının hazırlanma” sını ve yoğun eğitim seminerlerinin yürütümünü beklemeden kendi başlarına alel-acele işyeri anlaşmaları yapmaya kalkışmalarıdır. 


IG Metali Genel Merkezi düzeyinde, bu yönde çalışmalar yoğun bir biçimde yürütülmektedir. Önümüzdeki Eylül ayı ortalarına kadar seminer programı ve planları sonuçlandırılmış olacaktır. 1 Ekimle 15 Aralık tarihleri arasında sendika temsilcileri ve IG Metali üyesi işçi temsilcileri için, şube ve bölge temsilcilikleri düzeyinde, yabancı dillerde de, katılma zorunluluğu olan seminerler düzenlenecektir. 

Örgüt, işçi temsilciliklerinden bu planlamaya uymalanni ve sözkonusu işyeri anlaşmalarının 15 
Ocak'la 15 Mart 1985 tarihleri arasında yapmalarıni beklemektedir. 


Işyeri anlaşmalarının yapılması için masalara oturulduğunda işçi temsilcilikleri, metal emekçilerinin hangi koşullar altında nasıl yoğun bir savaşım verdiklerini unutmadan hareket etmeli, dayanışma gü-Gü artmış, bilinç düzeyi gelişmiş, savaşım deneyimi zenginleşmiş bir emekçi kitlesinin desteği ve kontrolu altında olduklarını da unutmamalıdırlar. 


Sayfa 8 


Ikız, yeniden doğarız 


SANAT/KÜLTÜR 


Türkiye Postası, 27 Temmuz 1984 


Pablo Neruda 80 yaşında 


© Çağımızın en büyük ozanları arasında hiç kuşkusuz Şili halkının öğüncü Pablo Neruda ilk sıralarda yer alır. Çağdaşı, arkadaşı, yoldaşı Nazım Hikmet gibi o da örgütlü olmanın, komünist olmanın sanatçıyı kısırlaştırması filan bir yana üretken, yaratıcı kıldığını bilinçle kavramıştı. Şili Komünist Partisi'nin saflarında siyasal ve sanatsal savaşını görkemli bir uyumla birleştirdi... 


Pablo Neruda. Doğumu: 12 Temmuz 
1904 Şili, Ölümü: 23 Eylül 1973 Santiago-Şili, faşist darbeden 11 gün sonra, faşizmi "protesto edercesine... Asıl adı Ricardo Eliğcer Noftali Reyes Basoalto, Ilk kitabı: 1923 Santiago. 1925-1945 arasında» ki şiirlerini “Yeryüzünde Ikamet” kitabında topluyor. Bu destanımsı eserde sarsici bir anlatım gücüyle baskı altındaki halkının acılarını, korkularını ve umutlarını dile getiriyor. 1948 tarihini taşıyan “Ulu “Türkü” kitabında Latin Amerika halklarının silkinişinin, gericiliğin yenilişi umudunun destanını tarihsel bir perspektifle şiirleştiriyor. 

Gençliğinde Doğu'yu geziyor. Hindistan'da bağımsızlık savaşımlarını izliyor. 
Çeşitli ülkelerde elçi olarak bulunuyor. 
1947'de Ispanya'da, enternasyonalizmin ete kemiğe büründüğü Ispanyol Iç Sayaşı'nda Cumhuriyetçileri desteklemek için elinden geleni yapıyor. 1940'da Şili'ye dönüş. 1945'de senatörlük ve ardından Şili Komünist Partisi üyeliği. 1953'de Le- nin Barış Ödülü ve 1971'de Nobel Edebiyat Ödülü. 1971'de Unidad Popular (Halk Birliği) iktidarının en yakın destekçisi ve yardımcısı, Başkan Allende'nin olduğu kadar Şili Komünist Partisi başkarı Corvalan'ın da yakın arkadaşı. 1971'- de Allende'nin iktidara gelişini ve Unidad Popular'ın iktidarını coşkuyla selamlıyor. 12 Eylül 1973: Pinochet darbesi... Neruda'nın uluslararası ünü ve halkının sevgisi, faşistlerin onu işkence odalarına, zindanlara sürüklemekten çekine-, rek evinde göz hapsine almakla yetinmelerini sağlıyor. Yorgun savaşçı yüreği Şili'ninaydınlık geleceğini kana ve karanlı- 


ga boyayan faşizme ancak 11 gün dayanabiliyor. 23 Eylül 1973'de, Santiago yakınında, faşistlerin arama bahanesiyle alt- üst ettikleri kır evinde son nefesini veriyor. Cenazesi faşist darbenin hemen ardindan, ölümü göze alan halkının anti- faşist sloganları, acılı ağıtları ve Enternasyonal'in umut dolu müziği arasında gerçek bir direniş gösterisine dönüşüyor. 


... 


Neruda'yı Neruda yapan özellik, Nazım'ı Nazım yapan özellikten farklı değil, Ikisi de inanmış; ikisi de komünist; ikisi de kendi halklarının ama sadece kendi halkları değil tüm dünya halklarının ulusal ve toplumsal kurtuluş savaşımları- 


“Ulu Türkü”den 


Ben taşralıyım ve madenciyim. 
Kasabalarda, köylerde okunur şiirlerim 
Alanlarda da olabilir, opera binalarında da, 
Nerede olursa olsun, | 
Patagonya'da koyun kırpıcılarına bile şiir okudum. 
Çünkü halkım ben, 
Parmakla sayılmayan... 
Sesimde çağıl çağıl bir güç var. 
Karanlıkta boy atmaya, 
Sessizliği aşmaya yarayan. 
Biz halkız, 
Yeniden doğarız ölümlerde... 


run içinde ve yanında; ikisi de kendi kültürlerinin, kendi demokrasi, özgürlük savaşımı birikimlerini uluslararası değerlerle yoğurarak ulusaldan evrensele yükselebilmişler ve ikisi de dünya halklarının mab olmuşlar. 

Ekim Devrimi sonrası, içinde yaşadığı ve tanık olduğu dünyayı değiştiren büyük kuruluş çağı Nazım'ın şiirini nasıl değiş-” türmişse, Ispanya Iç Savaşı da Neruda'nın şiirlerini öyle değiştirmiş. Romantik denemelerle yola çıkan Neruda Ispanya Iç Savaşı başladığında “Dünya nasıl değişiyor- sa benim şiirim de öyle değişiyor. Ispanya İç Savaşı'nda satırlarıma damlayan kan damlası şiirimde her zaman kalacak” diye yazıyor, Neruda'nın sesi de tıpkı Nazım'ın. 
sesi gibi, halkların savaşımının yankısı haline gelebildiği için yılları, mezarları, sınırları aşarak günümüze ve yarına ulaşıyor. 

Kimilerinin sandığı, ısrarla yineledikleri gibi örgütlü olmak, komünist olmak sanatçıyı kısırlaştırır mı? Neruda'nın yaşamı bu safsataya verilmiş net bir yanıttır. Tıpkı sanat ve savaş arkadaşı Nazım Hikmet'in yaşamı gibi. Onun şiirinde Latin Amerika halklarının acısı, savaşı dile geliyor. Onun şiirinde örgütlülüğün savaşçı disiplini ile sanatçının kanatlanmış duyarlığı alabildiğine görkemli bir uyum içinde birleşiyor. Tıpkı yoldaşı, savaş arkadaşı Nazım Hikmet gibi... Böyle bakıldığında Neruda'nın ölümsüz dizesi “Biz halkız yeniden doğarız ölümlerde” salt bir şiirsel ustalığı değil, derin bir ideolojik kavrayışı da yansıtıyor. 

Nazım 1963 yılında öldüğünde Pablo Neruda'nın yazdığı “Güz Çiçeklerinden Nazım'a Çelenk”te dile gelen, sadece sevilen bir dosta hasret ve ölüm acısı değildir. O Çelenk'te kavga arkadaşlığı, kader arkadaşlığı dile gelmektedir. 

Bu yıl Neruda 80, Nazım 82 yaşında. 
Ölmüşler ne gam! Onlar halkların ozanlarıdır. “Yeniden doğarlar ölümlerde”. 


“Güz Çiçeklerinden Nazım'a Çelenk” ağıtından... 


~All Şili Kasımpatlarından bir demet getirdim sana. 
Al güney denizleri üstünde ayın soğuk pırıltısını, halkların savaşlarını, kendi kavgamı, yurdumun davullarının boğuk gürültüsünü. 
Nasıl da yalnızım kardeşim dünyada sensiz, 
Çiçeğe durmuş kiraz ağacının gölgesine benzer yüzüne hasret Sanki aç kalmışım, susuz, ekmeksiz canıma can katan sesine hasret, 


Hapisten çıktığında karşılaşmıştık seninle 


Zörbalığın ve acının derin kuyusu kadar karanlık bir zindan çıkmıştın. 
Zulmün izlerini görmüştüm ellerinde. 
Gözlerinde kin kıvılcımlarını boşuna aramıştım. 
Yaralıydı ama ne kadar saf ne kadar ışık doluydu yüreğin 
Nasıl düşünülür dünya cömertçe ektiğin çiçekler olmadan? 
Nasıl yaşamalı nasıl, seni örnek almadan? 


, Halktan gelen zekânı, şiirinin gücünü 


yanımda duymadan? 
Minnet sana böyle yaşayıp böyle öldüğün için 
Minnet sana türkülerinle ateşler yaktığın için. 


Video salgını göçmenlerin toplumdan kaçışı mı? 


“Federal Almanya'da yaşayan her üç Türkiyeli ailenin birinde video var.” Ilk bakışta sıradan bir tesbit olarak görülen yukardaki cümlenin ardında, göçmen işçilerimizin Avrupa toplumundan büsbütün kopma, kendi kabuklarına çekilme, gettolaşma eğilimlerinin gizlendiğini hiç düşündünüz mü? Federal Almanya'da yabancılar sorunu, entegrasyon, yabancı düşmanlığı ve benzeri konularla ilgilenen uzmanlar video salgını olayına bu gözle de bakılmasını ve özellikle Türk video pazarının kontrol altına alınmasını istiyorlar. 

Kitle haberleşme araçları açısından televizyonla erişilmez noktalara varıldığı sanilirken, beş yıl önce yaygınlaşmaya başlayan video günümüzde bir salgına dönüşme eğitiminde, Avrupa pazarında ise, ilk bakışta sanıldığının aksine, video pazarının esas müşterileri, video salgınınuh “hastaları başta Türkiyeliler olmak Üzere yabancı işçiler. Onları, yaşları 14- 
20 arasındaki gençler kümesi izliyor. Uzmanlar bu iki toplumasal grup arasında bir noktada büyük bir benzerlik olduğunü ve video merakının bu ortak özellikten doğduğunu ileri sürüyorlar. Ortak özellik: Gerek gençlerin gerekse Türkiyeli göçmen işçilerin içinde yaşadıkları toplumla olan çatışmaları ve bu toplumdan kaçarak kendi içlerine kapanma, kendi dünyalarını yaratma eğilimleri. 


Mantar gibi biten 

Türk videocular 

Son dört yılda Alman video pazarına Türk videokasetçiler akın etti, Büyük kentler bir yana, birkaç bin Türkiyeli'nin yaşadığı kimi kasabalarda bilevideo filmleri satan veya kiralayan Türk videocular yağmurdan sonra mantarlar gibi bitmeye başladılar, Halen piyasada 2 bin çeşit kadar Türkçe video-film bulunduğu bildiriliyor. Türkiyeli göçmen işçi aileleri arasında videokaset alışverişi ve değiş toku- şu günlük olaylardan. Öte yandan Türkiye'de televizonun ilk yaygınlaşmaya başladığı yıllarda televizyonu olanlara televizyon seyretmeye giden “tele-safir”lerin yerini Avrupa'da, “video-safir”ler almış durumda. Pek çok işçi evinde, bugün, misafirlere ilk ikram, şöyle hüngür hüngür ağlatan bir Türk veya Hint melodramı oluyor. 

Türk video pazarındaki filmleri kabaca üç türe ayırmak olanaklı, Birinci grupta 


Yabancı işçi çalıştıran Batı Avrupa ülkele rindeki video salgınının “hastaları"nın başında Türkiyeli'ler geliyor. Uzmanlar Türk video pazannın kontrol altına alınmasının zorunlu olduğunu özellikle vurguluyorlar 


sıradan aşk hikayeleri, melodramlar, macera filmleri, polisiye filmler ve kovboy filmi diye tanınan “westem”ler yeralıyor. 
Ikinci grup dinsel filmler. Üçüncü grubu ise politik-sosyal mesajlı filmler oluşturuyor, Bunlardan ilk ikisi en çok arananlar, Politik-sosyal mesajlı filmlerin belli bir müşterisi olmakla birlikte satışları ve bunlara olan talep orani oldukça düşük. 
Bir de videokasetçilerde el altından verilen ve kiralanan porno filmler var. Gözlemciler bunlara talebin oldukça yüksek olduğunu ve daha çok ikinci kuşak gençlerden alıcı bulduğunu ileri sürüyorlar. 
Bunlar daha çok Türkçeleştirilmiş Danimarka porno filmlerinden oluşuyor, Öte yandan, genel olarak ilk kümede adı geçen Tarkan, Malkoçoğlu, Karaoğlan gibi 


sözde tarihsel-macera serileriyle, kimi dinsel konulu filmlerin faşist grupların dolaylı ıda araçları oldukları da biliniyor. eğin Karaoğlan “Bozkurt” giysileri içinde görülürken, bu serilerin kahramanları müslüman olmayanları kıliçtan geçiren “aslan Türkler” olarak gösteriliyor. 

Kârlı bir pazar ama 

kimin sırtından? 


Videokasetçilik açıkgöz Türk video film yapımcıları için son derece karlı bir pazar. Pek çok film, birkaç eski filmin monte edilmesiyle veya Amerikan filmlerinin örneğin, yıllar öncesinden kalma Tarzan ve Kovboy filmlerinin sahneleri- nin araya sokulmasıyla son derece düşük maliyetlerle yapılıyor. Bu yüzden Tarkan veya Karaoğlan’ Tarzan'a veya kovboylara karşı savaşırken seyretmek olanaklı, Yine pek çok eski Arap ve Hint filmi gözü yaşlı melodramlara, “alle filmi” denen filmlere malzeme sağlıyor. Kimi ünlü Türk aktörlerle yaplan ucuz anlaşmalarla, onların birkaç eski filmi biraraya getirilerek yeni bir film diye de sunulabiliyor. 

Bu karlı pazarın tüm kârı, her zaman olduğu gibi yine Türkiyeli işçilerin sırtından sağlanıyor, Öte yandan, şoven, yabancı düşmanı, fanatik, faşizan mesajlı, vurdu kırdılı, şiddet ve cinayet sahneli, kanlı filmlerin en büyük müşterileri olan Türkiyeli göçmen işçi çocukları, bu filmlerle bir yanda duygusal ve düşünsel bir sömürüye alet olurlarken bir yandan da ekonomik olarak sömürülüyorlar. Bir araştırmanın sonuçlarına göre, kimi gençler videokasetçilerden günde 7 filme kadar kiralıyorlar. Tanesi günlük 3 markla 6 mark arasında kiralanan bu filmlere ayda ortalama 100 marklık bir harcama yapılıyor, 

Asıl sorun: 

Toplumsal soyutlanma 

Pek çoğu bulunduğu ülkenin dilini yeterince konuşamayan ve anlamayan göçmen işçi aileleri, videodan önce dâha çok müzik kasetlerine yönelirlerken şimdi video öne geçmiş durumda. Gerçekten de Türkçe günlük gazetelerdeki ilanların izlenmesi bile bu gerçeği gösteriyor. Eskiden sık sık görülen tam sayfa müzik kasetiilanları azalırken yerine video film ilanları geçiyor. Video salgınının göçmen işçiler arasında yaygınlaşması, asıl önemli 


sorunu, Türkiyeli göçmen işçi kitlesinin büsbütün kendi içine çekilmesi ve gettolaşma eğilimlerinin artması sorununu doğuruyor. Kiraladığı, satın veya ödünç aldığı birkaç video filmle evine, odasına çekilen aile, içinde yaşadığı topluntla Zâten zayıf olan ilişkisini, etkileşimini büsbütün yitiriyor ve bilinç sapmalarına veya uyuşturmaya yol açan bir dünya ile başbaşa kalıyor. 


Federal Almanya'da Türk video pazarına ilişkin bir incelemede bu durum, “Fikir alışverişinin yerini kasetler alıyor” diye ifade ediliyor. Gerçekten de bir Karaoğlan, Tarkan filmiyle veya bir Sunal komedisiyle veya bir Şoray melodramiyla odasına çekilen Türkiyeli göçmen işçi ailesinin içinde yaşadığı toplumla kültürel, toplumsal, düşünsel etkileşimi büsbütün ortadan kalkıyor. Aile veya dar “hemşeri” grubunu birleştiren tek şey ise, birlikte sessizce veya sıradan yorumlarla seyredilen video-film oluyor. 


Çözüm var mı? 


Piyasaya sunulan video filmlerin nitelik ve içeriğinin denetimden geçirilemeyeceği bir ortamda sorunun kesin çözümü yok. Kimi yerlerde, örneğin Berlin'- de Türkiyeli göçmen işçi kitlesi ve gençler üzerinde olumsuz etkileri olan bu tür video filmlere karşı “Altematif video gruplan” kuruluyor. Bunlar Federal AJmanya'da yaşayan yabancı işçilerin s0- runlarını konu edinen veya Türkiye gerçeklerini sergileyen kaliteli ve mesajlı video filmlere ağırlık tanıyorlar. Ama bu gibi girişimlerin henüz çok cılız olduklarını ve karşılarında pek çok engel bulunduğunu unutmamak gerek. Yine, örne-Bin Berlin Senatosu'nun finanse ettiği ve oturma hakkı, iş ve eğitim olanakları, yabancı işçilerin hakları gibi konulardaki bir dizi Türkçe video filmin Türk videoteklerinde ücretsiz olarak kiralanması bu yolda atılmaya çalışılan küçük adımlar» dan biri, 

Video salgınının Federal Almanya'da yaşayan Türkiyeli işçiler Üzerindeki toplumdan soyutlayıcı ve entegrasyonu güçleştirici yönleriyle gerçek anlamda sava-Şabilmek ise kitle haberleşme alanında da ciddi ve tutarlı bir entegrasyon politikasına ve programına sahip olmaya bağlı görünüyor. 


Uluslararasi Af Örgütü, halen devam etmekte olan Barış Derneği davasından 8 yıla hükümlü ve DISK davasındân da idam istemi ile yargılanmakta olan ressam Orhan Taylan'la dayanışmak amacıyla 6 Temmuz günü Mannheim'da bir gece düzenledi. 
“Çünkü Türkülerimizden Korkuyorlar” başlığı altında sunulan geceye yüze yakın Alman demokratının yanı sıra az sayida da Türkiyeli katıldı. 
Türkiyelilerin katılımının düşük oluşunun eleştirilere yolaçtığıtoplantıda Uluslararası Af Örgütü (AIDA) Fedeml Almanya bölümünden Münihli sanatçı Dagmar Türk Orhan Taylan'ı tanıtan bir konuşma yaptı, Mannbeim'dan Karin Möller, Frankfurt'tan Michael Decknar Nazım Hikmet'ten şiirler sundular. Ayrıca Duo Şimşek müzik grubu da gene Nazım Hikmet’ in yapıtlarından derlenmiş türküler söyledi. Toplantıda ressam Silvla Izi de, geliri Türkiye barış savaşçılarına verilmek üzere bir grafik çalışmasını açık arttırmaya çıkardı. Grafikte Nazm Hikmet'in ünlü “Yaşamak bir akaç gibi tek ve hür” şiiri yer alıyordu. 
Uluslararası Af Örgütü Almanya bölümünün koruması altına alınan Orhan Taylan'la ilgili benzeri etkinliklerin önümüzdeki günlerde desürdürüleceği bildiriliyor. 


Federal Almanya uzun menzilli füzeler de üretebilecek 


Kohl Hükümeti, silahlanmada da Reagan'ın izinde yürüyor 


Geçtiğimiz ay içinde Kohl hükümetinin silahlanma bütçesinin arttıniması ve yeni tür silahların üretimi için emekçi halkın aleyhine ve silah tekellerinden yana aldığı bir dizi karar Federal Almanya'nın NATO'nun Bati Avrupa'daki temel direklerinden olduğunu ve Reagan yönetiminden gelen baskılarla daha da saldırgan politika izlemeye hazırlandığını ortaya koydu. 

Federal Almanya'nın Ingiltere, Italya, Fransa ile birlikte yeni savaş araçları üretmekten yana aldığı kararlar aynı zamanda NATO askeri planlarında Batı Avrupa silah tekellerinin artan rolünü de yansıtıyor. 

Haziran ayı sonunda Kohl Hükümeti, NATO'nun ve Ortak Pazar'ın gölgesi altında bir kuruluş olan Batı Avrupa Birlikine uyguladığı baskılar sonucunda Federal Almanya'nın saldırıya yönelik silahlar üretmesi konusundaki yasağı kaldırttı. 
Ikinci Dünya savaşı sonunda Alman topraklarından bir daha savaş çıkmaması için savaş sonunda imzalanan Potsdam anlaşması ve diğer uluslararası anlaşmalar ile Federal Almanya'nın sosyalist ülkelere yönelik stratejik bombardıman uçakları ve uzun menzilli füzeler üretmesi yasaklanmıştı. ABD'nin saldırı stratejisinin sadık izleyicisi olan Kohl hükümeti, bu yasaý kaldırırken uluslararası anlaşmaları çiğnedi ve dünya barışı açısından tehlikeli bir adım attı, Bu gelişme üzerine Sovyetler Birliği hükümeti Federal Almanya hükümetine verdiği muhtıra ile bu kararı ABD'nin saldırı stratejisinin sonucu olarak niteledi ve doğuracağı tehlikelere karşi uyardı. 

Kohl hükümeti bir taraftan, yeni tür silahlar üretebilmek için şimdiye dek im- 


Kohl hükümeti 1985'de silahlanma bütçesini yaklaşık iki milyar DM arttınrken, toplumsal harcamaları da iki milyar DM azaltacak 


Batı Avrupa silah tekelleri 
1995'e kadar üretecekleri modem avcı uçaklarından 
70 milyar Dolar 
kazanacak 


zaladığı anlaşmaları çiğnerken, öte yandan da ABD yönetiminin baskısıyla silahlarma harcamalarını arttırıyor ve NATO planlarına uygun olarak yeni tür silahların üretimine girişiyor. 

Federal Almanya'nın NATO harcamalarına katkısı 1970'li yılların başından günümüze dek iki kat artmış bulunuyor. 
ABD Savunma Bakanı Weinberger Federal Almanya'nın şu anda ödediği 2.3 milyar DM'ın 3.8 milyar DM'a yükselmesini istiyor. Öte yanda geçtiğimiz günlerde Washington'a resmi bir ziyaret yapan Savunma Bakanı Wörner önümüzdeki yıllarda 36 adet “Patriot” tipi roketin Federal Almanya'ya yerleştirilmesini karara bağ-Jadi. Bu roketler 7 milyar DM'a malolacak. Bu harcamaları karşılayabilmek için silahlanma bütçesi 1,78 milyar DM artırlarak, 1985'de 49.3 milyar DM'a yükseltildi. Buna karşılık 1984'de alu milyar DM azaltılmış olan toplumsal harcamaların 


Seçim platformunda silahsızlanma yönündeki cesur önerilere rağmen 


1985'de 2 milyar DM daha azaltılması öngörülüyor. 

Batı Avrupa silah tekellerinin 1970'li yıllara kıyasla artan potansiyeli onların NATO planlarına katkısını ve NATO içindeki rollerini de arttırmış durumda. 1971*- de Batı Avrupa ülkeleri bloğun askersel harcamalarının yüzde 25'ini karşılarken, bugün bü miktar yüzde 44 olmuştur. 
NATO'nun Avrupa grubu NATO kara kuvvetlerinin yüzde 75'ini, savaş uçaklarının yüzde 65'ini ve savaş gemilerinin yüzde 60'u sağlamaktadır. Bu gelişmelere uygun olarak ve NATO planları çerçevesinde Batı Avrupa ülkelerinden özellikle Fransa, Ingiltere, İtalya ve Federal Almanya'nın silah lekelleri yeni askersel araçlar ve silah sistemleri üretmek amacıyla birleşmektedirler. Federal Almanya'da devlet askeri üretiminin tüm alanlarının tekelleşmesine destek olmakta ve öncülük yapmaktadır. 

Bu gelişmelere uygun bir adım Temmuz ayının ilk haftasında Federal Almanya, İngiltere, Fransa, Italya ve Ispanya savunma bakanlarının “Jagers 90” ve “Agil Combat Aircraft (ACA)” uçaklarını ortak üretme karan vermesiyle atıldı. 
1995 yılma kadar üretilmesi planlanan bin 
avcı uçağı bu ülkelerin hava küvvetlerin- deki Tornado ve F-18 uçaklarının yerini alacak. Bu karar Batı Avrupa uçak tekellerinin ABD savaş endüstrisinin boyunduruğundan kurtulma kararı olarak açıklandı. Ancak gelişmenin 1982'de ABD ordusu ile Sehmidt-Genscher hükümeti arasında imzalanan “Air-Land Battle” (Hava-Kara Savaşı) stratejisinin bir sonucu olduğu da biliniyor. Yeni yapılan anlaşma ile silah tekellerinin 70 milyar dolar kazanacakları da açıklandı. 


Nikaragua'da devrim 5 yaşında 


Nikaragua halkının kanlı Somoza diktatörlüğünü devirip halk iktidarını kurduğu 19 Temmuz, tüm Orta ve Latin Amerika ülkelerinde çeşitli biçimlerde kutlanırken, başkentte yapılan törenlerde 
40 kadar dış ülke delegasyonu da yeraldı. 
Managua'da 300 bin kişinin katıldığı gösteride konuşan Nikaragua hükümet koordinatörü Ortega, Nikaragua halkının ABD'nin saldırgan ve yıkıcı planlarına kar-Şan devrimi savunmaya kararlı olduktanm vurguladı. 

1979'dan bu yana ABD bölgedeki ilerici hareketleri olumlu yönde etkileyen ve emperyalizmin baskılarına karşı çıkan Nikaragua devrimini yaşatmak istemedi; ekonomik boykot uyguladı, saldırı üssü haline getirdiği komşu ülke Honduras'dan 


fili saldınya geçti. 1983 Kasım'ından bu 


kritik yıllarından biri oldu. Sadece 1983'de ABD'nin saldınlannın ülkeye verdiği maddi zarar 128 milyon dolan buldu. Bu nedenle kamu sağlığı, eğitim ve konut yapır alanında planlananların bir kısmı gerçekleştirilemedi. 


Öte yanda tüm boykota ve ABD'nin saldın politikasına karşın 1983'de Nikaragua'nın ekonomik büyüme hızı yüzde S,l'e ulaştı. Geçtiğimiz yıl içinde tüm tanm ürünlerinin Üretimi bir önceki yıla kıyasla arttırıldı. Bir yıl içinde yaklaşık 
450 bin kişi okuma-yazma öğrendi. 

Bundan da öte Nikaragua halkı bir yandan üretimi sürdürüp bir yandan da salinilara karşı koymaya çalışarak, devrimi-, ni koruyup yaşatabileceğini kanıtladı. Bunun da sadece yönetimine güvenen halkın 

yaratıcı çalışması ve özverisi ile olabile-Seğini göslerdi. Bu gelişmeyi bir aşama 


a a mi e e A 


Son yıllarda Reagan'in yüksek silahlanma harcamalarından yana ve sosyal harcamaları kısıtlayan politikası, 10 milyonu aşan işsizlik, ABD'de emekçi yığınların hareketliliğini arttırdı. Banş isteyen, iş isteyen, sosyal haklarının geri verilmesini isteyen yığınların talepleri 


Demokrat Parti Kongresi'ne de yeni boyutlar getirdi. Carter'ın başkan yardımcılığını yapmiş olan Mondale atom silahlarının dondurulmasından ve Nikaragua'da ABD müdahalesine son verilmesinden yana olduğunu açıkladı, 


Mondale gerçek bir alternatif mi? 


© ABD'de emekçi yığınların silahsızlanma ve iş yönünde yükselen talepleri ve Demokrat Parti'nin Kongresi öncesinde San Francisco kentinde sendikacıların ve barış hareketinin yaptığı büyük gösteriler partinin seçim platformunda silahsızlanma yönünde cesur önerilerin yer almasına yolaçtı. 

Temmuz ayının üçüncü haftasında ABD'nin San Francisco kentinde yapılan Demokrat Parti Kongresi'nde Kasım ayın- daki başkanlık seçimlerinde partinin adayı olarak Walter Mondale seçildi. Kongrede ön seçimlere katılmış olan rakipleri senatör Gary Hart 1200 ve insan hakları savunucusu zenci Jesse Jackson 465 oy alırken, Mondale 3933 delegenin 2191'inin oylarını aldı. 1977-1980 yılları arasında devlet başkanlığı yardımcılığı yapmış olan Mondale, AFL/CIO sendikasının adayı olarak tanınıyor. 

Parti kongresinin yapıldığı günlerde ve öncesinde San Francisco kentinde sendikacıların, barış örgütlerinin ve onbinlerce San Franciscolu'nun silahsızlanma, nükleer silahların dondurulması, sosyal harcamalann kısıtlanmaması, ABD yönetiminin dış politikasını değiştirmesi ve özellikle Orta Amerika'ya karışmaktan vazgeçmesi taleplerini yükselitikleri büyük gösteriler yapıldı. ABD barış hareketi (Freeze)'- in ve ekonomik koşulları gittikçe ağırlaşan emekçi yığınların bir suredir yükselttikleri talepler çerçevesinde Reagan'a rakip olmayı amaçlayan Demokrat Parti adaylari korfgrede bu talepleri de içeren konuş- 


malar yapular. 18 temmuz günü kongrede yaptığı konuşmasında Senatör Hart, Reagan'ın saldırgan politikasını eleştirip, “Batı ile Doğu arasında çelişkilerin savaş alanlarında değil, görüşme masalarında çözüleceği bir dünya olanaklıdır” derken, Mondale de 4000 delegenin önünde atom silahlarının dondurulmasından yana olduğunu ve Nikaragua'dâki yasa-dışı savaşa son verilmesi gerektiğini açıkladı. 

Öte yanda silahlanma denetiminin ulusal güvenlik politikasının bir parçası yapılması, âtom silahları ve uzay silahları konusunda dondurma çabasına girilmesi, ABD'nin atom silahlarını ilk kullanan ülke olmayacağını ilan etmesi gibi ABD barış hareketinin savunduğu bazı önlemler parti kongresinde kabul edilen seçim platformunda da yer aldı. 

Demokrat Parti Kongresi'nde adaylann söylediği sözler ve seçim platformunda yeralan önerilere karşın Reagan'ın rakibinin silahlanma harcamalarının yüzde 11-13 yerine, yüzde 4-5 orünında artmasından yana olduğu, Pentagon planlannda yeralan MX füzelerinin üretimi gibi konuları savunmamakla birlikte silahsızlanma alanında somut öneriler getirmedigide biliniyor. Öte yanda Mondale ekonomik ve toplumsal sorunlara ilişkin olarak da Reagan'a gerçek bir alternatif oluşturacak bir programla ortaya çıkmış değil. 
Ancak, ABD'de Reagan'ın saldırgan dış politikasına karşı gittikçe güçlenen muhalefet; yüksek silahlanma harcamalarının yükünü çeken yığınların hoşnutsuzluğu ve barış hareketinin silahsızlanma yönündeki talepleri tekelci sermayenin temat partilerinden olan Demokrat Parti'ye de yansıdı. 


Öte yanda zenci aday Jackson'un hoş-Dutsuz kesimlere özellikle işsizlere, yaşblarâ ve azınlıklara yönelik kampanyası, ve aynca ABD Komünist Partisi'nin Resgan'a gerçek bir alternatif oluşturan, tekellere ve yüksek silahlanma harcamaları- na karşı, silah ve ekmeğin bir arada 0- lamayacağını savunan seçim platformu, Demokrat Parti kongresine de yeni boyutlar getirdi. 

Reagan'a karşı büyüyen muhalefet Mondale'e Demokrat Parti Kongresi'nde şimdiye dek önseçim kampanyasında söylemediği şeyleri söyletti. Ama Mondale’ in, devletin güvenliği açısından ABD'nin ülke dışında güç kullanmasın- dan ve silahlanma harcamalarının belirli miktarda yükseltilmesinden yana olan, ekonomik sorunlarda ise tekelci sermayenin temel partilerinden olduğunu açıkça ortaya koyan programı ile halkın taleplerini karşılayabilmesi olanaklı degil. Programın taşıdığı çelişkiler Reagan'a oy vermeyecek olanların Mondale'e yönelmesini de güçleştirecek. 

Öte yanda seçimleri ve seçimler öncesi kampanyayı Reagan'a karşı muhalefeti genişletmek için bir olanak olarak değerlendiren ABD Komünist Partisi, barış, eşit haklar ve işyerleri için somut öneri- 


ler içeren programıyla Reagan'a karşı, 


tek gerçek alternatifi oluşturuyor. Parti, 
1984 seçimleri için Genel Sekreteri Gus 


“Hall ve Merkez Komitesi'nin üyelerin- 


den Angela Davis'i başkan ve başkan yardımcıstadayı göstermiş durumda. Ancak komünist Partisi ABD'de mevcut yasalara göre her eyalette seçimlere katılamıyor. 


fili saldırıya geçti. 1983 Kasım'ından bu yana ise 10 bin Amerikan deniz piyadesi Nikaragua sahillerinde manevraya başla” “dı ve 1984 ilkbaharında Nikaragua limanlan CİA tarafından mayınlandı. Bu saldınlar sonucunda 1984 yılı Nikaragüa'nın en 


mokratik işleyişi derinleştirecek bir olarak değerlendiriyor. 


kısa kısa...kısa kısa.. 


Mısır-Sovyet ilişkileri 


Temmuz ayı başlarında Sovyetler Birliği ile Mısır arasında vanlan bir anlaşmaya göre her iki ülke Moskova'da ve Kahire'de elçilik düzeyinde yeniden temsil edilecek. Böylece üç yıllık aradan sonra Masir ile Sövyetler Birliği arasındaki elçilik ilişkileri yeniden başlamış olacak. 
Bilindiği gibi Enver Sedat yönetime geldiğinde Mısır'ın Sovyetler Birliği ile ilişkileri azalmış; Sedat 11 yıllık iktidarı döneminde 17 bin Sovyet teknisyeni ve askeri personeli gönderilmişti. Ancak, Mi- 


(1950-60'lar) iyi ilişkileri sürdüreceğine dair henüz bir belirti yoktur. Ceşitli kay- 


bir ülke olarak daha etkin bir rol oynama isteğine dayanmaktadır. Ayrıca Mısır, son bir kaç yıl içinde 500 milyon Dolar'a ulaşmış olan Sovyetler Birliği İle ticaretini daha da arttırmak istiyor. 


Kreisky: Amerikalılar konuşma biçimlerini değiştirmeli 


Isveç'e konuk olarak gelen Avusturya eski Başbakanı Bruno Kreisky 13 Temmuz günü Sunne kentinde yaptığı konuşmada Amerikan yönetiminin savaş kışkırucısı politikasını eleştirdi. Avrupa'nın, tarihinde görülmedik bir silahlanma birikimin tamk olduğunu söyleyen Kreisky, Amerikan yönetiminin Avrupa'da sınırlı bir atom savaşından söz etmekten kaçınmadığını vurguladı. Kreisky, “ABD ile Sovyetler Birliği arasında kesilmiş olan silahsızlanma görüşmelerini yeniden başlamadan Amerikahlar konuşma biçimlerini değiştirmelidirler” dedi. Kreisky aynca Amerikan Kongresi'- 


nin daha önce Amerikan 


nnca imzalanmış olan anlaşı 


malara sadık kalma- 


sının da gerekli olduğunu belirtti; Federal Almanya ve Ingiltere'deki tutucu hükümetleri de toplumlarını sarsmak ve güvensizliğe itmekle suçladı. 


Terör rejimine 50,6 milyon DM 


Orta Amerika ülkesi El 
Salvador'da bir süre önce yapılan sahte seçimlerle yönetime gelen cumhurbaşkanı Duarte 
Temmuz ayı ortalarında 
Federal Almanya'yı ziyaret etti. Özgürlüklerin çiğnendiği ve insan katamının sürdüğü El 
Salvador'un devlet başkam Kohl hükümeti tarafından gösterişli bir biçimde karşılandı Federal #imanya, Duar- 


Duarte ve Kohl: Elele, dizdize, gözgöze.... 


te'nin Washington'dan sonra ziyaret ettiği ikinci NATO ülkesi oldu. Ziyaretin ardından Bonn hükümetinin El Salvador'a 50.6 milyon DM'lık ekonomik yardım yapacağı açıklandı. Hükümetin bu karan, Yeşiller, Genç Sosyalistler ve diğer demokra- 


si güçleri tarafından protesto edildi. 


Sayfa 10. 


Türkiye Postası, 27 Temmuz 1984 


tlere teslim edecek yeni bir adım dah 


Özal, bürokraside büyük bir temizliğe girişti 


Bir günde yayınlanarak yürürlüğe giren ve 242 sayfa tutan 
33 yasa gücündeki kararname ile devletin yapısında, kamu 
kuruluşlarının örgütlenişinde, kırsal alan ve devlet ilişkilerinde temelden değişiklikler getiren yeni düzenlemeler yapılıyor ve Turgut Özal'ın deyimiyle “Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu” gerçekleştirilmiş bulunuyor. Resmi Gazete'nin 
18 Haziran tarihli mükerrer sayısında yayınlanan yasa gücündeki kararnamelerle bakanlıklarda, KiT'lerde ve tarımsal amaçlı kooperatiflerde büyük bir temizliğe girişiliyor., bu kuruluşlarda görev yapan binlerce üst bürokrat ve seçimle işbaşina gelmiş kooperatif yöneticileri görevlerinden alınıyor ve Turgut Özal, bu operasyonları kamuoyuna “bürokraside reform yaparak, kırtasiyeciliği ortadan kaldırdık ve vatandaşın işini kolay! rdık” şeklinde açıklayabiliyor. 

Oysa, Turgut Özal getirdiği bu yeni düzenlemelerle, devlet aygıtından ve Kamu Iktisadi Teşebbüslerinden demokrat, liberal veya Evren-Özal ikilisi gibi düşünmeyen üst bürokratlan temizleyerek, bunların yerine IMF'ye bağlı, Amerikancı, 


rejimin destekçisi holdinglerin has adamlarını, MHP'nin faşist kadrolarını atamak istiyor. Bilindiği gibi, Özal işbaşına geldikten sonra, MHP'nin önde gelen kadrolarını üst bürokrat kadrolara atayarak, devlet yapısının faşistleşmesinde önemli adımlar atmıştı. Ancak, bakanlıklarda, KIT'lerde ve kooperatiflerin yönetimlerindeki “İstenmeyenkişileri” görevlerinden alarak yerlerine atama yapmak hem yasal güçlükler taşımak- ta ve hem de tepkilere yolaçmaktaydı. Bu durumu iyi bilen Turgut Özal, yeni bir yol buldu ve tarımsal amaçlı kooperatiflerde, KIT'lerde ve bürokraside büyük bir temizliği bir kalemde gerçekleştirdi ve böylece, görevlerine son verilen kişilerin üst mahkemelere itiraz yollarını da kapamış oldu. 


Ne yazıktır ki, Evren-Özal ikilisi bürokraside ve tanmsal amaçlı kooperatiflerde, bu kadar büyük bir operasyonu gerçekleştirirken, basın yayın organları, birçok demokrat nitelik- li kişi ve kuruluş durumun önemini kavrayamiyor ve bunlardan hiçbir karşıt ses gelmiyordu. 


Resmi Gazete'nin 18 Haziran 1984 tarihli mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren yasa gücündeki kararnamelerle, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KIT) büyük bir operasyon yapıldı ve bu kuruluşların örgütlenme biçimleri ve yönetim organlarının oluşturulma esasları baştan aşağı değiştirildi. KIT'lerin yeniden örgütlenmesini öngören yasal düzenle- 


melerle, bu kuruluşların bütün yönetim organları tasfiye edildi ve böylece, bunlann yönetim kademelerinde çalışan binlerce üst bürokrat görevlerinden alınmış oldu. 

Yeni düzenlemeye göre, 18 Ağustos 
1984 tarihine kadar 180 kamu kuruluşu 
yeniden örgütlenecek ve bunların yönetim kurulu üyeliklerine, genel müdür ve yar- 


Yeniden örgütleneceği gerekçesiyle Kamu 
Iktisadi 
Teşebbüsleri'nin 
(KIT) genel kurul, yönetim kurulu ve genel müdürlük gibi bütün üst organları tasfiye edildi ve böylece, bu kuruluşlarda görev 


dımcılıklarına yeni atamalar yapılacak. 
Böylece, KIT'lerin üst yönetimlerinde görev yapan demokrat, liberal veya Özal ekibinden olmayan unsurlar temizlenecek, bunların yerine rejimin tam destekçisi elemanlar atanacak. 

Aynca, bu yeni uygulama ile KIT'lerin ABD tekellerinin ve yerli holdinglerin kontrolüne geçmesinin önündeki tüm engeller ortadan kaldırılmış oldu. Bilindiği gibi, daha önce KIT'erle ilgili yasa- da yapılan bir değişiklikle bunların tamamının ya da hisselerinin bir bölümünün yabancı ve özel kişilere satılması mümkün hale getirilmişti. Ancak, KITlerin fiili olarak satılabilmesi için, yalnızca hükümetin değil; aynı zamanda, bu kuruluşların genel ve yönetim kurullarının kararı gerekiyordu. Özal yeni uygulama ile KIT'lerin genel ve yönetim kurullarını feshederek satışa çıkarılacak kamu kuruluşlarını kendisine bağladı ve böylece, bunların satışını engelleyen direnç noktalari kırılmış oldu. 


KiT'lerle ilgili eski yasal düzenlemeye 
göre, kuruluşların yönetim organlar, 25 
ile 50 üyeli “Genel Kurul”, genel kurul tarafından seçimle işbaşına gelmiş “Yönetim Kurulu”, genel müdür ve iki genel müdür yardımcısından oluşuyordu. Yine 

Bara n. İsmil 


Pİ ee) 


lunması Özal ve ekibini rahatsız ediyor ve bunlar, KIT'lerde her istediklerini yapamıyorlardı. 

KiT'lerie ilgili yasa gücündeki kararnamelerle, bunların genel kurulları temelli ortadan kaldırıldı ve yönetim kurullarının seçimle değil, bakanlar kurulunun atamasıyla oluşturulması esası getirildi. Yeni düzenlemeye göre, KIT'lerin yönetim kurulları genel müdür, iki genel müdür yardımcısı ve hükümet temsilcisi olmak üzere yalnızca beş kişiden oluşacak. Özal yaptığı bu düzenleme ile, bütün KIT'lere kendi adamlarını atayacak ve böylece, bu kuruluşlarda istediği gibi at oynatabilecek. 

Öte yandan, KIT'erle ilgili yasa gücündeki kararnamelerle, değişik bakanlıklar bünyesinde bulunan ve devlet sektörünün temellerini oluşturan en büyük işletmeler, bağlı oldukları bakanlıklardan alınarak, doğrudan Turgut Özal'a bağlandı. Özal'a bağlanan KIT'ler arasında Ziraat Bankası, Devlet Yatırım Bankası, Anadolu Bankası, Sümerbank, tekstil sektörü, çimento fabrikaları, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Etibank ve bu kuruluşa 


ÖZAL: KIT lerin yeni patronu 


bağlı işletmeler, Türkiye Petrolleri, Petkim, Türkiye Gübre Sanayii, ve Türkiye Kömür İşletmeleri yeralıyor. Bilindiği gibi, bu kuruluşların önemli bir bölümü önümüzdeki aylarda yabancı tekellere ve yerli holdinglere satışa çıkartılacak ve bu işlemleri, bizzat Turgut Özal yönetecek. 


Binlerce üst bürokrat görevinden alındı 


Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 


© Görevden alınan üst bürokratm yerine, bir ay içinde yeni atamalar yapılacak 
Özal'ın deyimiyle, sivil devlet aygıtının temellerini oluşturan bürokraside “Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu” yapılarak bakanlıklar bünyesinde yeralan çok sayıda müsteşarlık, genel müdürlük ve daire başkanlıkları ortadan kaldırıldı ve birkaç bin üst bürokrat görevlerinden alındı. Resmi Gazete'nin 18 


Basiram tarihli cammina wannlamasak 


yan bakanlıkların başında Tarım, Orman, Köyişleri, Dışişleri, Bayındırlık ve Iskan bakanlıkları geliyor. Bu bakanlıklardaki bütün müsteşarlık, genel müdürlük ve daire başkanlıkları ortadan kaldırildi ve böylece, buralarda görev yapan bütün büraokratlar görevlerinden alınmiş oldu. 

rneğin, Köyişleri Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yeralan 13 genel müdürlük, bunlara bağlı daire başkanlıkları Ve taşra örgütleri ortadan kaldırılarak 


10. yılda yara daha derin... 


Türkiye Postası bürosunda Kıbrıs Barış Komitesi sorumlularından Dr.loannides ile sohbet ediyoruz. “Yunan cuntası 15 Temmuz 1974'de Sampson darbesi ile Türkiye'nin müdahalesine ortam hazırladı” diyor konuğumuz ve ardından ekliyor: “Ancak faşist Sampson'u alaşağı etmek için bir tabur asker yetmez miydi ki? Amaç gerçekten bu idiyse, 50 bine yakın Türk askerinin adanın yüzde 40'a yaklaşan bir bölümünü işgal etmesi gerekir miydi?” 

Kaldı ki Sampson bir hafta içinde devrilmiş, ancak 20 Ağustos'da adaya çıkartma yapan ordu, 
14 Ağustos'da yeni bir ilerleme ile daha geniş 
bir alana yayılmıştır. Ama, Kıbrıs'a askeri çıkartmanın on yıl ardından bugün o dönemin sorumlulan yine aynı gerekçelerle çıkartmayı savunuyorlar. Çıkartmayı ada halkına barış ve demokrasi getiren bir zafer olarak kutluyorlar. 

Gerçekten çıkartma adanın bağımsızlığını ve bü tünlüğünü korumuş, emperyalizmin bölücü planlarının uygulanmasını engellemiş midir? 

Kıbrıs Türkleri bağımsız bir yönetime mi sahip olmuşlardır? Türk'ü ve Rum'u ile tüm Kıbrıslıların demokratik hak ve özgürlükleri mi korunmuştur? Kıbns Türkleri'nin refah düzeyinde bir yükselme mi olmuştur? Kıbrıs'a asker çıkartılması bölge barışına mı hizmet etmiştir? 

Bizce bu soruların tümünün yanıtı kocaman bir “hayırdır. 

Bir kere gerek Sampson darbesinin, gerekse Türk askeri çıkartmasının İngiltere'nin ve ABD'nin haberi ve onayı dışında geliştiğini söylemek olanaklı değildir. O günlere ilişkin belgeleri biraz karıştırmak, ABD yöneticilerinin tavrına bakmak, ABD'li diplomatların açıklamalarını gözden geçirmek darbenin ve onu izleyen çıkartmanın ABD ve Ingiltere için sürpriz olmadığını açıkça göstermektedir. Türk ordusu on yıl adada kalabilmiş ve Kıbrıs'ın Kuzey kesiminde sözümona “bağımsız” devlet girişimleri gittikçe pekiştirilmiş ise bu, ABD emperyalizminin ve NATO'nun adayı bölme, bir kesimini Türkiye'ye, diğerini Yunanistan'a bağlayarak NATO'nun hizmetine sokma, “Kıbrıs'ı batmayan bir uçak gemisi"ne dönüştürme planlan- na uygun olduğu içindir. 


PA ya 


yapan binlerce üst müdür yardımcısından oluşuyordu. Yine bürokratın işine søn eski yasaya göre, KIT'lerin ekonomi poverilmiş oldu. Bu litikalarının saptanmasında, bakanlar kukuruluşlar 18 rulu kadar bunların el ve yönetim Ağustos tarihine kurulları da yetkiliydi. Örneğin, bakanlar kadar yeniden kurulunun bu kuruluşları satışa çıkarabilörgütlenecek ve mesi için, genel ve yönetim kurullarının buralara rejime tam karan gerekiyordu. KIT'lerin yetkili or- bağlı elemanlar ganlarında demokrat, liberal ve Özal gibi atanacak düşünmeyen çok sayıda üstbürokratın bu-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AP iddi ber İm 
revlerinden alındı. Resmi Gazete'nin 18 
Haziran tarihli sayısında yayınlanarak. 


yürürlüğe giren yasa gücündeki kararnamelere göre, önümüzdeki bir ay içerisinde ortadan kaldırılan müsteşarlık ve genel müdürlüklerin yerine yenileri örgütlenecek ve buralara yeni atamalar yapılacak. 
Bürokrasiyle ilgili olarak yayınlanan kararnamelerle, en çok değişikliğe uğra- 


Nitekim Türkiye'nin adaya çıkarma yapmasının ardından Denktaş'ın 13 Şubat 1975'de adanın Kuzeydoğu kesiminde otonom Türk Kıbrıs Devleti ilan etmesiyle adanın bölünmesinde bir adım daha atılmıştır. 

Öte yanda, 1974'den sonra adanın kuzey kesimi ekonomik ve politik olarak adım adım Türkiye'ye bağlanma sürecine girmiştir. Kuzey Kıbrıs'da bütün kolluk kuvvetleri adadaki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlıdır. Şu anda KKTC içişleri ve Savunma Bakanlığı'nın yöneteceği bir tek asker, ya da polis yoktur. Öte yanda, Kıbrıs'ın kuzey kesiminin bütçesinin yüzde 70'i Türkiye'ye bağlıdır. Üretim sektörü çökmüş, işgal sırasında kişi başına iki bin Dolar olan gelir, bugün 1200'e düşmüştür, Işsizlik, üretimdeki düşüş, enflasyon Türkiye'dekinden daha yüksektir. 
Evren-Özal yönetimi Kuzey Kıbrıs'da 1984-88 yıllarında uygulanacak beş yıllık plan ve burayı tümüyle serbest bölge ilan etme çabasındadır. 


Insan hak ve özgürlüklerine gelince çıkartma sonucunda yüzlerce kişinin yaşamlarını yitirdiği ya da ekibetlerinin meçhul olduğu, binlercesinin göç etmek zorunda kaldığı, kaybolanların bulunamadığı yıllardır belgelenmektedir. 

Çıkartmanın on yıl ardından bugün varılan noktada şurası açıktır: Dün Amerikancı Yunan cuntası» nın faşist darbe girişimi ve ardından Türk askeri çıkartması ile derinleşen Kıbrıs sorunu, bugün de yine Amerikancı Türkiye cuntasının üstü örtülü desteğiyle 15 Kasım 1983'de Kuzey Kıbrıs'da ilan edilen “bağımsız” devlet ile kangren haline gelmiştiç 

“Papandreu iktidarda iken çözüme ulaşılamaz” diyen Denktaş ikili görüşmelerden kaçmanın kılıfını hazırlarken, Yunan sağı ve Rum gericiliği de ikili görüşmeleri yokuşa sürerek, Papandreu hükümetini adaya asker çıkartmaya zorlamaktadır. Kasım ayın- daki başkanlık seçimlerinden önce ABD-Türkiye-Yunanistan arasındaki dengeyi bozucu bir girişimde bulunmamayı tercih eden Reagan yönetimi ise, Kıbns Konusundaki yeni planlarını seçimler sonrasına ertelemiş görünmektedir. 

Türkiye halkı açısından ise çıkartma on yılair suren ağır bir ekonomik yüktür. Bu yükü taşimanın 


Filiz KARDAM 


ötesinde bir de Türkiye halkı, Türkiye'nin bölgede işgalci bir devlet konumuna düşmüş olmasının ağır politik yükünü taşımaktadır. 

Bu arada, askeri çıkartmanın pek öne çıkmayan ancak hiç de küçümsenemeyecek bir sonucu Türkiye'de 12 Mart döneminde prestijini yitiren Nurettin Ersin, Bedrettin Demirel gibi 12 Eylül darbesini gerçekleştiren Üst rütbeli subay ve generallere prestij kazandırması olmuştur. Bir anlamda çıkartma 12 Eylül döneminin cuntacı kadrolarının temelini atmıştır. 

Yani “zafer” emperyalizme, gericiliğe, Türkiye tekelci burjuvazisine, onlarla işbirliği içindeki yüksek rütbeli generallere ve Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye tekelci sermayesinin mallarını pazarlayan ve bu nedenle “anavatanla bütünleşme” belgisine sanlan ticaret burjuvazisine yaramıştır. 

Sohbetimizin sonuna doğru soruyoruz loannides'e: “Peki ikili görüşmelerle nereye varılabilir? 
Çözüme nasıl ulaşılacak? ioannides'in yanıtı çok kesin: “Ikili görüşmelerden başka çıkar yol yoktur. Kuşkusuz görüşmelerin başarısı masanın Iki tarafında oturanların kimler olduğuna ve bunların gerçek niyetlerine bağlı. Ben eminim ki Kuzey kesimdeki barışseverler ile biz, Güney'- deki barışseverler otursaydık masaya, inanin, sonuç belgesinin yazılması da dahil, iki saatte çözerdik sorunu, Ancak biz, masada oturanlar Denktaş ve Kipriyanu da olsa yine görüşmelerin sürmesinden yanayız. Barışçıl çözüm dışında ada halkının askersel maceralara tahammülü yoktur, bunu Istememektedirler.” 

Evet, çıkartmanın onuncu yılında Kıbrıs'ın barış ve demokrasi güçleri açısından çözüm yolu değişmemiştir: Iki topluluk arasında Birleşmiş Milletler gözetiminde baskısız, dayatmasız, önkoşulsuz, yabancı müdahalesi olmadan görüşmelerin biran önce başlaması gerekmektedir. Kuzey'de ve Güney'de barışsever Kıbrıslılar görüşmeleri başlatmak için her türlü ödün verilmesinden yanadırlar. Çünkü Kıbrıslı Türklerin ve Rumların birbir. 
lerine verecekleri ödünlerle Kıbrıs'ın taşından toprağından hiçbir şey eksilmeyecektir. Kıbrıs'ın bağımsızlığını yaralayacak olan ve kaçınılması gereken emperyalizmin koparacağı ödünlerdir. 


 MUĞUMUK, VUPMaTAa SAKN CMTE DAŞKAMIIKları ve taşra örgütleri ortadan kaldırılarak 


bunların yerine 3 yeni genel müdürlük kurulması kararlaştırıldı. Ayrıca, yine köye hizmet götüren ve değişik bakanlıkların bünyesinde yeralan Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü (YSE), Toprak-Su Genel Müdürlüğü, Toprak Iskan Genel Müdürlüğü, Toprak Reformu Müsteşarlı» gı ve Kooperatifler Genel Müdürlükleri ortadan kaldırılarak, köylülük ve kırsal alanla ilgili bütün kuruluşları tek elde toplayan yeni bir örgütlenme modeli getirildi. 

Yeni çıkartılan yasa gücündeki kararnameler ve bürokrasi operasyonüyla, devlet kırsal kesim ilişkileri temelden değiştirilerek, köylülükle ilgili bütün kuruluşlar tek elde toplandı ve bunların tamamı, Özal ekibi içinde en Amerikancı, en holdingçi unsurlardan biri olan Turgut Özal'ın yakın akrabası Köyişleri Tarım ve Orman Bakanı Hüsnü Doğan'a bağlandı. Bilindiği gibi, uzun süre Koç Holding'te yöneticilik yapan Hüsnü Do-Şan, “24 Ocak an”nin mimarların- dan birisidir ve aynı zamanda, cunta döneminde DPT Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığı görevinde de bulunmuştur. 

Yasa gücündeki kararnamelere göre, ortadan kaldırılan YSE, Toprak-Su, Toprak Iskan ve Kooperatifler Genel Müdürlükleri yerine “Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü” adı altında tek genel müdürlük olarak yeniden örgütlenecek ve bu kuruluş Köyişleri Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'na bağlı olacak, Ayrıca, yeni düzenlemeye göre, değişik bakanlıklara bağlı olan bütün tarımsal amaçlı kooperatifler, yine tek çatı altında toplandı ve Köyişleri Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlandı, 


Yeni çıkartılan yasa gücündeki bu kararnamelerle, değişik bakanlıklara bağlı olarak görev yapan kamu kuruluşları buralardan alınarak, Turgut Özal, Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, ve Hazine ve Dışticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli'- ye bağlandı ve böylece, devlet sektörü Özal ekibinin doğrudan kontrolüne geçmiş oldu, 

Ayrıca, yasa gücündeki bir kararname ile üst bürokrat kadrolarda sözleşmeli personel çalıştırabilme esası getirildi. Bu uygulamaya göre, bütün bakanlıklarda birinci dereceden maaş alan devlet görevlilerinin 5-6 katı ücret ödeyerek sözleşmeli personel atanabilecek. Bunun yanısıra, yeni uygulamaya göre, Dışişleri Bakanlığı'nda “Büyükelçilik” üpvanıyla sözleşmeli personel atanabilecek. 


Türkiye Postası, 27 Temmuz 1984 
Devlet köylü ilişkilerinde ve kırsal alanın örgütlenmesinde temelden değişiklikler getiren yeni yasal düzenlemeler yapıldı 


Köylülerin kooperatiflerine el kondu 


© Milyonlarca ortağı olan tarım kooperatiflerinin yönetimlerine ve sanayi kollarındaki mal varlıklarına el konarak, kırsal alanda kooperatifçilik hareketine ağır bir darbe indirildi ve küçük üreticilerin, orta köylülüğün kooperatiflerde örgütlenmeleri olanaksız hale ge- 


tirildi. 


Devlet köylü ilişkilerinde ve kırsal alanın örgütlenmesinde temelden değişiklikler getiren yeni yasal düzenlemeler yapildi ve bu konu bakanlıkların yeniden örgütlenişi, bürokrasi ve KIT operasyonlarıyla aynı çerçeve içinde ele alındı. Resmi Gazete'nin 18 Haziran 1984 tarihli mükerrer sayısında yâyınlanan 237 ve 
238 sayılı kararnamelerle milyonlarca ortağı olan tanm kooperatiflerinin yönetimlerine ve sanayi sektöründeki mal varlıklanna elkonarak kırsal alanda kooperatifçilik hareketine ağır bir darbe indirildi ve küçük üreticilerin, orta köylülüğün ekonomik-demokratik amaçlı örgütlenmeleri olanaksız hale getirildi. 


ligili kararnamelerle, tarım kesimine yabancı sermayenin ve yerli ortakları» nın girişini önleyen son engeller ortadan kaldırıldı ve devlet zoruyla, milyonlarca köylü ailesinin ABD tekelleri ve yerli holdingler tarafından soyulması yasal hale getirildi. Aynca, yeni getirilen bu yasal düzenlemelere göre, tarımsal amaçlı kooperatiflerin bütün yönetim organlarına devlet görevlileri atanacak. Böylece, devlet zoruyla köylülük sürekli baskı altında tutulacak, köylülüğün ekonomik-demokratik örgütlenmesi önlenecek ve ANAP eliyle, kırsal alanda faşist örgütlenmenin olanakları yaratılacak. 


237 ve 238 sayılı yasa gücündeki kararnamelere göre, tarımsal amaçlı kooperatflerin ve bunların üst birliklerinin yöneticileri, müdürleri, genel müdürleri ve yardımcıları devletçe atanacak. Ayrıca, bu kuruluşların yönetim kurullarında devlet temsilcileri çoğunlukta olacak ve kooperatiflerde çalışacak bütün personel devlet görevlisi yöneticiler tarafından atanacak. 
Kooperatiflerde çalışacak bütün görevlilerin maaş, ücret ve öleki ödemelerin mikdizine a hünel müsneln sinide TSİ 


Yeni getirilen bu düzenleme ile köylülerin kendi kooperatillerini yönetme ve karar alma hakları ellerinden alındı ve böylece, bu kuruluşların ortaklarının ekonomik, demokratik çıkarları için işlev görmesi önlenmiş oldu. Bilindiği gibi, bu uygulamadan önce. tarımsal amaçlı kooperatifler üstünde şu ya da bu kadar devlet müdahalesi olsa bile, bunların genel kurulları ve yönetim kurulu üyeleri kooperatif üyesi köylü ortaklardan oluşuyor ve kooperatiflerin politikalarının saptanması ve yönetilmesi kararları ortaklar tarafından alınıyordu. 

Dahası var 

Resmi Gazete'de yayınlanan 237 ve 238 
sayılı kararnamelere göre, tarımsal amaçlı kooperatiflerin sanayi işkolların- da üretimde bulunmaları ve dışsatım yapmaları yasaklandı. Yeni düzenlemeye göre, kooperatiflerin mülkiyetinde bulunan sanayi kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşlarına devredilecek. Nitekim, ilgili kararnamenin yayınlanmasıyla birlikte, ilk planda yüzbinlerce çiftçi ailesinin ortağı olduğu Antbirlik, Çukobirlik ve Tariş'e ait tekstil ve yağ fabrikalarına elkonarak, bunlar Sümerbank'a devredildi. 

Bunlann yanısıra, ilgili düzenlemeye göre, tarımsal amaçlı kooperatiflerin banka kurmaları ve Ziraat Bankası dışındaki bankalardan kredi almaları yasaklandı. Ayrıca, yeni uygulama ile tarım kooperatiflerinin ortaklarından satınalacakları ürünlerin fiyatlarının tümüyle devlet tarafından saptanması esası getirildi ve bunların, ortaklarına devletin saptadığı fiyattan fazla ödeme yapmaları yasaklandı. 


Yeni getirilen bu düzenlemelerle, milyonlarda çiftçi âilesini ilgilendiren pank Diiia Mine Sn ali 


EKONOMI 


rım işçileri geniş pamulj alanların ni adan hasata kadar her dönemde Göçer tarım işçilerinin kiralanması ile ilgili çalışıyor ve özellikle hasat dönemi onbinler be göçer İşçiye ihtiyaç duyuluyor. Bu işçiler 


Sayfa 11 
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MO parma turların pemi ver 

100 kap içim 2 mity an İkra svans ny arum 
Arsu een çiliçilerin ayağılaki pirene mdra | asana rx a beren 


A @ Çukurova'da elçiler tæ trafından pamuk Üreticiterine kiralanan göçer 


çoğunlukla Güneydoğu'dan geliyor işçelere gönde 650 lira 


ilanm kuporü (yanda) 


Özal, kooperatif örgütlemeyi olanaksız hale getirerek, yoksul ve orta köylülüğe bir darbe daha indirdi 


tifler tarafindan yapılmayacak ve bunlarin dışsatımları, Türkiye tarımına girmeye başlayan ABD tekelleriyle yerli holdingler tarafından gerçekleştirilecek, Tarımsal ürünlerin bütün fiyatları devlet tarafından saptanacak ve bunların fiyatları dünya pazarlarına göre çok düşük tutuladağından, Üretici köylüler ABD tekelleri ve yerli ortakları tarafından kolaylıkla soyulabilecektir. 


Yeni uygulamaya göre, tarımsal amaçlı kooperatiflerin sanayi kollarında faaliyette bulunmaları yasaklanarak, bunların Türkiye tarımına girmekte olan ABD tekelleri ve yerli ortaklarıyla rekabet etmeleri önlendi ve tekeller için tarım kesimi, tarıma dayalı sanayi kolları “çekici” hale getirildi. Ayrıca, ilgili kararnamelere konan bir hükümle, tarım kooperatiflerinin yönetim kurullarına üye olabilmek için üniversite mezunu olmak şartı geti- 


1988'i beklemek 


zal Hükümeti, bir dizi yasa gücünde kararname yayınlayarak, sivil devlet aygıtında, KIT'lerde ve tarımsal amaçlı 

kooperatiflerde, Türkiye tarihinin en büyük operasyonunu gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Yeniden örgütleneceöl gerekçesiyle, bakanlıklara bağlı çok sayıda müsteşarlık, genel müdürlük ve benzeri kuruluşlar ortadan kaldınlarak, buralarda çalışan üst bürokratların görevlerine son verilmiş ve böylece, sivil devlet aygıtı tüm demokrat ve liberal ögelerden temizlenmiştir. 

Önümüzdeki bir ay içersinde, sivil devlet aygıtının temel taşlarını oluşturan bakanlıklar yeniden örgütlenecek ve bu kuruluşlara yeni atamalar yapılacaktır. Hiç kuşku duyulmasın ki, Özal ve ekibi, bu görevlere en 

bağlı kadroları, holdinglerin has adamla- 


rin maaş, Ücret ve öteki ödemelerin miktarını devlet tesbit edecek, Ancak, ilgili kişilerin maaş ve ücretlerini kooperatif üyesi köylüler ödeyecek, 


Holding patronları hükümete danışman 


Turgut” Özal, uygulanacak ekonomi politikalarını saptamak amacıyla holding patronlarını ve yöneticilerini hükümete danışman yaptı. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli'nin da kurulan § danışma komitesinde, başta Enka Holding olmak üzere Özal'ın destekçisi büyük holdinglerin sahipleri ve yöneticileri yeraldı. 

Ekonominin çeşitli alanlarıyla ilgili olarak ve bu alanlarda uygulanacak ekonomi politikalarını saptamak amacıyla oluşturulan danışma komitelerinden, “Dış Ekonomik Ilişkiler | Komitesi"nde Çukurova Holding'ten Erol Aksoy, Türki; Sanayici ve Işadamları Derneği (TÜ-SIAD) Genel Başkanı Ali Koçman ve Enka Holding yöneticisi Yıldırım Aktürk yeraldı, 

Dış Müteahhitlik Hizmetleri Danışma Komitesi'nin başkanlığına Enka Holding'in patronu Şarık Tara getirilirken, üyeliklere herbiri holding sahibi olan Feyzi Akkaya, Feyyaz Berker, Ali Rıza Çarmıklı, Nurettin Koçak getirildiler. 

Bunların yanısıra, demir-çelik, tekstil, konfeksiyon, tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinde uygulanaca ekonomi politikalarını saptamak amacıyla oluşturulan 6 danışma komitesinin başkan ve Üyeliklerine de, holdinglerin patronları ve yönetiileri atandı. Örneğin, tekstille ilgili komitenin başkanlığına Narin Holding'in sahibi atanırken, üyeliklere Atilla Alptekin, Celalettin Özgen, Kemal Varol ve Esat Sivri getirildiler. 


tinyağı, ayçiçeği, çay ve benzeri çok sayıdaki tarımsal ürünün dışsatımı koopera- 


için üniversite mezunu şartı getirilerek, köylülerin ortağı olduğu kuruluşlann yönetimlerine “sızma” ihtimalleri ortadan kaldırıldı. 


Batık para miktarı 800 milyar liraya ulaştı 


Türkiye'de bankacılık sistemi iflasın eşiğinde 


Bankacılık sektörüne ilişkin bütün göstergeler, Türkiye'de bankacılık sektörünün 1981 yılı başından itibaren büyük kriz içine girdiğini, bunalımın her geçen gün daha da derinleştiğini gösteriyor ve konuyla ilgili olarak uzmanlar, birçok bankanın her an batabileceğini ve “bankerler olayı"ndan kat be kat büyük bir felaketin yeniden yaşanabileceğini belirtiyorlar. Bankalar sektörünün büyük bir bunalımın içine girmesine neden olarak, “24 Ocak uygulamaları” sonucu çok sayıda irili ufaklı işletmenin iflas ederek bankalara borcunu ödeyememeleri 
ve geri dönmeyen kredi miktarının 800 
milyar lira gibi akıl almaz boyutlara ulaşmasını gösteriyorlar. Buna ek olarak, uzmanlar banka sahibi holdinglerin yüksek faiz oranlarıyla orta ve küçük boy sermayeleri, hatta yer yer büyük sermaye gruplarını iflasa sürüklediklerini vurgulayarak, bankaların çok küçük sermayelerle büyük karlar elde ettiklerini, sermaye artırmaya yanaşmadıklarını ve bu durumun, bankalar sistemini bunalıma soktuğunu belirtiyorlar. 

Nitekim, Türkiye Iş Bankası'nın Ocak-Mart 1984 tarihli “Iş Bülteni” raporuna göre, Türkiye'de faaliyet gösteren 39 yerli ve yabancı bankanın mevduat miktarları ( ve tüzel kişilerin bu bankalar- daki paralarının toplamı), sermayelerin 
25 katına ve bu bankaların açtıkları kredi miktarı da, sermayelerinin 18 katına 
ulaşmış bulunuyor. İlgili rapora göre, 39 
bankanın toplam 135 milyar liralık sermayelerine karşılık, mevduatları 3 trilyon 379 milyar ve açtıkları kredi miktarı da, 2 trilyon 443 milyar liraya yükselmiş bulunuyor. 

Ayrıca, Iş Bankası'nın ilgili verilerine göre, holdinglerin sahibi olduğu özel bankaların büyük karlar elde ettiğini ve bunların bif yıllık karlarının serma; miktarlarını bile aştığını gösteriyor. Örneğin, Sabancı Holding'in sahibi olduğu 


Akbank'ın 1983 yılı kârı, sermayesinin Üç katını aşmış bulunuyor. Akbank, 2,5 milyar liralık sermayeye karşılık, 1983 yılında 7 milyar 920 milyon lira kâr etti. 

Aynı şekilde, Iş Bankası'nın ilgili raporu, Türkiye'de faaliyet gösteren yabanci bankaların büyük kârlar elde ettiklerini ve getirdikleri sermayeden daha fazlasını bir yıl içinde geri götürdüklerini gösteriyor. Nitekim, 1983 yılında sermayesi 
100 milyon lira olan Banko di Roma 661 
milyon lira ve sermayesi 1,4 milyar lira olan American Express Bankası | milyar 
891 milyon lira kâr etmiş bulunuyor. 

Iş Bankası'nın raporuna göre, 1983 yılında Türkiye'de 10 yabancı sermayeli banka faaliyet gösterdi. Bunlar, 12 milyar 
40 milyon lira tutan toplam sermayeleri- 
ne karşılık, yalnızca 1984 yılı içinde 11 
milyar 520 milyon liralık kâr ettiler. 


KIDI, DU görevisre © n holdinglerin has adamlanni, MHP'nin tosuncuklarını bulup atayacak ve sivil devlet aygıtının kilit noktaları faşistleştirilmiş olacaktır. 

Özal Hükümeti, yine yeniden örgütlenme gerekçesiyle, bütün Kamu Iktisadi Teşekkülleri'nin (KIT) yönetim organları olan genel kurul, yönetim kurulu ve genel müdürlüklerini tasfiye ederek, bu kuruluşlarda çalışan binlerce üst bürokratın görevlerine son vermiş ve böylece, devlet sektörü tüm demokrat ve liberal ögelerden temizlenmiş, bu kuruluşların ABD tekellerinin ve yerli holdinglerin kontrolüne geçmesinin önündeki direnç noktaları kırılmıştır. 

KIT'lerle ilgili yasa gücündeki kararmamelere göre, bu kuruluşlar 18 
Ağustos 1984 tarihine kadar yeniden örgütlenecek ve üst organlarına yeni atamalar yapılacaktır. Özal, elbette ki, KİT'lerin yönetim kademeleri- ne de “malum” kadroları atayacak ve birkaç ay sonra da, devlet sektörünün satışına başlanacaktır. 

Yapılan operasyonun önemi ve boyutları, salt bu kadarla da kalmamaktadır. Özal ve ekibi, sivil devlet aygıtının ve onun ekonomik dayanakları olan KIT'lerde temelden değişiklikler yaparken, aynı bağlamda, kırsal alana da el uzatmış, kırsal alan devlet ilişkilerinde çok tehlikeli adımlar atmış ve demokratik kooperatifçilik hareketine ağır bir darbe indirmiştir. 

Yayınlanarak yürürlüğe konana iki yasa gücündeki kararname ile tanmsal amaçlı köylü kooperatiflerinin yönetimlerine ve bunların sanayi dallarında faaliyet gösteren fabrikalarına el konmuş, kooperatiflerin sanayi sektöründe faaliyet göstermeleri yasaklanmıştır. Dahası, kooperatif ortaklarının kendi kooperatiflerini yönetmeleri ve yönetim organlarını seçmeleri yasaklanmış, bunların devlet görevlileri tarafından yönetilmesi esasi getirilmiştir. 

Yasa gücündeki bu kararnamelerle, tarım kooperatiflerinin dişsatım yapmaları ve bunların ortaklarından satınaldıkları tarımsal ürünlere devletin saptadığı fiyatın üzerinde ödeme yapmaları da yasaklanmıştır. 

Bütün bunların ne anlama geldiği oldukça açıktır. Birinci olarak, Özal ve takımı, diş pazarlara oranla tarımsal ürünlerin fiyatlarını çok düşük düzeyde saptayacak, Özal'ın destekçisi holdingler köylünün ürününü yok pahasına kapatacak ve tarım ürünlerinin dışsatımı bunlar eliyle gerçekleştirilecektir. 


Ikinci olarak, demokratik kooperatifçilik hareketine ağır bir darbe indirilmiş, küçük ve orta köylülüğün ekonomik-demokratik amaçlı kooperatiflerde örgütlenmeleri olanaksız hale getirilmiş ve bunların örgütleri- ne elkonarak, ABD tekellerinin ve yerli ortaklarının tarım ve tarıma daya- li sanayi kollarına girmelerinin önündeki demokratik engeller ortadan kaldırılmıştır. 

Işin acı olan yanı, bütün bu olanlar karşısında, rejim karşıtı bazi de-Mmokrasi güçlerinin, demokrat kişi ve kuruluşların suskunluğudur ve ne yazıktır ki, bunların çok yanlış bir tutum içinde olmalandır. Düşünülmektedir ki, Özal ve ekibinin uyguladığı model iflas edecek, ANAP seçmen desteğini yitirecek, “sol” güçlenecek ve 1988 Sonbaharı'rida yapılacak seçimlerde iktidar olacak... Ve bu düşünce, ister istemez, şu noktaya varıyor: Şimdi yapacak birşey yoktur, oturup Özal'ın yipranmasını ve 
1988 Sonbaharı'nı beklemek gerek. Yani, armut piş, ağzıma düş... 

Sorun Özal ve ekibinin veya ANAP'ın yıpranması, seçmen desteğini yitirip yitirmemesi değildir. Sorun, rejimi, diktatörlüğü yıkmak yıkmamak sorunudur. Sorun, Özal'ın uyguladığı Amerikancı, NATO'cu ve halk düşmani politikalarına karşı savaşıp savaşmamak sorunudur. Özal ve ekibi- ne, ANAP'a ve hatta mevcut rejime, yığınların hoşnutsuzluğu istediği kadar artsın, yığınları diktatörlüğe karşı örgütlemeden, rejim karşıtı güğ” 


ler biraraya gelmeden, Özal'ın uyguladığı politikalara karşı çıkmadan, 


ulusal ve demokratik kazânımları korumak için mücadele etmeden, bu 


rejim kendiliğinden yıkılabilir mi? Armudun pişip, kendiliğinden ağıza 


düştüğü hiç görülmüş müdür? 


Sayfa 12 


Göçmen emekçilerin kanayan yarası: Dil... 


Çocuklarımızın geleceğine gözlemci kalmayalım! 


BATI Avrupa'da yaşayan 2,5 milyon civarındaki Türkiyeli emekçi nüfusun 
800 bin kadarını 16 yaşından küçük 
çocuklar ve gençler oluşturuyor. 
Sadece Türkiyeli emekçilerin esas olarak kümelendiği Federal Almanya'da, 16 yaşından küçük Türkiyelilerin sayısı 560 bini aşıyor. 
Kimi tahminlere göre “kaçak” yaşayanlarla birlikte 600 bine ulaşıyor. Genel olarak “ikinci kuşak” diye adlandırılan, yer yer de 

cü kuşak” olarak ortaya çıkan 

bu küme, zaman zaman 

çözümsüzlük sınırına yaklaşan bir sorunlar yumağı. Eğitim sorunundan dil sorununa; 
toplumsal uyumsuzluklardan, toplum dışı edilmeye, ağır kültür çatışmalarına; uyuşturucu madde alışkanlığından, suçluluktan, işsizlik ve geleceksizlikten kendi benliğini bulamamaya Kadar uzanan bir sorunlar yığını içinde bocalayan bu çocuklar, bizim çocuklarımız. Ana babalarının kendilerine ve ailelerine daha güzel, daha uygar, daha rahat ve refah dolu bir gelecek sağlamak üzere çıkmış, daha doğrusu itilmiş oldukları “gurbet” macerasından, paylarına bir sürü sorun, bir sürü acı düşen çocuklar... 


TÜM Batı Avrupa'da, ama özellikle Federal Almanya'da yedek işsizler ordusunun erleri, Avrupa'nın “yeni 


” 
zenciler onlumun kenannda 


Yaşları 16'mn altında 3,5 milyona yakın yabancı (göçmen) işçi çocuğunun yaşadığı Batı Avrupa'da göçmen İşçi çocuklarının eğitimi ve buna bağlı olarak anadil eğitimi 


çevresindeki tartışmalar 1970'li yıllardan bu yana, kesin ve derde 


deva çözümlere varılamadan sürüp gidiyor. Bu tartışmaların başlamasının ve konunun şu sıralarda yine bütün ağırlığıyla gündeme gelmesinin iki nedeni var: Birincisi göçmen işçilerin “ikinci kuşak” adı verilen ve şu sıralarda tam eğitim çağında olan çocuklarının yanısıra üçüncü kuşağın bile ortaya çıkmış, sayılarının milyonları bulmuş olması ve bunların, bugüne kadar çözüm aranmamış ve bulunamamış sorunlarının artık Avrupa toplumlarını sarsan, zorlayan boyutlara ulaşmış bulunması. 
Ikincisi, tüm geri dönüş zorlamalarına veya eğilimlerine karşın, Batı Avrupa'daki göçmen işçi kitlesinin büyük çoğunluğunun kalıcı olduğunun anlaşılması... 


Yabancı çocukların eğitimi ve anadil konusu çevresindeki tartışmalar, siyasal çarpıtmalardan, gerici emperyalist çevrelerin şoven, faşizan, yabancı düşmanlığını körükleyici uygulamalarından, daha da önemlisi ekonomik sömürü hesaplarından bağımsız gelişemiyor. Örneğin “Nasıl bir eğitim ve bu eğitimde anadil eğitiminin yeri ne olacak?” sorusuna verilen farklı cevaplar “Entegrasyon (uyumlaşma, bütünleşme) nedir?” sorusuna verilen cevaba sıkısıkıya bağlı kalıyor. 


Göçmen İşçi barındıran tüm kapitalist Avrupa ülkelerinde göçmen işçi çocuklarının eğitimi ve bunun ayrılmaz parçası olan anadil eğitimi konusunda bazan aynı kurumların, aynı örgütlerin içinde de farklı görüşler çarpışıyor. Göçmen işçilerin tekdüze (homojen) yapıda olmamaları; kimi göçmenler, örneğin Türkiyeli veya Ispanyol göçmenler arasında farklı anadillere sahip (Kürtler, Basklar, vs.) farklı grupların varlığı; göçmen işçi kitlesinin, özellikle de Türkiyeli göçmen işçi kitlesinin kırsal kökenli oluşundan, düşük eğitim düzeyinden, ailede ana-babanın çalışması ve çocuklarıyla evde yeterince ilgilenememelerinden, ailelerin göç ülkesinin dilini bilmeyişlerinden ve benzeri pek 


Hans uşağım de hele: Kader 


Analar, babalar çocuklarının dilini anlayamıyor... 


Anadil eğitimi istüne görüşler 


çok etmenden kaynaklanan sorunlar ise konuyu daha da karmaşıklaştırıyor. Bu bakımdan, anadil eğitimi konusunu bir kalemde döri başı mamur çözümlere kavuşturmak olanaklı değil, 


Ayrıntılar bir yana, göçmen çocukların eğitimi ve anadil eğitimi konusundaki görüşleri üç öbekte toplamak olanaklı: Birincisi, ulusal azınlık sınıflarını, örneğin okullarda tümüyle Türk çocuklarından oluşan Türk sınıflarını öneren görüş. Ikincisi anadil eğitimini tümüyle ailelere bırakan ve okullarda yerli çocuklarla göçmen çocukları arasındaki farkları gözönüne almaksızın göç ülkesinin dilinde eğitilmelerini savunan görüş. 
Üçüncü olarak da, temel eğitim yanında anadil eğitimine de 

yer verilmesi görüşü, Bu sonuncu görüşü savunanlar da kendi içlerinde çeşitli gruplara ayrılıyorlar. Örneğin eğitimin ilk yıllarında, çocuğun salt anadiliyle eğitim görmesi ve göç Ülkesinin dilini ikinci dil olarak öğrenmesi, göç ülkesinin dilinde eğitime daha sonra geçilmesi (Isveç örneği); veya kimi derslerin anadilde, kimi derslerin göç ülkesinin dilinde okutulması; veya zorunlu ya da İsteğe bağlı olarak, temel eğitim yanında ek 

anadil dersleri yapılması yönündeki görüş ve öneriler çarpışıyor. 
Sözkonusu görüşlerden ilki, geniş çevreler tarafından, daha çok egemen çevrelerden gelen ve gettolar yaratmaya, genç yabancıları toplumdan büsbütün izole etmeye, yabancı gençlerin toplumdaki hak ve olanak eşitsizliğini körüklemeye ve sonuçta yabancı 


Ürkek mi, küstah mı bakıyor belli değil. 
Belki deduruma göre bir ürkek, bir küstah, Hauptsehule'nin çıkışında, biri Yugoslav biri Alman iki arkadaşının yanında “Hüseyin Hacıhasanoğlu sen misin?” diye sordugumda küstahtı. Kendine güvensizlikten, korunma içgüdüsünden belki de... Ama belki de şu “Türkçe” yüzünden. 

Bilerek Türkçe sormuştum adını, Tepkisini görmek istiyordum, (Adını, adresini, beni ilgilendiren özelliklerde bir genci nerede (o bulabileceğimi (o soruştururken, aileyi yakından tanıyan bir sosyal danışman adını vermişti.) _ 


— “Öyle mi derler?” 

— “Peki Almanca şiir -yani sen ona Gedicht mi diyorsun- okuyor musun?” 

— “Ders olarak okuturlar. Interessieren etmiyor çok, 

Şimdi daha iyi anlaşabilmek için kendini zorluyor. Türkçe söyleyebildiği kelime- nin Almancasıni tekrarlamaya, Almanca söylediklerini Türkçeye çevirmeye uğraşıyor. 

— “Aldırma Hüseyin, ister Türkçe isler Almanca konuş. O kadar anlıyorum Almanca, Maksat anlaşmak.” 

— “Maksat yok.” 


Cocuklar ana-babalarına 


“düşmanlığın körüklemeye yol açan bir görüş olara! 
Bu uygulamanın Federal Almanya'da, örneğin B örnekleri çok seri ve haklı savlara dayanân elejti Entegrasyonu özümseme (asimilasyon) İle bir tui hizmet ettiği ileri sürülen ikinci görüşün u 

büyük güçlükleri olan yabancı çocukları, soyotlar bilincin ve kişiliğin gelişmesinin önemli araçların; anadillerinden de yoksun bırakarak büsbütün eşii getiren bir yöntem olarak eleştiriliyor. Üçüncü göl daha fazla taraftar toplamakla birlikte uygula anadil eğitiminin nasıl, ne süreyle, hangi Yöndem zorunlu mu gönüllü mü olacağı tartışmaları'sürü 


Anadil eğitimine, hele hele anadil eğitiminin 20: karşı çıkanların ileri sürdükleri kanıtları ve karşı; görmekte de yarar var. 


Anadil eğitimine karşı olanlar, anadil derslerinin ve göç ülkesinin dilini, örneğin Almanya'da Alman göçleştirdiğini; çocukları fazla yorduğunu; tek bii çeşitli uluslardan göçmen işçiler söz konusu oldi organizasyonunun mümkün olmadığını; Türkiye! 
durumunda özellikle ortaya çıktığı gibi, bu der gerici yönelimler vermekte kullanılma tehlikesi by 


al Işi 


wil la 
J id gö 

n ren birl jol palh aubret 


zencileri”, ipen jisi yaşayan lumpen proleter takımı olarak görülmeye ve böyle gösterilmeye çalışılan; yabancıların ilk hedef olduğu çeşitli eşitsizliklerle, Avrupa gericiliğinin darbeleriyle, yabancı düşmanlığıyla gelecekleri yok edilmek istenen yüzbinlerce çocuğumuzun durumu karşısında sadece gözlemci kalmak, üzülüp tasalanmakla yetinmek olur mu? 
Veya ezici çoğunluğu gelir düzeyi görece yüksek, doktor, mühendis vs. gibi aydın kökenli Türkiyeli ailelerin çocuklarının “kendini kurtarmışlıkları"na bakıp, “çalışan kazanıyor”, “topluma uyum sağlayabilen başarıyor”, “ailesi ilgili olan bu çemberi kırıyor” gibi yüzeysel, sınıf içeriğinden yoksun, bireyci yorumlarla yetinilebilir mi? 


TÜRKIYE POSTASI bu sayısında, çocuklarımızın en temel eğitim ve -gelişme sorunlarından biri olan “anadil” sorununu gündeme getirmekle işe başlıyor. Amacımız ve iddiamız böylesine önemli sorunlarda son sözü söylemek değil kuşkusuz. Gerek dil gerekse onu izleyecek diğer konularda, sorunu sergilemek, deşmek, değerlendirmek ve konu çevresindeki çeşitli görüşleri aktarmakla işe başlayacağız. Her konuda- örneğin bu sayıdan itibaren dil konusunda- tüm okurlarımızdan, özellikle o konuda belli çalışma ve uzmanlıkları olan okurlarımızdan gelecek yazı, görüş ve önerilerle, deney aktarımlarıyla canlı ve yapıcı bir tartışma yürütülebilirse, çözüme bir adım daha yaklaşmış ve ` 
© çocuklarımızın geleceği karşısında sadece gözlemci kalmaktan kurtulup o geleceği Avrupa gericiliğinin “emperyalist sömürü ağının ellerinden kurtarıp kendi emekçi ellerimizle biçimlendirmeye- karınca kararınca- katkıda bulunmuş olacağız. 


man adını vermişti.) _ 

— “Ich bin”. Sonra soru dolu dik bir bakış. Sonra, o bakıştaki küstahlığın, yerini ürkekliğe bırakması. Ve yine Almanca “Ne istiyorsun?” sorusu, 

Türkçe sürdürüyorum inatla: 

—“Gazeteciyim. Seninle biraz konuşmak istiyordum, Nasıl yaşıyorsun, ne yapıyorsun, okuldan memnun musun? Arkadaşların daha çok Türk mü, Alman mı? Bunun gibi şeyler işte...” 

Ürkeklik, güvensizlik dağılmıyor bakışlarından, 12-13 yaşlarında olmalı. Belki biraz daha büyük de kavruk. Siyah kıvırcık saçları, esmer teni, yapılı ama sanki omuzlarından aşağı bastırılmış gibi tıknaz vücuduyla yanımızdan geçip giden diğer çocuklardan daha ilk bakışta ayrılıyor. “Ansländer” yaftasını yüzünde, yürüyüşünde, gözlerinde taşıyanlardan biri... 

Düşünüyor biraz, rahatlamış görünmeyi tercih ediyor sonra. “ biraz işim var” diyor arkadaşları ilesine önemli bir tonla söylüyor ki bunları ben bile olayı önemli bulmaya başlıyorum. 
Dikkatimi çeken şey, Almanca konuşma- daki rahatlığı; kurduğu cümlenin kitaplar- da öğrenilen Almanca'nın çok ötesinde, kendi yaşıtı Alman çocuğunun cümlesi oluşu ve Hessen taraflarının “ş”si bol “r”- si çatlak şivesi. Birlikte yürüyoruz. Rahatlamak, konuya girebilmek için acele acele açıklıyorum. 

— “Gazeteciyim Hüseyin. Türkiyeli gençlerin bazı dertleri üstüne bir yazı yazmak istiyorum. Bir arkadaşım -arkadaşın adını veriyorüm- senden söz etti. Çok iyi Almanca konuştuğunu, okul durumunun iyi olduğunu, çok yabancı arkadaşların bulunduğunu söyledi. Biraz konuşalım. belki bana yardımcı olabilirsin diye düşündüm.” 

Şimdi iyice rahatladı. Işi büsbütün cid- diye alan bir sesle: 

—“Almanca konuşuyor musun?” diye soruyor. 

— “Çok iyi değil. Örneğin senin gibi ko- 


nuşamam,” 
Bir “Scheiße” sallıyor bütün içtenliğiy- 


“Türkçem kötü” diye açıklıyor. 

— “Neden kötü olsun, bak ne güzel söyledin.” 

— “Kötü, Hiç okumadım Türkçe. Hauptschule'de bir Türk çocuk var. Türkçe iyi okur o. Sein vater, velB du! Ona kitap okutuyor. Ben de baktım. Ama tam anlamadım.” 

— “Ne kitabıydı?” 

— “Gedicht gibi.” 

— “Ne gibi?” 

— “Hani alt alta yazılmış şarkı gibi.” 

— “Şiir galiba.” 


le, İşlerin neden “Scheiße” olduğunu . 


Birlikte gülmeye başlıyoruz. Şimdi daha dost, daha sıcağız. Ve artık ne ürkek ne 


küstah, ama biraz düşünceli. 


“Laflamak...?” ,.. Yüzüme bakıyor ama bu defa sormuyor. Utanıyor sormaktan ya- 


da gerek görmüyor. 

Dondurmasını yerken seyrediyorum onu. Dondurmanın çenesine doğru süzülüşü, her kaşıkla kocaman açtığı ağzı, eli- nin tersiyle dudaklarını silişi. Keyifle dondurma yiyen, hem de memleketi Maraş'ın dondurmasını yiyen bir Anadolu çocuğu şimdi Hüseyin ve biz Franfurt'ta bir “Café”de değil de Maraş'da dondurmacıda oturmuşuz sanki. Ama ille de, ille de şu kötü Türkçe-Almanca karışımı olmasa. 

Hüseyin Maraşlı. Babası 71'de gelenlerden. O gün bu gün çöpçü. Hüseyin'in deyimiyle işi sağlam. 

> “Geri dönüş falan?” diyorum. 

— “Bir lek anam istiyor.” 

— “Ya sen Hüseyin? Sen hiç gördün mü Maraş'ı, memleketi? Dönmek istemez miydin? 

— “Var bir beş sene gitmiştik. Izinciydik.” 

Birşeyler daha söyleyecek ama susuyor. 

—“Anlat“ diyorum, “çekinme. Sevdin mi, anlaşabildin mi oradaki çocuklarla?” 

—“Biliyor musun, küçüktüm o zaman. 
Oynayamadık. Söyleyeyim mi sana? Dilimiz tutmadı. Alay ettiler benimle. Ablamgiller de alay etti.” 

— “Ablaların mi var?” 

— “Iki ablam vardı köyde. Şimdi biri evlendi. Anam benide bırakmak istedi köyde. 
Dilini dinini öğrensin dedi. Ama babam koymadı. Erkek çocuğu yaşlı dede büyütemez dedi. Sonra çabuk Berufschule'ye gidip işe girmemi, eve para sokmamı istiyordu. Ben de kalmak istemedim. le sevmedim köyü. Köydeki Grundschule'nin öğretmeni konuştu benimle. Nationalhymne'yi bilip bilmediğimi sordu.” 

— “Neyi sordu?” 

— “Hani var ya, bayrak gibi şarkı.” 

— “Haa, “Korkma Sönmez”, milli marş yani” 

— “İşte onu. Ben bilmezdim.” 

— “Dur ben sana birkaç mısra söyleyim, bakalım anlayabilecek misin Hüseyin.” 

“Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al 

sancak 


—“Gel şurada bir kahve var, oturalım da 


Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak” 


— “Sana doğrusunu söyleyeyim mi. Bu söylediklerin Çince gibi bana. O köydeki öğretmen de söylemişti, anlamamıştım. 
A buraya. Bir daha Türkiye'ye gitme- 

— “Ablaların peki, ablalarınla maktuplaşıyor musunuz? Onlara hiç yazmaz mısın sen?” 

— “Ablalarım yazarlar. Orada okumuşlar biraz. Ben biraz okurum mektupları, hiç yazamam Türkçe.” 

— “Peki ya bir gün Türkiye'ye dönecek olursanız? Türkçe senin ana dilin, hiç düşünmedin mi öğrenmeyi?” 

Hüseyin birden ciddileşiveriyor. Konuyu ne kadar umursamaz görünürse görünsün, demek ki düşünmüş, kendisiyle hesaplaşmaya çalışmış. Tüm gücünü toplamaya çalışıyor anlatabilmek için. Yine Almanca Türkçe'ye, Türkçe Almanca'ya karışıyor. Ne demek istediğini sadece sezebi-Tijorum. 

—“Güçlük dil öğrenmekte değil” diyor. 
“Kelimeleri öğrenirsin, ama o kelimelerin 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gerçek anlamı nedir? Tam ne demektir? Bak Kİ sana söyleyim. Ben “lied” çağırmayı severim.” 

— “Türkü yani Hüseyin. Ne güzel! Türkü dn 

söylüyorsun demek!” viige 
— “Birşeyler söylerim işte.” Utanıyor hâ-” 

fiften, elmacık kemiklerinin üstü kızar- > da 

yor. “Anam söyler, ondan kapmışımdır. On. lay 

lan söylerim de.” S 

— “Türküleri yani...” yl 

— “Ha, türküleri, Ama neden Türk'ü deni “bi 

yor?” 

— “Türk'ü değil türkü Hüseyin, tek köz > 

ime” sE 
— “Işte onları söylerim, söylerim de sözlerini bilmem, tam anlamam söylediklerimi © * 

de. Çocukluktan, köyde öğrenseydim başka na 

olurdu. Insan tam anlamadığı zaman birşe— ;. Şi 

yi sevemiyor ki.” ği! 

— “Peki Almanca? Almanca'daki tüm is 

kavramları anlayabiliyor musun? sa — “Her zaman değil, Derslerim iyidir 

okulda. Rechnen, fizik, kimya falan iyidir. - ya 

Ama sen ne diyorsun ona? “Kavram” mi? | pi 

Yani Alman öğretmenin “Begriffe” dediği. . yo 


na dertle 


Harak damgalanıyor. 
n Bavyera'daki leştirilere uğruyor. 
f tutan bir anlayışa 
#laması İse, zaten tlama yeteneğinin, larından biri olan 

n eşitsiz konuma 

ci görüş ise giderek manm nasil olacağı, emie yapılacağı, sürüyor. 


jzorumlu olmasına karşı kanıtları 


rinin entegrasyonu 
İmianca'yı öğrenmeyi ek birulus değil de olduğundan bunun kiyeli'lerin 

lerslerin çocuklara isi bulunduğunu; 


, dileklerini anlatamıyorla 


kendi ülke ve kültüründen uzakta o kültür ve ülkeye bağlı dili öğrenmenin olanaksızlığını ileri sürüyorlar, 


lik bakışta bu iddiaların tümünde belli hakikat payları yok değil, Ancak engeller ve güçlükler gerçekten aşılmaz nitelikte mi? 
Örneğin Federal Almanya Bilim ve Eğitim Sendikası (GEW) içinde ağırlıkta olan görüş bu engellerin aşılabilir olduğunu savunuyor ve şu karşı savları geliştiriyor: 


“Özümseme olmayan ve kültürlerin etkileşim içinde birbiriyle kaynaşması ve zenginleşmesi anlamındaki bir entegrasyonun aynlmaz parçası anadil ve kültürdür. Anadilin gelişmesi bu anlamdaki entegrasyonu engellemek yerine kolaylaştıracak, çocuğa öz benliğini kazandırarak ve düşünce yeteneğini geliştirerek Almanca'yı da daha kolay kavramasını sağlayacaktır. 
Yabancı öğrenciler zaten kültür çatışmasının baskısı altındadırlar. 
Kendi dillerini iyi bilmeleri onları rahatlatacak, eksiklik duygusunu giderecek ve yeni dili de daha iyi anlar hale getirecektir. 
Uygulama sorunu ise tümüyle teknik bir sorundur. Yerli ve yabancı öğretmen sayısının ve belli olanakların arttırılmasıyla, ders programlarının yeniden gözden geçirilmesiyle çözümlenebilir. 
Gerici eğilimler ise öğretmenlerin iyi seçimi ve ders planlarının ortaklaşa yapılmasıyla engellenebilir.” 


Anadil eğitiminin önemi, yeri, zorunlu olup olmadığı konusundaki tartışmalar bir yana, uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda da pekçok sorun olduğu ortada. Öte yandan ana dil eğitiminde sadece okuldaki ana dil derslerinin yetersiz kalacağını; bu eğitimin aynı zamanda ailelerin de sorumluluğunda bulunduğunu; ailelerin gerek kültürel, gerek ekonomik, gerekse yaşam koşullarından doğan nedenlerle bu konuda yeterince yardımcı olamadıkları durumlarda İse yabancı örgütlerinin konuya önemle el atmaları zorunluluğunu da hatırlatmak gerek. , 


Konunun çeşitli boyutlarını, konuya ilişkin çeşitli görüşleri ve 


deneyim aktarımlarını biz de sayfalarımızda tartışmayı, değerlendirmeye açıyoruz. 


mi, keder mi? 


1 Işte kavramlarla uğraşmak gerekti mi kafam 
1 tam almıyor. Alman çocuk şıp diye anlayı- 
« veriyor, bana ne kadar tarif etseler olmu- 
< yor.” 

— “Bu dediklerin ilgi çekici, birkaç örnek 
1 versene daha iyi anlayayım.” 

— “Tam bu gün derste oldu da hatırımda. 
1 Mesela “Kultur”, mesela “Qualität”, mese- 
I la böyle şeyler. Yani tam elle tutulup gözle J görülmeyen şeyler. Bunları ezberlerim öğ- 
1 renmek için. Ama kafamda açıkça göremem 
/ bir türlü, Bazan iyi Türkçe bilseydim, bun- 
1 ları doğduğumdan beri görüp, anlayıp ad- 
1 landırsaydım şimdi Almanca daha kolay 


muş?” "Babana de hele”. Küçük bir bekleyiş kapı ağzında ve “Gelsin içeri buyursun.” 

Önce hoş beş. Konuya giriş. Babada “anlat anlat heyecanlı oluyor” umursamazlığı. Beyaz başörtüsünün bir ucunu boynundan arkaya dolamış ananın gözlerinde umulmadık heyecan verici bir olayın gizli sevinci, biraz da evin dağınık halinden mahçubiyet. 

“Taze yufka va mı ana? Pestil, kayısı falan va mı?” diye ağırlamaya çalışıyor beni Hüseyin, Bunları söylerkenki belirgin Mataş ağzına hayret ediyorum. Evet Maraş ağzı bu. Ama “L” harfinden sonraki sesli 


Bu yazı, arkadaşımız ALİ KAYMAK'ın, Hollanda'da, 1981 yılında düzenlenen bir seminere sunduğu bildiriden kısaltılarak hazırlanmıştır. 


“Kaynaşık kültürlü eğitim”i yaşama geçirmek, büyük ölçüde “anadili eğitimi” ile olanaklı görülmektedir. Bu nedenle, “anadil eğitimi”, “kaynaşık kültürlü eğitimin en etkili araçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü “dil” a Bildirişme aracı, b. Kültür taşıyıcısı, c. Bireyin kendini anlatma ve gerçekleştirme aracı, d. Ikinci bir dilin kazanılmasında başvuru (reference) olarak dil, “etnik kültürel azınlık” grupları”"nın ve bu etnik kültürel azınlık grupları içerisindeki küçük alt grupların (örneğin, alle ve arkadaşlık grupları gibi.) 
ve bireylerin uyumunda çok yanlı işlevler görebilecek konumda bir aygıttır ve bunca olanakları sağlamak üzere önümüzde, elimizin altında bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi iş güçlerini satarak yaşamlarını sürdüren göçmen işçilerin oluşturduğu “etnik kültürel azınlık grupları”, Batı Avrupa'da en az üç kuşağı oluşturmaktadırlar. Bu üç kuşağın, Batı Avrupa toplumlarıyla uyumları önemli bir sorun. 
Ama, hiç değilse, bu kadar önemli bir başka sorun daha var. 
Acaba, bir göçmen işçi ailesi içindeki en az (minimum) iki kuşak, kimi durumlarda da üç kuşak, kendi anadilleriyle kendi aralarında bildirişme (communication) sağlayabilmekte midirler? Sanıyorum, bu soruya olumsuz yanıt verebilmek, “Hayır” diye yanıtlamak için, çok uzun düşünmeye, uzun ve 


büyük araştırmalara girme 


Kaynaşık kültürlü eğitim ve Anadi 


üretim, dar ekonomik anlamıyla değil, en geniş anlamıyla kullanılmaktadır.) süreci içine girerek varlığını gerçekleştirmesi demektir. Bütün bu birey için söylediklerimiz, “etnik kültürel azınlık grupları” ve toplumbilimsel anlamıyla “küçük gruplar” (Örneğin, alle ve arkadaşlık grupları gibi) için ise fazlasıyla geçerlidir. 

Gerek bireyler olsun ve gerek toplumsal gruplar olsun, bunların beslenme, barınma, üreme gibi temel gereksinimlerin- den biri de, çeşitli yollardan kendilerini anlatma ve gerçekleştirme çabasında olmalarıdır. Bireylerin ve toplumsal grupların, kendilerini anlatma ve gerçekleştirme araçlarının başında, anadillerinin geleceği kuşkusuzdur. 


Anadilinin bu işlevi, edilgin duruma düşürüldüğünde, kişi, değişik ve çeşitli anlatım ve kendini gerçekleştirme araç ve tekniklerini, yol ve yöntemlerini geliştirmektedir. Örneğin, müzik, oyun, resim, elişi, masal ve uydurma öykü yollarını deneme ve geliştirme gibi. Eğer çocuk, bu anlatım araçlarını da geliştirmiyorsa, ya fanatik din örgütlerinin maddesini oluşturmakta (Nitekim, küçük çocukların Kur'an kurslarına gönderilmelerinin gerisinde, bir yandan aylak olan, boşta kalan çocuğun ana babaları kaygılandırması, bir yandan da çocuğun bu yolla kendini anlatma aracına kavuşturma güdüsünden kaynaklanmakta olsa gerektir.) ya da uyumsuzlaşarak, lümpenleşerek her türlü zararlı (Örneğin, eroin taşıyıcısı olmak gibi) örgütlerin ağına düşmektedir. 


diye 

— “Çok önemli birşey bu söylediğin. Ama + sen birçok şeyin, birçok kavramın admı doğrudan Almanca öğrendiğine göre, mesela > Alman çocuklarla aranda anlamak, kavra- i mak açısından bir fark olmamalı.” 
-“Oluyor. Nasıl anlatayım? Onlar sanki w değuşlarından getiriyor gibiler bu sözleri. 
© Onların anaları babaları, arkadaşları çevreleri daha doğdukları günden bu sözleri kultanmışlar, bilmeden, farkında olmadan öğ- 
- renmişler. Ama mesela ben herşeyin sadece adını değil ne olduğunu da yeniden öğreni- i: yorum, Zorlanıyorum, geri kalıyorum ba- 

` zan. 

— “Peki nasıl oldu da evde Türkçe konu-Şulduğu halde sen Türkçeyi tam öğreneme- 

© din? Şimdi sizin evi merak etmeye başladım. 
“ Nasıl anlaşıyorsunuz birbirinizle?” 

Hüseyin muzipçe gülüyor, Türkiyeli in-Sana, hele hele Anadolu insanına yabanci bir kol hareketi yapıyor. Almanlaşıveriyor 

« birden. Yine Almanca. “o hikayeyi hiç sor- 
© ma” diyor. “Asıl film evde. Sen gel de evi gör.” 

Ev, yabancı gettolarının bulunmamasıyla övünen Frankfurt kentinin yabanci semtlerinden birinde. Hüseyin “gel” diye israr etmese ben gelmeyi zorlayacaktım ama yinede “Annen yabancı getirmene kız- 

i maz mı?” diye sormadan edemiyorum. 
- “Kızmaz” diyor. “Hem babam da 
^ Krank'ta. (Hastalık izninde)” Söylersin kim olduğunu,” 


Yol boyu Hüseyin'in Almanya'ya 5 yaşında geldiğini, o sırada oturdukları semtite Yügoslavlarla Italyanların bir de Alman “İşçi çocuklarının olduğunu, hiç Türk arka- 
» daşı olmadığını, Almanca'yı sokaktan ko- 
+ layca öğrendiğini, Grundschule'de Almanca konusunda güçlük olmadığını, o zaman- i lar sadece babası değil anası da işçi olarak bütün gün çalıştığından onları çok az gör- 
“düğünü, şimdi 6 yaşında bir de kızkardeşi olduğunu, anasının işsiz kalıp evde oturduğunu, o yüzden kızkardeşinin Türkçe konuştuğunu öğreniyorum. 
Çöp bidonlarının durduğu, çamaşırlar asılı bir avludan geçip giriyoruz eve, “A- 


na” diye bağırıyor Hüseyin. Ve ne garip, 

i Şimdi hiç de biraz önceki kadar rahat degil, Tik karşılaştığımızdaki küstah eda yok 

üstünde, Şimdi, sıkılgan, ürkek, biraz da sakar. 

“Ana misafirimiz var. Gazeleci ağabey 

: var” diye bağırırken içeri, beni getirdiğine 

biriz pişman gibi. “Gel hele” diye çağırı- 


yor'ana içerden, Fısfıslar, “Eee ne istiyor-, 


T et ediyorum. 

bu. Ama “L” harfinden sonraki sesli harflerin alabildiğine inceldiği, o ince Alman “U”lanna “E"lerine yaklaştığı, buna karşılık “Ananın “A“larını alabildiğine kalınlaştığı garip bir karışım. 

Bir Kenara ilişip susuyor sonra, Almanya'dan, dönüşten, yabancı düşmanlığın- dan, çocukların halinden konuşmaya başlıyoruz babayla, Ana beyaz başörtüsü başından kaya kaya girip çıkıyor odaya. Çay-Jar demleniyor. Yufkalar, pestiller geliyor, Malatya'nın, Maraş'ın yufkalarının, çiğköflelerinin kuru kayısılarının, türküleri- nin, rüzgarlarının, insanlarının havası do-İuveriyor odaya. O zaman ilk kez fark ediyorum. Hüseyin Hauptschule'nin kapısın- da, öteki çocukların arasında ne kadar yabancıysa, bu eve, bu odaya, bu Maraş havasına da o kadar yabancı, 

Ana keyifle fıkırdıyor: 


-“O bizim Hans” diyor, “Türkçe bu kadar söyleşir İşte: “Ana ne aşın va? Ana ocagı közledin mi? Ana çorba va mı? “A benim gavur oğlum, a benim Hans uşağım!” 

Hüseyin büzülüyor yerinde. Eksikleniyor. 


~ “Böyle oldu, diyor baba. Çalışıyorduk. , 


Kimse ilgilenmedi çocukla. Okulda da Türkçe okutmadılar. Nasıl olsa öğrenir kendi dilini dedik. Olmadı. Inşallah küçük kız Türkçe öğrenecek. Anasıyla duruyor bütün gün, Bacılar kardeşler söyleşemese ne olacak? Bizler de öldük gittik mi, kim kimi anlayacak? 


— “O kadar biliyoruz, konusuyoruz Türkçe” diye dikiliyor Hüseyin. 


— “He diklenme öyle, Sen ben galdık m evde ‘dilsiz değil miyik? Dili olsa ne olur hem de? Neden söyleşeceğiz ki? Köyden desem köyü bilmez, töreden desem töreyi bilmez, san öküz desem sarı öküzü bilmez. Ha şu çalan türküleri dinler dinler durur, minldamır durur da sevda mıdır, kader midir neden söz eder onu bilmez.” 


Artık kendini tutamıyor Hüseyin. Küçük düşürülmüş, aşağılanmış hissediyor, Eksikli, yarım hissediyor, Okulun kapısın- daki kendine güveni o yarım kendine güveni bile yok artık. 

Tüm cesaretini topluyor, “kederi bilirim işte” diyor. Beyaz başörtüsünü başına dolamaya çalışırken yine kıkırdıyor ana, 

~ “KEDER değil KADER Hans uşağım... 
Keder değil kader, 

Ve Hüseyin'in kederli yüzünde yüzbinlerce çocuğumuzun biz değiştirmek için savaşmazsak değişmeyecek olan kaderi yansıyor. 


“Hayır” diye yanıtlamak için, çok uzun düşünmeye, uzun ve büyük araştırmalara girmeye gerek yoktur. Kabaca yapılacak gözlemler ve “etnik kültürel azınlık grupları"nın bir parçası olan bizlerin kendi yaşamları, bu gerçeği bütün açıklığı We doğrulamaktadır. Gerçekten de, göçmen işçi aileleri içinde oluşan dil farklılığı ve giderek oluşan kültür farklılığı, bu küçük toplumsal grupta ciddi ve önemli çatışmalara, uyumsuzluklara yol açmıştır. Kendi içinde uyumsuz olan temel küçük grupların “ana toplumsal yapı" ile uyumunu ise kimse beklememelidir. Oysa, bugün uyumunönkoşulu, önce, büyük oranda anadilini iyi bilememekten ve bu nedenle de, giderek doğan kültürel farklılaşmadan, toplumsal norm va değerlerfarklılaşmasından kaynaklanan kuşaklararası çatışma” ların doğurduğu sorunların çözümünde anadil eğitimi, en etkili araç ve olanaktır. Demek oluyor ki, anadili eğitimiyle dilin bildirişme işlevi, aynı zamanda, toplumsal kültürel uyum işlevini görmektedir. 

Dil bir bakıma, insanın bireysel güçleri (Örneğin, zekave öteki çeşitli yetenekleri gibi) ve toplumsal varlığı olan Kişiliği ile sıkıca çitişmiştir ve içiçe örülüdür. Çünkü dil, sadece bildirişme işlevi yapan bir araç olmayıp aynı zamanda kültür taşıyıcısıdır da. Bu nedenle, temelde “anadili eğitimi"nin önemi, dilin bu özelliğinden, “kültür 161"lığı yapma işlevinden kaynaklanmaktadır. Bu gerçeği, LÖ V. yy.'da Sokrates şöyle dile getiriyor: “Insan bir yere giderken kendini de birlikte götürür.” Sokrates'in bu sözünü biraz açacak olursak, insan biryeregiderkendilini, kültürünü, inançlarını, toplumsal norm we değerlerini, bilgi, beceri ve alışkanlıklarını, tutum ve davranışlarını, toplumsal varlığını, tek sözcükle kişiliğini de beraberinde götürür. 

Gerçekten de, her dil. kendi toplumunun törelerini, gelenek ve göreneklerini, yazınsal ve sanatsal yapıtlarını, ezgilerini, sağtöresel (ethic) değerlerini, inanç ve inanışlannı, dünya görüşlerini (ideology), tarihini, yaşama biçimini, neredeyse, bir toplumu toplum yapan bütün değerleri ve etkenleri içeren bir toplumsal olgudur. Başka deyişle dil, bir toplumun kültürel varlığının omurgası olup bir ağ gibi kültürel değerleri tutmakta ve kuşatmaktadır. Bu kadar da değil, Kültür, gelişimi- nin iklim ve ortamını da, dilde bulmaktadır. Böyle olunca, bir yandan toplumsal yaşamın dinamikleri dili geliştirmekte öte yandan da dil, toplumsal ve kültürel gelişmenin dinamik bir gücü olarak etken olmaktadır. Yani bir topluma katılan etnik grubun, ya da, etnik grubun bir üyesinin, içinde yer aldığı yeni toplumda ezilmemesi, bir takım eksiklik duygularına kapılmayarak, kendisinin de bir kültüre sahip olduğunu kavraması ve giderek, katıldığı yeni toplumun üreten ve yaratan onurlu bir üyesi olduğunun bilincine ulaşması, bir bakıma, onun anadili ve anadilince taşınan kültürünün ayırdına varması ile olanaklıdır. 

Bütün bu söylediklerimize dayanarak, şöyle bir çıkarsama yapabiliriz: 


Etnik kültürel azınlık grubunun ya da bu grubun üyesinin uyumunun önkoşulu, kişiliktir. Kişilik ise, geniş anlamıyla, bel- 
\ bir kültür içinde oluşur. O kültür de, büyük oranda, anadilin teknesinde yoğrulmaktadır. 

(Çok iyi bilinmektedir ki uyum, bireyin çevresiyle hesaplaşarak kişiliğe kavuşması, kendini başkalarından ayırt eden özellikleri kazanması, genel kültür çerçevesi içindeki yerini bulması ve bir Insan olarak toplumdan ve onun kültüründen edindiğini topluma geri vermesi, yeniden üretim (Burada 


olmak gibi) örgütlerin ağına düşmeki 


Kendisini gerçekleştiremeyen doyumsuz birey ve lerden grupların ise başarısızlık ve uyumsuzluklarıyla, önceden ke: tirlimesi zor pek çok toplumsal sorunların kaynaklarını pre turacakları, tartışma götürmez. 


“Etnik kültürel azınlık gruplarının ve bu gruplar içinde yer alan bireylerin içinde yaşadıkları ülkenin ana toplumsal yapı» sıyla bütünleşmeleri için o ülkenin dilinin öğrenilmesinin önemi ve zorunluğu açıktır. Ikinci bir dilin öğrenilmesinde başvuru dill olarak “anadil” çok etkili olmaktadır. Gerçekten de, “anadili”ni iyi bilen, anadilinin bilincinde olan bir kişinin, ikinci bir dili edinmesinin de, o ölçüde kolay olduğu, artık bilimce de kanıtlanmış yaln bir doğrudur. 


Burada, önce, “anadili eğitimi"nin çağı ya da yaşı var mı, yok mu? Bunu açıklığa kavuşturmak gerek. Insan, anadilini sadece küçükken, çocukluk çağında öğrenmez. Bir dil, bütün yaşam boyunca öğrenilir. Anadili eğitimi ve öğrenimi, ünlü Türkçe deyimle, “beşikten mezara kadar” sürer, Gerçekten de dil, konuşma, okuma, dinlenme ve yazma etkinliklerini gösterdikçe öğrenilir. 


Yurtdışında ise hem kendi anadillerini, hem de bulundukları ülkenin dilini düzgün bilmeyenvekonuşup yazarak kullanmayan her yaş çağındaki göçmenler, anadilleriyle ya da herhangi bir dille kendilerini anlatma ve giderek gerçekleştirme olanağını bulamamaktadırlar. Durum bu olunca, anadili eğitimine, okul öncesi eğitimden başlayarak, temel eğitimin ilk aşama sınıflarında (ilkokul döneminde) öncelik ve ağırlık vermek gerekmektedir. Bu göçmen işçi çocuklarının dil gelişimi için uygun bir ortam sağlamak yönünden önemlidir. 
Ayrıca, yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, anadili eğitimi, ilk olarak, çocukların aynı dili konuşan öbür çocuklarla ve büyüklerle birlikte olabilmesi demektir. O arada, bu çağ eğitimi, genel anlamdaki klasik eğitim değildir. 


Bizce, anaokuluna giden 4 yaşındaki her göçmen çocuğun anadili eğitimine hakkı vardır. Ayrıca, çocuğun bu öğrenime hak kazanabilmesi için anadilinin belirli bir düzeyde olmasını önkoşul sayan genel kurallar yoktur. 


Bu konuda, çocuk ve ana babanın istek ve değerlendirmeleri, her zaman öncelikle gözetilmelidir. Sınırın nereden çizileceği, okul, ana baba ve çocuğun kendisinin de katılımıyla yapılacak bir değerlendirmeye bırakılmalıdır. 


Temel eğitim sonrası için ise anadili eğitimi zorunlu ve birincl yabancı dil olarak okutulmalıdır. Aynca, “anadili eğitim hakkı” olan öğrencilere, isterlerse, öteki derslerde de anadillerinde “destek eğitimi” görme hakları tanınmalıdır. , 


Böylelikle, anadillerinde kazanacakları terminoloji ile düşünebilme becerisini kazanmış olacaklardır. O arada, eğer Ülkelerine dönerlerse, orada da işlevli olabilme becerisini ve biçimlenmesini kazanmış olacaklardır. 


Oysa, yukandaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi anadili eğitimi, kişiyi dış dünyaya daha çok açabilme, onu, hem kendi kültürünün bilinçli bir varlığıdüzeyine ulaştırmak ve hem de, değişik kültürlerle etkileşimlere sokarak çok ve tüm yönlü yetişimini ve gelişimini sağlamak üzere zorunlu bir eğitim olarak görülmeli ve bu amaçla kullanılmalıdır. 


Sayfa 14 


Grevler ne kazandırdı? 


1984'de haftalık çalışma süresinin ücret kaybına uğramadan 35 saate inmesi için sendikanın başlattığı mücadelenin sonuçlarına baktığımızda, işçi” lerin bu savaşımdan kazançlı çıktığını görebiliriz. Leber önerisinin ayrıntılarına burada girmeye gerek yok. Şüphesiz ki, bu anlaşma hiç de sevindirici değil. 


Ama genede 38,5 saatlik çalışma hafta- 


sına geçilecek olması bir kazanımdır ve 
40 saatlik haftanın kırılması sevindiricidir. 

Esas kazanım ve sevindirici olarak görmemiz gereken birçok şey var. Bir defa, işçiler bu mücadeleden daha bir tecrübeli ve birliğini pekiştirerek çıkmış” tır. Sonuç oylamasınında gösterdiği gibi, işçilerin yarıya yakın bir çoğunluğu mücadeleyi sürdürmekten yana oldukları» nı, işverenlere karşı kinlerinin ne denli artmış olduğunu ve morallerinin ne kadar yüksek olduğunu göstermişlerdir. 


Bu mücadele, değil 35 saatlik çalışma haftasını kabul ettirmenin, 40 saati kırmanın bile ne denli büyük bir mücadele gerektirdiğini göstermiş, ileride nasıl bir mücadelenin bizleri beklediği somut olarak görülmüştür. 


Bu mücadele, yerli ve yabancı işçilerin birliğini pekiştirmiş, yabancı düşmanlığını körükleyenleri geriletmiştir. 
Yabancı işçiler, Alman sınıf kardeşleriylenasıl bir entegrasyonistediklerini grev boylarında göstermişlerdir. 


izinden dö 


Şüphesiz, bundan sonra damücadele aralıksız devam edecektir. Elde edilen hakların savunulması ve 38,5 saatin hayata geçirilmesi, fazla mesailere kesin karşı çıkılması için mücadele edilmelidir, Haftalık çalışma süresinin 35 saate indirilmesinin haklılığını aralıksız olarak savunmalıyız. İşyerlerindeki muhtemel baskılara ve provokasyonlara karşı uyanik olmalıyız. 


Firma SEL'den bir işçi/Esslingen 


LOG ANGELES 


“ Üniversite denen tekke 


Okurlanmızdan Mete Parlar, yıllık izni için izmir'e gitti, izmir üniversitelerindeki durumu inceledi, gördüklerini ve duyduklarını Türkiye Postası'na yazdı. 


Kaybolan milyonlar 
Türkiye'de üniversitelerde yeni kayıt 


AĞN ar ge şeş Ey Şe h 


yerinde, elbisesi çok modem ve önlüksüz bir kadın gördük. Meğer o da gizli polismiş. 

— Sağolsun böyle hiç çaktırmadan polislik yapanlar, diye fısıldadı biri. 
Hepimiz gülüştük. 


Aç öğrenciler 


Kırılacak el 


Tekniğin ileri aşamasını yaşayan Ingiltere'de Ortaçağ'dan kalma usullerle bir savaş yaşanıyor. Başlarında kaskları, sol ellerinde kalkan, sağ ellerinde kılıç yerine lastik copları olan polisler, grevdeki maden işçilerini kordona aliyor, Kordon planlı bir şekilde aniden aralanıp arka- dan dolu dizgin gelen atlı polislere yer açılıyor. Bunlar “şövalye”... Acımadan işçileri eziyor, kılıçtan geçirir gibi coplar inip kalkıyor. Arkasından “piyade” polisler saldırıyor. Bir-iki dakikada toparlanan işçiler açıkça polisle çatışmaya giriyor. Taşlar, kasklar, coplar uçuşuyor, atlar yuvarlanıyor... Her gün yaralanan, sakatlanan grevcilerin ve bir o kadar da polisin “muharebesi” tekrarlanıyor. 
Şimdiye kadar 4 bin grevci işçi tutuklandı, ikisi öldü, içlerinde polis de olmak üzere bin kişi yaralandı. 

"Çağdaş hukuk devleti” Batı Almanya'da, egemen güçlerin grevdeki metal işçilerine hangi “yasal” silahlarla saldırdığını Türkiye Postası'nda ayrıntılarıyla okuduk. İşçiler kendi deneyimleriyle kitaplar dolusu bilgiye sahip oldular. 

Görülen şu ki, burjuvazi sömürü çarkının sürmesi için kapitalizmin olduğu her ülkede benzer silahlara sarılıyor. Bati Almanya'da grevlere lokavtla karşı koymaya çalışan, Ingiltere'de işçilere polis saldırtan, grevci madencilerin başkanı A Scargili'i polise tartaklatan, Türkiye'de Maden-İş başkanı Kemal Türkler'i faşistlere öldürten, Tariş'e, vs. tanklan, jandarmaları saldırtan aynı güçlerdir. 

Bu güçler “bunalım” yaygaralarıyla acı reçeteler sunuyor. Aslında istediği kâr, hep kâr, daha çok kârdır. Bu güçler “daha çok kâr" için Batı Avrupa'ya nükleer ölüm füzeleri yerleştiriyor. Bu güçler Türkiyemizde “daha çok kâr, daha çok sömürü" için tüm ekonomik ve demokratik hakları süngü ucuyla gaspettiriyor. 

Hangi kapitalist ülkede yaşarsak yaşayalım; silah satan el ile grevlere, işçi haklarına uzanan, soframızdan ekmeğimizi çalan el aynı eldir. Bu eli kıracak olan da sol güçlerin birlikteliği, kitleye yol göslericiliğidir. > 
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Biz gençlik 


Bir dünya yaratsak diyorum, 
Biz gençlik. 
Hiç ağlamasa diyorum çocuklar, analar, bacılar. 
Hiç olmasa diyorum açlık, yoksulluk. 
Barışla dolu olsa dünyamızın her köşesi, 
Hiç ezilmese işçiler, insanlar hiç olmasa ayrımcılık, ırkçılık olmasa para, silah yarışçılığı Diyorum işte böyle bir dünya kursak biz gençlik. 
Hep neşeli olsa bu dünyanın kardeşleri, Sadece hep neşeli... 
Gülşen Kıran/Düsseldorf 


OKUYUCU ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER 


Bunalım var 


işe gider gibi 

Çıktı evden usulca 

Duyulmadı yürüyüşü merdivende 
Ayak sesi 

Oysa iş bulma kurumunda yazılı 
Adı doğum günü 

Ve açık adresi 


Akşam oldu 
Nerede kaldı dedi içinden 
Sevgili Karsı 


Gece yansı 
Kara haber geldi 


O gelmedi 
Ismali Kahraman/Stuttgart 


Geçmişten esin 


Yazmak zor! 
içmeden çeşmesinden 
Koca Nazım'ın ve Neruda'nın 
Güneyin o sefil ülkesinde 
Görmeden ölenleri açlıktan. 
Yazmak zor! 
Suphiyle tanışmadan 
Kafkas siperlerinde 
Ve çakmak çalmadan 
Izmir eteklerinde dokuzyüzyirmilerde 


Korku teri dökmeden o mübarek alnından 
Ve bedeninde ölüm korkusunu hissetmeden 
Yazmak zor! 
Bilime kitaba dört elle sanimadan Saygıyla eğilmeden önünde barışı savunanların 
Karanlık hücrelerini paylaşmadan Yazmak zor! 
O saflarda yerini almadan. 


Özgür Kartal/Nürnberg 


Temizkan'ın anısına 


Gazetemizin Mayıs sayısında Uğur Temizkan'la ilgili olarak Yücel Feyzioğlu'nun yazısını okuduğumda oldukça etkilenmiştim. Hiç tanımadığım, hiç görmediğim, ama İşçi sınıfının yolunda boylu boyunca yer almış, yiğit bir insanın ölümü, yıllarca elele, omuz omuza yürüdüğüm bir arkadaşımı yitirmişim gibi geldi bana. Daha sonra yine gazetemizin “okuyucu” sayfalarında Uğur'u ve ailesini yakından tanıyan bir dostun yazısını okudum. Küçük Cemile'nin sözleri Uğur'un kişiliğini çocuksu bir yalınlıkla vurguluyordu, O sözler, kafamın içinde dönenip durdu. Ve “Cemi- 


le'nin Türküsü"nü yazdırdı bana. 
Bu yazdıklarımı, Temizkan ailesi ve Uğur'un sevdikleri, dostlarıyla da- 


Cemile'nin Türküsü 


R EE e a 


yaptıran veya kayıt tazeleyen öğrencilerden belli bir para “harç” diye alınmakta. 1983-84 öğretim yılında Ege Üniversitesi'nde yeni kayıt yaptıran öğrencilerden 2.500 lira, kayıt tazeleyen öğrencilerden de 2.000 lira harç alınmış. 
Bütün toplanan harçlar da tam yetki ile görev yürüten mutemet Ali Tosun'a teslim edilmiş. 

Bu harç toplama işi yasalara dayanmadığından, öğrencilere, alınan harçlann bankaya yatınlacağı, faizleriyle de öğrenciler için yararlı bir takım harcamalar yapılacağı söylenmiş. Paralar gerçekten de önce bankaya yatırılmış. Bankaya para yatıp çekmeye tek yetkili 
mutemet Ali Tosun beyefendi de, 80 
milyon liranın çekiciliğine dayanamayıp bütün parayla birlikte Isviçre'ye kaçmış. 

Bu olay, dekan ile rektörarasında saklanmış, basına ve kamuoyuna yansıtılmamış. Öğretim yil içinde paranın hiçbir yere harcanmadığını sezen bir takım öğrencilere ödedikleri bu harçlar geri verilmiş. Ancak, istekler çoğalmaya başlayınca, paranın hala bankada durduğu, zamanı gelince kullanılacağı söylenmiş. 

Şimdi biz, Türkiye Postası olarak görevimizi yapıyoruz ve gizli tutulan bu olayı su yüzüne çıkararak, ceplerinde 2.000 lira olmadığı için Ege Üniversitesi'ne kaydını yaptıramayan ve bu yüzden öğrenimlerine devam edemeyen öğrenciler adına hesap soruyoruz, Yolsuzluğu kaldırdık, diyen “sevgili” başbakanımız Özal'ın da kulaklarını çınlatmak istiyoruz. 


Çok gizli polisler 
9 Eylül Üniversitesi Mimartık-Mühendislik Fakültesi'nde göğsü bağrı açık, kız öğrencilere laf atan, “tipsizlikten 6 ay yer" deyimini eksiksiz hak etmiş bir adam dikkatimizi çekti, sorduk kim diye. 
— Polis, dediler, hem de gizli siyasi 


polis. 

Şaşınp kaldık gizliliği kalmamış bu gizll polisin haline. Çevremizdekiler anlatmaya devam ettiler: 

— Bu adam 12 Eylül'den sonra ortalikta dolaşmaya başladı. Önceleri Fuar'da leblebi satıp, ona buna sataşıyordu. Sonra bizim fakültede müstahdemlik yapmaya başladı. Bir ara 


diye. Dekan da “Idare edelim, zavallı- nin aklı biraz noksan” 

Kantine uğradık daha sonra. Mutrak- ta bulaşık yıkayan, saçı yapılı, makyajı 


Lİ karg, -Se 


izmir'de bulunan 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin geçtiğimiz öğretim yılında başlanna gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Ailelerinin kendi boğazlarından kesip okutmaya çalıştıkları çocukları öğretim yılının büyük bir bölümünü aç geçirdiler. Olay şöyle oldu: 


Tüm öğrenciler, ceplerindeki harçlıkla ancak fakülte kantininde karınlarını doyurabiliyorlardı. O da, sabah kahval- 


tinde verilmekte olan akşam yemekleri- 


renciler bir tek yemeğine talim et- 


şayamazlardı ya... Ama tuzu kuru, Sırtı pek beyler dinlemediler. Onca öğrenci hala bir simitle koca günü geçirmek durumunda. 


Humeyni ile işbirliği 

Gazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bitimler Fakültesi Dekanlığı... Dekan masasının üstünde bir mektup, zarfın üzerinde “çok gizli” damgası. Yazıyı gönderen YÖK Disiplin ve Hukuk İşleri Bürosu . Yazının tarihi ise 27 Ekim 1983. 
Yazının gönderildiği makam: Gazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Öğrenci Bürosu. Yazının kendisi ise şöyle (hatırımda kaldığı kadarıyla, çünkü fotokopi çekme olanağım yoktu): 


13065 sayılı karardır. 
“Fakültenizde öğrenim gören 1955 
Erdebil doğumlu Sirayuş Alizadeh Is- 


saptanmış bulunup, 2447 sayılı yasanın 54/9 maddesi uyarınca fakültenizle ilişkilerinin kesilmesine.” 


Bu iki iranlı öğrenci fakülteden atıldıktan sonra kendilerinden hiçbir haber alınamamış... 
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Mete Parlar/Gingen-Fils 


Ali Kalan/Londra 


Daha dikkatli haber 


“DİSK'li sendikacılar 15-16 Haziran'ı birlikte andılar” başlıklı haberinizdeki bir bölüme değinmek istiyorum. Bu haber, *DISK'le dayanışma toplantısına Belçika'nın tüm bölgelerinden ve Hollanda'- dan 500'ün üzerinde Türkiyeli katıldı. 
Yabancı sendikacıların, Bank-Sen'den Yücel Çubukçu ve M. Ali Akyiğit ve gazeteci Doğan Özgüden'in izlediği toplanti..." diye başlıyordu. 

Siz de çok iyi takdir edersiniz ki, haberlerin inandırıcı ve güven verici olması gazetenin çok daha geniş yığınlarca kabul görmesini ve aranan bir gazete olmasını sağlayan en önemlibir faktördür. 

O toplantıda Bank-Sen'den iki arkadaşın dışında DİSK'e bağlı 3 sendikadan 4 yürütme kurulu üyesi ile yine DISK'e bağlı sendikalardan yönetici ve yığın örgütlerimizden insanlar da vardı. 
Isim verilecekse ya hepsi yazılır veya genel bir tanımlama yapılır. Doğrusu budur. Sendikal birlik ve eylem birliği konularının can alıcı bir sorun olduğu bugünkü koşullarda gönüllü muhabir arkadaşlann daha dikkatli haber vermesinin önemi daha da büyüktür. 


M. Ali Korkmaz/Amsterdam 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bir dalın, birden kırılışı gibi bana benden daha yakın bir hüznü. 


19 Nisan 1984 
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Devrilen ne bir dağdı ne yüzyıllık bir çınar sınıfını yüreğinde damıtmış safımızda düşen bir insandı 


20 Nisan 1984 


Temizkan ailesiyle dayanışma kampanyası bu ay sonunda bitiyor 


Geçtiğimiz Mart ayında yitirdiğimiz Uğur Temizkan'ın ailesiyle “dayanışma kampanyası” bu ay sona eriyor. Okurlarımızı, bu kampanya- nın başanlı bir biçimde tamamlanması için üzerine düşeni yapmaya çağırıyoruz. Dayanışmaya katkılarınızı göndereceğiniz hesap numarası: 

Solidaritât Familie Temizkan 


BG Düsseldorf 
BLZ 300 101 11 
Konto Nr: 1559687900 
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LAN aa tanı'ndaki h ici mücadele ite dayanıy- 


Tercüman'ın temsilcileri borçlarını ödemeden kaçtılar 


Avustralya'daki yayınına bir süre önce son veren Tercilman gazetesinin Avustralya'daki temsilcileri, birçok kişiye ve kuruma olan önemli miktardaki borçlarını ödemeden Avustralya'dan kaçtılar. Avustralya'da yayınlanan ilerici Yorum adlı gazetenin 9 Temmuz tarihli sayısında verilen habere göre, Terciiman gazetesinin temsilcilerinin, kendi avukatları da dahil olmak üzere gazetenin basıldığı matbaadan özel ilişkide olduklan bir çok kimseye kadar küçümsenmeyecek miktarda borçlan vardı, Özellikle gazetenin sahibi Kemal Ilıcak'- m yeğeni ve Tercüman'ın Avustralya temsilciliğini gayri resmi olarak yürüten E. Aydın'ın deniz motorundan otomobile, ev eşyasından elektronik aletlere kadar bir çok gereci borçla aldığı ve bu borçlarını ödemeden kaçtığı anlaşılmıştır. 


Hatırlanacağı gibi, Tercüman gazetesinin Avustralya'daki temsilcileri Türkiyeli ilericileri Konsolosluğa ve cuntaya ihbar ederek 13 Türkiyeli'nin vatandaşlıktan atılmasına neden olmuşlardı, Gazetenin bu ajanlık fraliyetleri Avustralya demokratik kamuoyunda geniş tepkilere yol açmış, Tercüman'ın bu ülkedeki matbaası mahkeme kararıyla kapatılmış ve geçtiğimiz 30 Nisan tarihli Avustralya baskısında “Allahasmarladık” başlıklı bir başyazı yayınlanarak Tercüman yayınına son vermek zorunda kalmıştı. 


s 


Yunanistan’da 
Türkiye halkıyla 

dayanışma toplantıları 


Istanbul'daki askeri cezaevlerinde açlık grevleri sırasında beş politik tutuklunun ölmesi Yunanistan'da geniş protestolara yol açtı. Temmuz ayının ikinci haftası boyunca yüzlerce kişinin katıldığı toplantılarda Türkiye'deki politik tutuklularla dayanışma dile getirildi ve genel af istendi. 6-7 Temmuz günleri Yunanistan'ın üçüncü büyük kenti Larisa'da düzenlenen toplantı, aynı zamanda Yunanistan Dayanışma Komitesi'nin, sendikaların, barış örgütünün, Yunanistan Komünist Partisi ve onun gençlik örgütü KNE'nin 
20 gündür yürütmekte olduğu “Türkiye halkları ve politik tutuklularıyla dayanışma” kampanyasının da son toplantısıydı. Aynca KNE'nin Kate Üniversitesi örgütü, okul çevresinde 20 
gün boyunca sürdürdüğü dayanışma kampanyasını büyük bir toplantıyla sonuçlandırdı. Toplantıda, politik tutuklularla dayanışma için 650 imza toplandı. 

Tavros belediyesinin her yıl düzenlemekte olduğu 4 günlük festivalin bir günü de, bu yıl “Türkiye halklarıyla dayanışma günü” olarak ilan edildi ve 350 kişinin katıldığı gecede Türkiye ve Türkiye Kürdistanı demokratları birliği adına da bir konuşma yapildi. Öte yandan Atina'ya bağlı Kalivya ilçesinde düzenlenen ve 600'ün üzerinde kişinin izlediği “Türkiye ve Kıbrıs halklarıyla dayanışma gecesi”. 
ne IGD, TKEP, Dev-Sol, TKP (B) Alarızgari, FKBDC birlikte katıldılar. 


TEPPET 


Sayfa 15 


Göttingen Yabancılar Meclisi Başkanı Sinanoğlu'nun akibeti bilinmiyor 


Bedelli askerlik yapmak için gittiği Burdur'da tutuklandı 


Federal Almanya'nın Göttingen kentindeki Auslânderbeirat (Yabancılar Danışma Meclisi) Başkanı Hamza Sinanoğlu, bedelli askerlik yapmakta olduğu Burdur'da tutuklandı, 10 Temmuz günü tutuklanan Sinanoğlu'nun eşi, yakınları ve avukat bugüne kadar kendisinden bir haber alamadıkları gibi tutuklanma nedenini de öğrenemediler. 


Auslânderbeirat ve Yabancılar Komitesi, Sinanoğlu'nun sağlığından ve yaşamından endişe ettiklerini açıkladılar ve 


kendisini kurtarmak üzere bir komite kurdular. Göttingen'in CDU'lu Belediye Başkanı, Türkiye hükümetine ve Türkiye Büyükelçiliği'ne durumu protesto eden ve açiklama isteyen bir telgraf çekerken, kentin belediye meclisi üyesi DKP'li Reinhard Neubauer de Türkiye'nin Bonn'daki Büyükelçiliği'ne bir yazı göndererek Sinanoğlu'nün tutuklanmasını protesto etti 

Hamza Sinanoğlu Göttingen kentinde. 
ki Auslünderbeirat'ın kurulmasında aktif olarak çalışmış ve buraya yapılan seçim- 


lerde yabancıların büyük bir çoğunluğunun oylarını alarak başkan seçilmişti. 
Federal Almanya'nın bazı kentlerinde kurulmuş olan Auslânderbeirat'lar o kentin belediyesine yabancılar ilgilendiren sorunlarda danışmanlık işlevi görüyor, 

Yurt dışındaki gençlerin bedel ödeyerek askerlik yaptıkları Burdur'daki bu tutuklama olayı, “bedelli askerlik” sorununun, yalnızca “bedelin yüksekliğinden” ibaret bir sorun olmadığını bir kez daha gösterdi 


Federal Almanya'da 10 örgüt ortak imzalı bir bildiri yayınladılar 


E. Ata'nın öldürülmesine tepkiler sürüyor 


© Ortak bildiriyi yayınlayan örgütler, iç sorunları çözmeye çalışırken şiddet kullanılması- nın Türkiyeiledayanışma hareketini zayıflattığını belirttiler 


PKK üyesi Enver Ata'nın 20 Haziran günü İsveç'in Oppsala kentinde öldürülmesine karşı tepkiler ve protestolar sürü» yor. Geçtiğimiz günlerde Federal Almanya'daki 10 örgüt de ortak bir bildiri yayınlayarak Enver Ata'nın “örgüt içi sorunlar nedeniyle öldürülüşünü nefretle kınadıklarını” açıkladılar. Birlik Yolu, Den- ge Komal, FIDEF, GERÇEK-AK, KKDK, KOÇ-KAK, KOMKAR, Kurdkom, Kürdistanlı Devrimciler ve Tekoşin Taraftarları imzasıyla yayınlanan ortak bildiride özetle şöyle dendi: 

“Hangi biçimde olursa olsun, şiddeti örgül içi ya da örgütler arası sorunlarda bir çözüm yöntemi olarak kullanmak Avrupa'daki mücadelemizi de yakından ilgilendirmektedir. Türkiye ve Türkiye Kürdis- 


Partisi (PPKK), Rızgari, Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi (TKSP) ve Tekoşin ortak imzalı bir bildiri yayınlayarak Isveç polisi tarafından yakalanan cinayet sanığının, “APO'cular” olarak tanınan PKK örgütünün üyesi olduğunu ve En- 


ver Ata'yı parti yönetimi tarafından verilen emirle öldürdüğünü itiraf ettiğini açıklamışlar ve Türk ve Kürt bütün ilerici ve demokrat örgütleri ve kişileri, PKK yönetiminin bu cinayetlerine karşı aktif tavır almaya çağırmışlardı. 


Davetimizi kabul ederek büromuzu ziyaret eden Dr. loannides'le Kibns konusunda 


Yayın Organı - 
Kent, kasaba gibi + yerlesim bölgele- , finde caddeden kücük yol, 2. Osmanlı Imparator- , 
Iuğu’nun en ünlü vak'anüvisi (Bir * 
tür tarihçisi) -, 
Cumhuriyet Türkiyesi'nde “Ikinci w 
Adam” olarak ün- ,, lenmis bir devlet adamı “Tek tanrılı i» 
evrensel dinler- den en son kurulanı - Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi önderi, 4. Yüzünü gözünü istemeden kırpıştıran - Hitler'in üstün ırk olarak yücelttiği bir ırk - Taze ya da genç degil, 5. Özellikle Selçuklular döneminde etkin olmuş bir zenaatkar örgütlenmesine Üye olan - Sam, kesinliginden emin olunmayan düşünce, yargı - Konusma seslerinden birini gösteren işaret - (Öztürkçe) Iktidar, 6. Yemin - Sağlam, sert, bükülmesi güç - Engel, özellikle sel sularına karşı yerleştirilmiş engel, 7. Faktör, saik - Yalova yakınlarında bir tatil kasabası, 8. CHP'nin siyaset yapması yasaklı önderi - Dervişlikte bilmesi gereken herşeyi öğrenmiş, ulaşması gereken mertebelere ulaşmış kişi, 9. Meksikalıların sertliğiyle ünlü ulusal içkisi - üye - Alet işlevi taşıyan.bir organımız, 10. Çok değil - Yunanistan'da bir yarımada - Okunması pek kolay ve göze hoş görünen elyazıları için kullanılan bir övgü sıfatı, 11. Otel, toplantı salonu, büyük resmi daire girişi gibi yerlerde bulunan danışma ve başvurma yeri (yazıldığı gibi) ~ (Tersi) Yabancı - Şöhret, 12. “Lanet et” anlamında bir emir - Adriyatik kıyısında, dünyaya kapılarını iyice örtmüş, bir tür,köylü sosyalizmi uygulamaya çabalayan, proleter enternasyonalizminden oldukça kopmuş, küçük ve dağlık bir ülke, 

YUKARIDAN AŞAGIYA: Italyan Komünist Partisi'nin merkez yayın organı - Kadın Elbisesi, etekligi olan giyenek, 2. Öğüt - Öncesiz, 3. Bilinçli bir kararla üstündeki uyuşukluğu atmak üzere davranmak - Türkçe alfabenin üçüncü harfi, 4. (Tersi) Yaldızh - Tüccar, ticaret yapan, $. (Tersi) Cemal Nadir kuşağı karikatürcülerinden en ünlüsü - Çiçek tozu, 6. İskambilde en değerli kağıt - Argoda tehlike, başta olan belâ, 7. 
Zarar, kayıp - (Tersi) Dışın tersi - Pek çok havayolu firmasının adının yanında yer alan, ingilizce “hava” anlamında bir sözcük, 8. Yapıt - Anakara - Çift haneli sayılann en küçüğü, 9. Sınav - Sinir uçlarının iltihaplanmasından ortaya çıkan pek acılı ve cansıkıcı bir hastalık, 10. (Tersi) Protein kaynağı besin maddesi - Aldatılması kolay olan, çabuk kanan, 11, Önerge (eski dil) - Yüce, yüksek değerli, 12. (Tersi) Birinci süvari, binicilikte usta (eski dilden) - Dinsel inançlara göre günah işlememiş olanların öldükten sonra ödül olarak gönderilecekleri sürekli tatil yeri, 13. “Tamir et” anlamında bir emir - Giz, başkalarının duyup bilmesi istenmeyen, 14. Türkiye'de yaygın bir piknik yemeği, 15. Onun gibi yar olmaz - (Tersi) Türkiye'nin uluslararası trafik işaretlemesinde kısaltılmışı - (Tersi) Cüz'inin tersi, tüm'ü bir araya getiren, anlamında bir felsefe terimi, 16. Kesilmiş dalları budanmış kalın ağaç gövdesi - Sıcak yemek - Eski Anadolu Türkçesinde sahip. 


GEÇEN SAYIDAKI BULMACANIN GÖZÜMÜ SOLDAN SAGA: 1. Şefik Hüsnü Değmer, 2. Amonra - Patik - Ula, 3. Merkantilizm - Sen, 4. Aksak - Anı - Delik, 5. Nda - Estonya - Ekti, 6. Da - Arbaz - Org - irs, 7. Rreh- Çrah - Si - Ok, 8. Lir - El - Vega, 9. Kurusıkı - Apenin - Teketek - Kazulet, Eluk, 


E 


11. An - Tik - Karahisar, 12. Sel - Nikaragua - Re. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 1. Şamandra - Tas, 2. Emekdar - Kene, 3. Forsa - 4 
İnka - Ahiret, 5. Kraker - Rutin, 6. Han - Sbç - Seki, 7. Tatarcık, 8. Spinoza - Ka, 9, Nalın - Ikar, 10. Üti - Yo - Ara, 11. Dizdar - Lazag - 12. Ekme - Gs - Puhu, 13, Le - Jvelia - 14. Musiki - Enes, 15. Elektrogitar, 16. Ran - Iskan - Re. 


ma hareketi cuntanın İşkencelerini, katamlarını, idamlarını ve her türden zorbalığını teşhir etmeye çalışırken, bu tür olayların meydana gelmesi mücadelemize sekte vuruyor. Cuntanın demagojilerine ve devrimcilerin Avrupa kamuoyunda tecrit edilmesine zemin hazırlıyor. Bu tür olaylar cuntanın Avrupa'daki devrimcilere karşı yapmayı planladığı bilinen saldin ve provokasyon eylemlerine de ortam 


gütlere karşı daha sistemli bir baskı ve yasaklamalar uygulamasına da olanaklar ta- 


Hatırlanacağı gibi Enver Ata'nın öldürülmesinden sonra Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları (KUK), Kürdistan Öncü Işçi 


Kıbrıs Barış Komitesi yöneticisi Dr. Ioannides gazetemizi ziyaret etti 


Temmuz ayının ilk haftasında Batı Berlin'de “Stündiger Arbeitsauschuss für Frieden and Internationale Verständigung” adlı barış ve dostluk girişiminin davetlisi olarak bulunan Kıbrıs Barış Komitesi yöneticilerinden Dr. Chr. Ioannides 8 Temmuz Pazar günü gazete büromuzu da ziyaret etti. Kıbrıs sorununun kökeni, tarihsel gelişimi, içinde bulunulan koşullar ve çözüm yolları üzerinde çok verimli bir sohbet yürüttüğümüz loannides, Kıbrıs sorununun bir Rum-Türk çatışması sorunu olmadığını vurguladı. Kıbrıs Türk ve Rumları'nın uzun yıllar birlikte barış içinde yaşayıp, birlikle Ingiliz sömürgeciliğine ve gericiliğine karşı mücadele ettiklerini anlatan Kıbrıslı barışsever, adanın Kuzey'inde ve Güney'inde iki topluluk arasında barış köprüleri kurulmasını savunanların biran önce toplumlararası görüşmelerin başlamasından, tüm yabancı askerlerin adayı terketmesinden, Ingiliz üslerinin kapatılmasından yana olduklarını, yeni askersel serüvenleri istemediklerini söyledi. 


© GÜNEYTBASBUĞ |\ (oldd  — 


Strabourg-St, Denis Paris'te bir semt. Metrosu, kahveleri, manavları, mimarisiyle tipik bir Paris parçası olmasına karşın onu ülkemiz insanları açısından farklı yapan, onu “bizim Strasbourg-St. Denis yapan” özellikleri olan bir semt. Konfeksiyon atölyeleri, bakkalan, kasabı, kahveleri, kitapçısı, lokantaları, lahmacuncusu, baklavacısıyla Paris ve çevresinde yaşayan Türkiyeli emekçilerin günlük yaşamlarının bir parçası haline dönüşmüştür. Oraya uğramadan gün zor geçirilir. Aranılan dostlar, gıda maddeleri, Türkçe gazeteler, memleketteki her türlü gelişmeyle ilgili haberler orada bulunur. 


Duvarlarda terzi atölyeleri için aranılan Türkçe işçi ilanlan, çeşitli politik örgütlerin afişleri-duyuruları vardır sürekli, Bir işyerinden, bir terzi atölyesinin panceresinden ya da pencereleri açık olan bir arabadan Türkçe ezgiler duyulur, Bir köşesinde politik dergi, yüksek sesle yinelenen sloganlarla birlikte satılmaya çalışılır. Bir kapı önünde henüz dikilip bitirilmiş giysiler arabaya yüklenir. 


Öğleye doğru Fransız dükkanlar uzun sürecek yemek tatilleri için kepenklerini indirirken, Türk lokantalarında, bakkallarında bir hareketlilik göze çarpar. Erkenden hazırlanıp, takılan döner artık kıvamına gelmiştir. Iki sokak arka- daki fırından lahmacunlar tepsi tepsi lahmacuncuya koşturulur. Biraz sonra yüzlece Türkiyeli emekçinin çalıştığı 


küçük işyerleri, terzi atölyeleri kısa sürecek öğle tatiline girecek, emekçiler küçük alışverişlerin yanısıra öğleden sonrası için karınlarını doyuracaktır. 


Öğleden sonra, ellerinde çocuklarıyla çalışmayan Türkiyeli kadınlar da uğrar Strasbourg-St. Denis'ye. Çevrede evlerinin her türlü ihtiyacını karşılayabilecekleri ucuz dükkanlar vardır. Yarı Fransızca-yarı Türkçe sözcüklerle tutup çekiştirdikleri çocuklarıyla günün yapılması gereken işlerini bitirir, görülmesi gereken arkadaşlarını görürler. 


Hareketlilik iş sonrası da bir başka boyutta artar. Eve gidilmeden başka semtlerde bulunmayan Türk bakkalların- dan, kasaplarından, yiyecekler alınacaktır. Pideler, beyaz peynirler, bulgur, rakı, kasaptan istenildiği gibi hazırlatılan et sabahtan alınıp okunmuş gazetelerle birlikte filetere doldurularak evin yolu tutulur. Ya metroya inllâcek ya da yakındaki garlardan birinden banliyö trenine binilecektir. 

Yakında oturanlar, akşamı bir Türk lokantasında geçirmek isteyenler ya bir Türk kahvesinde vakit doldurur ya da Strasbourg-St. Denis'de sayıları oldukça çok olan derneklerden birinin lokaline uğrar. Hele o gün postadan çikmış, doldurulup geri gönderilecek ya da ne olduğu anla” nacak resmi mektupları olanlar lokallerden birine mutlaka uğrayacak, ya da bir tanıdık gözleyecektir. 


Gün, Batı Avrupa'nın birçok ülkesinde de benzeri olan Strasbourg-St. Denis'de yorgunluk, umut, hayal kırıklığı, hasret, hüzün, sevinç, yabancı bir ülkede yaşamanın karmaşıklığını taşıyan duygularla biter. Ertesi sabah işsizler bir iş bulabilmek, işi olanlar onu kaybetmemek, politik mülteciler “dönüşü” yakınlaştırmak için çıkarlar sokağa... 


Federal Almanya'daki Türkiyeli işçilerin demokratik yığın örgütü FIDEF, MHP'nin yan kuruluşu olan Türk Federasyonu'nun kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir sahtekarlığını açığa çıkarttı. 

Türk Federasyonu'nun 21 Nisan 1984 
tarihinde Federal Almanya'nın Wiesbaden kentinde topladığı 6. Büyük Kurultay'da yaptığı konuşmada Genel Başkan Ali Batman, CDU/CSU'nun, FDP'nin ve SPD'nin başkanlarından ve aralarında bakanların da bulunduğu önde gelen yönetidilerinden kurultaya başarı mesajlar geldiğini açıklamıştı. Ardından, Türk Federasyonu'nun Genel Sekreteri Mustafa Karahan'ın yöneticiliğini yaptığı Anayurt dergisinin Nisan sayısında da, kurultaya başan mesajı gönderdiği ya da telefonla başanlar dilediği iddia edilen bu politikacıların adlan yayınlanmıştı. 

Anayurt dergisindeki yayın üzerine Fl-DEF Genel Başkanı Hasan Özcan, MHP”- nin yan kurujuşu olan bu aşırı sağcı ve wkçı örgütün kurultayına başarı mesajı gönderdiği iddia edilen ünlü politikacılara ve devlet görevlilerine birer mektup yazarak açıklama yapmalatını istedi. Mektubunda Türk Federasyonu'nun faşist MHP'nin yan kuruluşu olduğu yolundaki Nordrheinwestfalen Eyaleti Anayasayı Koruma Örgütü'nün raporunu hatırlatan FIDEF Genel Başkanı Hasan Özcan, bur örgütün eski Genel Başkanı Serdar Çelebi'nin, Papa'ya düzenlenen suikastte faşist Mehmet Ali Ağca'ya yardımcı olduğu için 


han; Hi öge 
“llsan Aydoğdu ile Aa a 'den İihamit Dağa a kurultaya katilamadıklar için üzgün okuklarını belirterek telgrafla başarı dilediler. 


* Yine, CDU Genel Sekreteri ve AlleGen; 


Türk Federasyonu'nun yayın organı Anayurtta “mesajlar” işte böyle duyuruldu. 


Italya'da tutuklu bulunduğunu da belirterek, özetle şöyle demekteydi: 

“Hemen hemen bütün demokratik örgüller, kurumlar, partiler ve sendikalar Türk Federasyonu'nu mahkum etmişlerdir; özellikle IG Metali Sendikası'nın ve Alman Sendikalar Birliği'nin (DGB), kongrelerinde faşist Türk federasyonu'- nun yasaklanması istenmiştir. IG Metall 


Sendikası 1983 yılında Türk Federasyonu'nu faşist veya neo-faşist bir örgüt olarak tanımlamış ve düşman örgüt olarak ilan etmiştir. 

Federal Almanya'daki Türkiyeli kamuoyu olarak bu konuya ilişkin gerçeklerin açıklığa kavuşturulmasını İstemeye hakkımız olduğuna İnanıyoruz. 


Türk Federasyonu'nun bu tür uygulamalarına yabancı olmadığımızdan ve kurultaya gönderdiğiniz iddia edilen başarı mesajının Türk Federasyonu tarafından yapılan bir sahtekarlık olduğuna inandımız için Türkiyeliler ve demokrasi adına bu konuda derhal bir açıklama yapmanızı rica ediyoruz.” 


FIDEF adına Genel Başkan Hasan Özcan'ın bu başvurusu üzerine FDP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Genscher, CDU/CSU milletvekili ve Içişleri Bakanı Zimmermann, CDU/CSU parlamento grubu Başkanı Dregger, CDU milletvekili ve Çalişma Bakanı Blüm, SPD Genel Başkanı Brandt, CDU Genel Sekreteri Geissler ve Nordrhein-Westfalen Eyalet Başbakanı Rau FIDEF'e yazılı olarak yanıt vererek, Türk Federasyonu'nun 6. Kurultayı'na yazılı olarak ya da telefonla başandilemediklerini açıkladılar, FIDEF Merkez Yürütme Kurulu da politikacılardan ve devlet görevlilerinden gelen bu açıklamaların fotokopilerini basın ve yayın organlarına göndererek Türk Federasyonu'nun sahtekarlığını kamuoyuna duyurdu. 


IG-Metall Sendikası'nca faşist ve işçi düşmanı olarak tanımlanıyor 


Türk Federasyonu nedir, kimler yönetir? 


Merkezi Frankfurt'ta olan ve yurt 


Türkiye Postası, 27 Temmuz 1984 


FİDEF'in Alman politikacılara mektubuna gelen cevaplar gerçeği açığa çıkardı 


Türk Federasyonu'nun mesaj 


ALMAN POLİTİKACILAR YALANCILARIN 


YALANLARINI YÜZLERİNE VURUYOR 


FIDEF'in açıklama yapmalarını istediği ünlü Alman politikacıları ve devlet adamları, Türk Federasyonu'nun 6. Kurultayı'na sözlü ya da yazılı olarak başarı mesajı İletmediklerini açıkladılar. Willy Brandtin, Hans Dietrich Genscher'in, Heiner Gelssler'in, Altons Dregger'in, Friedrich Zimmermann'ın, Johannes Rau'nun ve Norbert Blüm'ün FIDEF'e gönderdikleri konuyla ilgili yazılı açıklamalarını aşağıda sunuyoruz. 


Wiliy Brandt (SPD Genel Başkanı) 


mesajı göndermemiştir. Anayurt dergisinden bu konuda açıklama yapmasını ve bu sahte haberle ilgili tekzip yayınlamasını isteyeceğim.” W. Brandi adına Klaus-Henning Rosen. 


“Türk Federasyonu'nun Başkam Ali Batman, Dışişleri Bakam Hans-Dietrich Genscher'i Türk Federasyonu'nun Wiesbaden'de yapılacak kurultayına davet etti, Dışişleri Bürosu 14.4.1984 günü Bay Batman'a gönderdiği yazıyla, Bay Genscher'in bu davete uymayacağını bildirdi. Bay Genscher Türk Federasyonu'nun kurultayına ne başar mesajı ne de o anlama gelebilecek bir yazı göndermiştir.” FDP Başkanı Özel Danışmanı Harmut Knüppel 


Dr. Heiner GelBler (CDU Genel Sekreteri) 


“türk Federasyonu'nun 6. ik ia haşa aih gönderdiğim valunda Anavuri D) 


Merkezi Frank'urt ta olan ve yurt dışındaki aşırı sağcı, ırkçı derneklerin bağlı oldukları Türk Federasyonu, 12 Eylül öncesinde MHP'nin yurt dışındaki en önemli örgütü, en büyük para kaynağı, Türkiye'de aranmakta olan MHP'li faşist terör suçlularının yurt dışına kaçtıklarında- ki sığınağı ve MHP'nin uluslararası faşist ve neo-nazi örgütlerle ilişkisini sağlayan halka olmuştur. 

Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi 
1976 yazında MHP'nin yurt dışında 
faaliyet gösteren örgütlerinin kapatılmasına karar verince, başta Federal Almanya olmak üzere Batı Avrupa'da pıtrak gibi “ülkücü” dernekler kurulmaya başladı. MHP'nin yurt di-Şındaki parti müfettişi Enver Altaylı'- nın yönetiminde kurulan bu derneklerin gönderdiği delegelerle 18 Haziran 1978'de yapılan kurultayla Türk Federasyonu kuruldu ve genel başkanlığına da, Şubat 1978'de Türkeş'in emriyle Federal Almanya'ya gelmiş olan Lokman Kundakçı getirildi. 

Lokman Kundakçı daha sonra 
MHP yönetimiyle arası açılınca, 30 
Mart 1979 günü MIT'in Istanbul'daki karargahı Marmara Villası'nda verdiği ifadede, Türk Federasyonu'nun MHP'nin yan kuruluşu olarak nasıl çalıştığını anlattı. Lokman Kundakçı Türk Federasyonu Genel Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Er'le birlikte federasyon için işçilerden topladıkları 
100 bin Markı Türkeş'in adına açtıklan hesaba yatırmışlardı. Türk Federasyonu kanalıyla toplanıp Türkeş'in hesabina yatırılan bu paralardan MHP'nin yurt dışmdaki faaliyetleri de finanse edilmekteydi. Örneğin Federal Almanya Anayasayı Koruma Örgütü'nün (Verfassungsschutz) Türkiye Masası'nda çalışan Dr. Kannapin'e, MHP ve Türk Federasyonu'na yaptığı yardımlardan ötürü, bu hesaplardan para ödenmekteydi. Kundakçı verdiği ifadede, kendi başkanlik döneminde Türkiye'deki faşist terör vecinayet olaylarından ötürü aranan bir sürü MHP'li faşistin Federal Almanya'ya gelerek Türk Federasyonu'na sığındığını da söyledi. 

Türk Federasyonu'nun 4 Şubat 1979'da yapılan 1. Kurultayı'nda MHP yönetimi ile ters düşen Lokman Kundakçı Genel Başkanlıktan uzaklaştırılarak yerine Serdar Çelebi ge- 


b? 


Türk Federasyonu'nun 6. Genel Kurulu'na Katılan delegelerin görünüşü örgütün kim- 


liğini açığa vurmuyor mu? 


tirildi. Türkiye'deki terör olaylarına karıştığı için hakkında tutuklama kararı bulunan Çelebi, Genel Başkan seçilmesinden birkaç ay önce Türkiye'den kaçırılarak Federal Almanya'- ya getirilmişti ve Türkeş'in çok güvenilir adamlarından biriydi. Dr. Kannapin, tıpkı daha önce Lokman Kundakçı'ya yaptığı gibi, Serdar Çelebi'- yi de kendi kurduğu ve adresi olarak da kendi evini gösterdiği sözde Türk Enstitüsü'nde “bilimsel araştırmacı" olarak çalışıyormuş gibi gösterdi. 
ve Çelebi'ye oturma ve çalışma izni sağladı. 

16 Mart 1980 günü yapılan 2. Kurultay'da Serdar Çelebi tekrar Genel Başkanlığa getirilirken, MHP'nin “sağlam” adamlarından bugünkü 
Genel Başkan All Batman da Genel Başkan Yardımcısı oldu. 

Milliyet Başyazarı Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın Kartal Askeri Cezaevi'nden kaçışindan sonra ardından bıraktığı kanlı izler Federal Almanya'da Türk Federasyonu'na kadar uzanıyordu. 13 Mayıs 1981'de Papa'ya karşı giriştiği sulkast girişiminden sonra MHP'li faşist Ağca İle Türk Federasyonu arasındaki ilişkiler gözler önüne serildi. Hannover polisi suikast girişiminden birkaç gün önce Ağca'nın Roma'da kaldığı “Torino” otelinden Türk Federasyonu Genel Yönetim Kurulu üyesi Hasan Taşkın'ı telefonla arayıp onunla konuştuğunu saptamıştı. 

Gözlerin Türk Federasyonu üzerine dönmesinden telaşa kapılan örgüt yöneticileri faşistlere özgü yalan ve demagoliye başvurarak kendileri- 


ni temize çıkarmaya kalkıştılar, 21 
Mayıs 1981 günü Bonn'da düzenledikleri basin toplantısında, Serdar Çelebi Türk (Federasyonu'nun “MHP'nin yan kuruluşu olmadığını” ve Papa suikastı ile “hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını” söylerken, işi Ağca'nın KGB ajanı olduğunu iddia etmeye kadar vardırdı. Ama bu yala- nın yankısı daha kulaklarda çınlarken, yaklaşık bir yıl sonra, Ağca ile Serdar Çelebi'nin doğrudan ilişki içinde oldukları ortaya çıkıverdi. Federal Almanya polisi Papa suikastı öncesinde Ağca ile Serdar Çelebi arasında yapılan telefon konuşması” nı banda almıştı. Ağca telefonda Çelebi'ye şöyle diyordu: 

> Mutabık kaldığımız miktarı aldım. Roma'ya gidip işi bitireceğim! 

Serdar Çelebi tutuklanarak Italya'- yagönderildi. lik verdiği itadede “Ağca İle hiç karşılaşmadım” derken, sonradan “bir-ikikez karşılaştığını” itiraf etti. Hala Italya'da tutuklu bulunuyor. 

Çelebinin tutuklanmasından sonra genel başkanlığını Ali Batman'ın yaptığı Türk Federasyonu, bir yandan CDU/CSU'nun iktidara gelmiş olmasından, öte yandan Türkiye'de MHP militanlarının Evren-Özal yönetimi tarafından devletin kilit noktalarına getirilmesinden yararlanarak, tekrar yoğun bir çalışmanın içine girmeye hazırlanıyor. 


CÜNEYT BAŞBUG'un yazısını 


bu sayıda 15. sayfada sunuyoruz 


pe m ci e edin ei 
“Türk Federasyonu'nun 6. Kurultayı'na başarı mesajı gönderdiğim yolunda Anayurt Dergisi'nde çıkmış haber asılsızdir. Federal Hükümet'in 1983 yılına ait Anayasayı Koruma Raporu'nda Türk Federasyonu'nun bir kez daha Federal Almanya'daki aşın sağ Türk Grupları arasında sayıldığım bildiririm,” 


Dr. Alfons Dregger (CDU/CSU Grup Başkanı) 


CDUCSU-HMAKTION 
Srs DEUTECMAN panorrTacas Arbeitsgruppe aubenpalit 
~ Gerhard Konè - 


“Bay Dregger telefonla selamlama mesajı göndermez. Ayrıca CDU/CSU grubunun yazılı olarak gönderdiği selamlama mesajlarının ortak özelliği ise, mesaj gönderilenlerin özgür-Mükçü, demokratik ve insan haklarından yana tavır alan kişi ve kuruluşlar olmalarıdır.” CDU/CSU Grubu adına Gerhard Kunz 


DER BUNDESMINISTER DES INNERN Gameramacednen me Armor ehe angenani 


15.2 - 618 060-I0R/29. fi” 
reant 


De brcmesranar dns hareen Ponza 1 rE AIO 


“Federal Işişleri Bakanı Türk Federasyonu'nun 21 Nisan'daki Kurultayı'na ne yazılı olarak ne de telefonla herhangi bir başan mesajı İletmemiştir.” İçişleri Bakanlığı adına Bracht 


Johannes Rau (Nordrhein-Westfallen Eyalet Başbakanı) 


NORDEN RIN-WESTFALEN 


“Başbakan Johannes Rau'nun Türk Federasyonu'na telefonla başarı mesaji ilettiği haberi elbette asılsızdır. Anayurt Dergisi'nden gelecek sayısında bir tekzip yayınlamasını istedik.” NRW Eyaleti Başkanlık Bürosu Başkanı Ulrich Kerkhof. 


“Türk Federasyonu'nun 6. Kurultayı'na Bakan Dr. Bidm'ün telefonla başarı mesajı İlettiği haberi asılsızdır.” Bakanlık adına Dr. Kessler 


